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En dan is het alweer 2024 en wens ik iedereen de allerbeste wensen en een
machtig mooi carnaval toe!

Wat is het snel gegaan de afgelopen weken, eerst ben je nog prins en vlak
voor de kerstdagen wordt je gevraagd om de nieuwe voorzitter te worden en
zit jezelf met de vraag of ik het wel zie zitten.

Ik ga de uitdaging aan en met de steun van alle Oeletoeters en
Oeletoeterinnekes komen we gezamenlijk een heel eind en deze steun heb ik
inmiddels ontvangen op de laatste ledenvergadering.

Het is gelijk een hectische periode om in te beginnen en alles zal niet perfect
verlopen maar de grote voorbereidingen voor de externe receptie en het
carnavalsweekend zijn al gedaan. De laatste aanvulling en aanpassingen en
gezamenlijk gaan we er iets moois van maken.

Als iedereen dit leest is de hof vergadering al weer geweest, zijn alle puntjes
op de i gezet en zijn we Klaar voor de 1° uitdaging, De receptie van onze 2
hoogheden: prins Carlo 1° en jeugdprins Milan 1°.

Mooi moment om te laten zien waar onze vereniging toe in staat is en waar
wij als bestuur altijd “open” staan voor verbeteringen om de volgende keer
het nog beter te laten verlopen.

2 weken later is dan het carnavals weekend hopelijk hebben we dan ook alles
mee met het weer, wordt het niet te koud of een witte wereld en kunnen we
genieten, het hele weekend.

ALAAF, ALAAF, ALAAF T
Met vriendelijke groet, ez .
Ubbo de Boer \lfr/

Voorzitter CV de Oeletoeters
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Carnavaleske adviezen voor uittredens

Veel Twentenaren, Brabanders, Limburgers en Oeletoeters dompelen zich
dit weekeinde onder in een paar dagen feestgedruis. Er zullen zeker ook weer
mensen ‘van boven de rivieren’ naar het zuiden afzakken.

Maar carnaval vieren, of vastenaovend of vastelaovend zoals het in Limburg
of Brabant wordt genoemd, hoe werkt dat eigenlijk?

1: Pas je aan de lokale gewoontes aan. In ieder dorp in Brabant en Limburg
wordt carnaval gevierd. Maar overal is het anders, hebben ze andere
evenementen en tradities. Verbaas je, maar geniet vooral.

2: Ga verkleed. Een boerenkiel is al goed. Beter is een mooi tenue met een
verhaal erbij. De enige die er met carnaval raar uitziet, is degene in gewone
kleren. Trek niet vijf dagen hetzelfde aan. Na één dag stinkt het al naar bier

3: Zorg voor voldoende makkelijk eten in huis. Koken na een dagje
doorzakken valt niet mee. Je bent moe, staat niet al te stabiel meer op de
benen. Nasi, Snert of worstenbrood is dan handig. Of bezoek even de friettent
op de hoek. Daar kun je als Oeletoeters niet veel mee.

4: Zing mee, spring mee, hos mee en drink mee. Je hoeft je helemaal
nergens voor te schamen.

5: Drinken doe je niet in je eentje. In je uppie met een biertje met je rug
tegen de muur staan, is niet gezellig. Er zijn aanleidingen genoeg om met een
wildvreemde een leuk gesprek aan te knopen. Bied een drankje aan en het ijs
is zo gebroken.

6: Pas op je spullen. Laat dure sieraden thuis, haal overbodige pasjes uit je
portemonnee. Helaas loopt er behalve de feestvierder ook altijd gespuis rond
die het op jouw spulletjes heeft voorzien.

7: Kleed je goed aan. Een verkoudheid is zo opgelopen. Maar laat je dure jas
thuis. De kans dat iemand per ongeluk de verkeerde jas meeneemt, is groot.



8: Ken je grenzen. Niets is zo vervelend als iemand die niet meer op zijn
benen kan staan en ziek de hoek van de kroeg opzoekt om daar de maag te
legen.

9: Gebruik het toilet. Ook met carnaval is een tuin of kerkmuur niet bedoeld
om in of tegenaan te plassen.

10: Denk niet dat je zomaar bij iedereen in tieten en billen mag knijpen.
Ook met carnaval gelden de normale fatsoensregels.

11: Heb je echt helemaal niets met carnaval ? En vind je carnavalsvierders
maar vervelende aanstellers die je liever niet tegenkomt? Ga dan een
strandwandeling van vijf dagen maken, ga naar de zon of ga op wintersport.

12: Snelste transportmiddel in een volle feestzaal: DE POLONAISE,
instappen en bij het toilet uitstappen, vice versa

Gert Mengerink, Senator

(met dank aan Herman Wissink van de Gelderlander, want die wordt niet
gelezen in Friesland)
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Alles draait om tijd!!

Je moeder is overtijd en dan komt dus de kraamtijd. Hierna volgt je
Kleutertijd, schooltijd, puberteit en dan komt de tijd dat je volwassen wordt.
Dit verschilt per persoon maar over het algemeen is iedereen vanaf zijn 25 ste
wel volwassen. Sommigen worden nooit volwassen, hihi.

Je moet op tijd op je werk verschijnen, op afspraken of vergaderingen
enzovoort.

Het nieuwe jaar 2024 is begonnen en dan is het weer tijd voor goede
voornemens.

Afvallen, stoppen met roken of meer sporten.

Voor ons Oeletoeters begint de tijd te dringen om alles weer op tijd klaar te
krijgen.

Vaak komen we tijd tekort maar elk uurtje vrije tijd wordt erin gestopt. Elke
woensdagavond is het tijd voor ons dames om onze ideeén te bespreken en
uit te voeren. Na de koffie/thee is het dan tijd voor een hapje en een drankje.
We verliezen wel eens de tijd uit het oog vanwege de gezelligheid.
Inmiddels is het weer tijd voor het organiseren van de externe receptie. Wat
wordt hier door onze geweldige vrijwilligers veel tijd aan besteed.

Men is druk bezig het draaiboek van de externe receptie met de tijden in
elkaar te zetten. De aanvangstijd is 13.11 uur. Want 11 is een belangrijk getal
voor Carnaval. Ook van belang zijn schema’s van de bartijden, muntverkoop
en happerij.

De ceremoniemeester heeft een lijst met de tijden waarop de gasten staan die
voor Prins Carlo de 1ste, secondanten Mats en Dennis, Jeugdprins Milan de
1ste, hofdames Rosa en Lente komen. Voor dit jeugd trio is dan eindelijk het
tijdperk aangebroken dat voor het voor hun gaat beginnen. Eerst het
jeugdcarnaval en dan voor alle zes de externe receptie. In het draaiboek staat
de eindtijd vermeld. En dan is het tijd om op te ruimen en schoon te maken.
Kortom, alles draait om tijd!!

Met zijn allen zetten we de schouders er onder. We gaan er weer een
fantastisch carnavals tijd van maken.

Damesclub

Je kan alleen tijd verspillen........ als je vergeet ervan te genieten.



De Pen

Het stokje is aan mij, secondant Dennis, doorgegeven door Petra en met veel
plezier tik ik dan ook even een eind weg. De tekst moet niet te lang worden;
want als het over twee pagina’s gaat, bestaat de kans dat een deel los in de
brievenbus ligt.

We zijn alweer een tijdje ontmaskerd als Prins Carlo I en zijn gevolg. De tijd
voor 11 november voelde voor mij alsof ik meespeelde met Wie is de Mol? —
Drappelterp editie. Appjes van semi-onbekenden, het navragen van het
werkrooster en op een feestelijke dag als de Sneeker Dweildag de volgende
vragen zo goed mogelijk beantwoorden: “Wat doe jij op 11 november of 28
januari.” Als onbekende in het wereldje was dat wel lastig, maar — als
afgestudeerd journalist — was het ook wel weer heel stoer om zo veel
mogelijk misleidende antwoorden te geven. In de agenda’s thuis schreef ik
altijd Carbonara als we voor 11-11 ergens heen moesten of een meeting
hadden. Klinkt Italiaans en de eerste drie letters van Carlo en Carnaval zitten
er in. Ze vonden het zo goed bedacht van mij dat ze bij “Il Nuraghe” er zelfs
een pasta van hebben gemaakt.

Na meerdere ritjes Zwolle, zijn we inmiddels ook in Kloosterburen en Soest
geweest. Juliana en Bernard stonden wel in de tuin, maar alleen Juliana
zwaaide terug. In de kleine doch enigszins gezellige ruimte van de
postduivenvereniging maakte we kennis met Prinses Irene van de
Narreknollen, maar ook Prins Jannie met de Hammies.

Sinds die dag lopen wij met zijn drieén met een varkentje om onze nek... Als
ze mij dat hadden verteld op 8 juli... De route naar Kloosterburen was ook
niet zonder gevaren. Met secondant Mats achter het stuur, en de nodige
sneeuwvlokjes werd het tussen The Middle en het plaatsje Nowhere, Mats
wat te veel.

Een asymmetrische rotonde, de TomTom en twee druktemakers en Jan
Douwe op de achterbank... Mats parkeerde de bus tussen afslag 1 en afslag
2. Maar we zijn er nog.



Inmiddels zit ook het Elfstedenfeestje erop. Het was iedereen vast opgevallen
dat bij het doorgeven van de Elfsteden naambordjes we onbedoeld één stad
vergeten waren... En had iedereen wel door waar alle vlaggen aan het
plafond voorstonden? Wij vonden het leuk om verkleed als Blauhdster
Dakkapel deze dag te organiseren. We hopen dat iedereen die er was ook de
28° januari er weer bij is. Wij beloven dat wij dan weer op ons best er
bijstaan! Ik geef het stokje door aan Mats Waterlander.
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Uittreden naar CV de Oelewappers op 20 januari 2024

Op 20 januari mochten Marion en ik met Theo en Janneke Ruis meerijden
naar Zwolle. Hartstikke gezellig onderweg. Onderweg wel. Maar voordat we
weggingen, hadden Marion en ik thuis eerst nog een probleem wat opgelost
moest worden.
Ik heb de medailles die ik
normaal om mijn nek heb
bij een uittreden, allemaal
mooi bij elkaar aan een
kledinghaakje. Handig,
want dan heb je altijd alles
bij de hand. En om te
zorgen dat ze niet in de tijs
(in de knoop) raken, heb ik
ook nog een ring om alle

* kettinkjes. Tot ik
gisteravond vers gedoucht en vers geschoren en met mijn carnavalskleding
aan, mijn medailles om deed. Toen zag ik dat ik de mooie blauwe medaille
van Prins Carlo miste. Hoe kan suks nou ??? Marion en ik zoeken natuurlijk
( Marion zocht wel het meeste en het efficiéntste, moet ik toegeven), naar de
verdwenen medaille. Alles over de kop, we vonden van alles, maar geen
mooie blauwe medaille van Prins Carlo.
Toch maar met Theo en Janneke mee in de auto, hup naar Zwolle.
Toen we de feestzaal binnenkwamen, was Prins Carlo en zijn gevolg ook al
aanwezig. Ik vroeg discreet aan secondant Mats, of ik even voor één dag een
medaille kon lenen, want |
die was ik even kwijt. 1k
kreeg van Mats een
glimmende
splinternieuwe mooie
blauwe medaille en mijn
avond kon niet meer
stuk.




De opkomst van Prins Carlo en de rest van de Oeletoeters verliep helemaal
voorspoedig. Door het aanwezige orkest ( Kleintje 11, met een aantal oud
Bombardon-leden in de gelederen), werd het Fryske volkslied gezongen, en
er waren zelfs een paar Sassendonkers, die de tekst konden meezingen. Eén
van de aanwezige Prinsen, die ook naar onze externe receptie komt, kende de
tekst helaas niet. Maar deze Prins beloofde mij, dat hij de hele week zou
oefenen op de tekst en dan zou hij het op
onze receptie wel mee zingen. Ik zei, dat
moet vast lukken, want het Fryske
volkslied heeft maar 11 coupletten. Hierna
mochten we naar de grote feestzaal, helaas
wel via een erg koude binnenplaats.

Na een stuk of zes alcoholische
versnaperingen en na het nemen van
ongeveer 77 foto’s, kijk ik naar mijn
camera die op mijn borst hangt. Ik zie niet
alleen de camera, maar ook mijn medailles.
En ineens, zie ik 2 mooie blauwe medailles
van Prins Carlo om mijn nek hangen.

Ik dacht, ik moet maar ophouden met
drinken, want ik zie alles dubbel. Maar het
rare was, dat ik alleen de mooie blauwe
medaille van Prins Carlo dubbel zag, van
de andere medailles zag ik van elk maar één exemplaar. Dus dat was wel
vreemd ( Vorst Gerard II zou zeggen: “nuver”) .

Na lang nadenken ( heel lang), kwam ik tot de conclusie dat de mooie blauwe
medaille van Prins Carlo al die tijd in het borstzakje van mijn overhemd heeft
gezeten.

Dus ik kon mooi de geleende mooie blauwe medaille van Carlo weer
teruggeven aan secondant Mats.

We hebben verder een prachtige avond gehad, ze hebben lekkere ( en vooral
ook grote) kroketten bij de Oelewappers. Niks mis mee.

De rest van de foto’s van deze avond, zijn uiteraard te bekijken op onze eigen
website.

Jos Kroon



Advertentie 7



Zoektocht naar jeugdsecondanten/hofdames

Na mijn oproep in de vorige Polonaise, heb ik van diverse personen veel
namen van secondanten en hofdames doorgekregen.

Mijn hartelijke dank hiervoor, ik heb inmiddels alle doorgekregen namen,
verwerkt op onze website.

Ik mis nog een aantal namen van secondanten/hofdames en wel van
onderstaande Jeugdprinsen:

1975 René Steunebrink
1976 Richard Lankreyer
1977 George Hoogma
1978 Marcel Te(e)renstra
1980 Frank Oor

1988 André Scheper
1989 Robert-Jan Gras
1998 Derwin Bosker
1999 Brian Balkema
2000 Arjen van der Zee
2009 Gerrit-Jan Tjoelker
2012 Michel Beukens

Ik zou het fijn vinden, om alle namen compleet te krijgen, dus alle hulp en
tips zijn welkom.

Bij voorbaat dank
Met vriendelijke groet,

Jos Kroon
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Foto’s uit de oude doos




Wij zijn weer ingeloot voor de Jeugd Sponsor actie bij de Poiesz
Supermarkten. Onze koker voor de munten komt bij Poiesz te staan op het
Boschplein.

De actie loopt van 12 februari t/m 7 april 2024.






















































