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Hierbij weer een stukje van de voorzitter. 

 

Inmiddels alweer een paar uittredens verder, met onze 

hoogheid Menno en gevolg, en uiteraard Hofleden. 

Ons eerste uittreden naar de Deurzakkers voelde aan 

alsof we in een blikje sardientjes zaten, zo druk, maar 

desondanks gezellig. 

 

Het tweede uittreden naar de Eileuvers voelde alsof we ruim in het blikje 

zaten, maar wederom was het gezellig met z’n allen, super. 

Uiteraard mag ik onze bijdrage aan het Muziek Festival niet vergeten, wat 

altijd weer mooi is om te doen en waar we ons steentje aan bij kunnen 

dragen. 

 

Binnenkort 21 december hebben we weer onze Kerst-inn, 

waar de meidengroep alle moeite doet om het gezellig te 

maken en vooral het samen zijn met z’n allen nastreeft. 

Bij deze doe ik een oproep naar al onze Hofleden om je aan te 

melden voor de Kerst-inn. 

 

Het heeft mij weer ontzettend veel moeite gekost om weer iets te schrijven 

voor de Polonaise, tja dat is nu eenmaal zo en dat blijft denk ik ook zo. 

O,ja bij deze….ik wens jullie allemaal HEEL FIJNE FEESTDAGEN. 

 

 

Pff het zit er weer op. 

 

Trijnie  

 

 

 

 

 



 

Hallo Oeletoeters en Oeletoeterinnekes, 

  

Hierbij dus mijn allereerste stukje wat van mijn pen komt, tjonge jonge jonge 

wat is er veel gebeurd de afgelopen 5 maanden.. 

  

Het was, ik weet het nog heel goed, dat Wietze Langius naar lang zeuren 

eindelijk bij mij aan boord kwam voor het opmeten van 2 vlaggenstokken. 

Deze zijn van hout, en mooi gepolijst rvs is natuurlijk veel mooier. 

Wietze had nog maar net zijn rolbandmaatje in de hand toen onze Grootvorst 

Henk Veenstra stopte bij de boot.. Toen voelde ik al een beetje nattigheid.. 

En ja hoor, daar kwam de vraag! Of ik de nieuwe Hoogheid van de 

vereniging wou worden? Ik heb 1 dag bedenktijd gevraagd, en toen ja 

gezegd! En toen begon de trein te rijden.. 

  

Wietze ging gelijk in z’n rol als begeleider en daar kwamen de vragen: 

Wat voor gevolg?  Wanneer kleding passen?  Heb je al over de medaille 

nagedacht?  Vergeet je de punten voor de proclamatie niet? 

En ga zo maar door. Het gevolg daar was ik al vrij snel over uit, niet alleen 

maar mannen maar ook een vrouwelijke schone om ons in toom te houden. 

 En vinden jullie niet, het is een mooi stel! 

Gerard ( Hamersma), mijn schoonvader, is het gelukt om een prachtige 

medaille te ontwerpen, en bij Ria Bartels zijn we geslaagd voor onze kleding. 

Bij het passen van de kleding hoort natuurlijk ook lekker eten en drinken en 

dat hebben wij dan ook zeker gedaan, gezelligheid hoort er zeker bij! 

Toen de week van de opkomst, de laatste zaken regelen en wat komt er wat 

bij kijken.. De opkomst is tot de dag ervoor nog aangepast.. Maar mijn 

inziens goed gelukt!  

Ook de koffieochtend met de Vorsten familie vond ik erg mooi, en wij 

hebben dan ook vele prachtige cadeaus mogen ontvangen! Dank hiervoor! 

  

Wij hebben als ‘groten’ het ook zeer getroffen met de nieuwe Jeugdprinses 

Bridget 1e en haar gevolg, deze zijn zeker niet bleu en passen dan ook goed 

bij ons! 

  

Toen was het 12 november, de dag dat wij naar het ziekenhuis mochten voor 

de 1e geborene. Veli is zijn naam en een prachtige baby! De week erop naar 

Jelly voor de foto’s, het gehandicapten festival wat was dit bijzonder! Ook 

fijn dat Django mijn grapjes zo waardeert..        



 

 

 

29 november het allereerste uitreden naar de Deurzakkers, met ut busje. Vele 

Oeletoeters gingen met ons mee, net als een groot gedeelte van de Raad!  Dit 

was een mooie avond, zelfs de Sint kwam nog binnen waaien. 

Ook mijn toespraak viel goed in de smaak! Dank voor mijn tekstschrijver!  

Afgelopen zaterdag ( 6 december) was het tijd voor de Eileuvers, weer in ut 

busje.. Ook de jeugd ging mee, wat leuk is dat! Ook hier hebben wij ons 

opperbest vermaakt, en ook hier wederom een knaller van een toespraak. 

Dank voor mijn tekstschrijver, hij mag blijven! 

  

Jullie hebben wel in de gaten, hoogheid zijn is een fulltime job..  nu druk in 

de weer met ons feest op 3 januari ( komt allen!!)  en natuurlijk Concour 

d’Ouwehoer.. Dit wordt ook wat.. 

Mijn dank tot nu toe gaat uit naar mijn fantastische gevolg en mijn vrouw 

Esther, of ze nou wou of niet, ze wordt hier helemaal ingezogen.  

Met haar vele tips en zorgzaamheid zorgt zij ervoor dat wij hier nu staan. 

En ook natuurlijk Wietze, mijn rots in de branding! 

  

Tot zover deel 1 van mijn stukje, wordt vervolgt! 

  

Iedereen hele fijne Kerstdagen en een Carnavalesk 2026 toegewenst! 

  

Groet, 

Prins Menno 1e  

Hofdame Nynke 

Secondant Bert  

Secondant Leroy 

  

Alaaf!! 
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Jeugdprinses Bridget 

 

Dit jaar ben ik de Jeugdprinses van Carnavalsvereniging de Oeletoeters,  

graag stel ik mijzelf even voor. 

Mijn naam is Bridget Nijboer en ik ben 9 jaar 

Toen ze mij vroegen of ik Jeugdprinses wilde zijn was ik super blij !  

Ik hou van dansen, zingen en shoppen en filmpjes maken op TikTok.  

Ik woon in Sneek en heb een broer Devin  en een zusje Lois. 

 

Als Jeugdprinses heb je best veel taken en leuke activiteiten. Zo hebben we 

de bekendmaking gehad op 8 november dat vond ik wel spannend maar ook 

heel leuk. 

Daarna hadden we de interne receptie waar iedereen van mij een medaille 

kreeg. Ook zijn we bij de Snekersporthal geweest voor het muziekfestival. 

Dit was super leuk! 

We hebben ook Sinterklaas gevierd in de Hofnar, dit was gezellig en ieder 

kreeg een kado. 

Zaterdag 6 december gingen we naar het uittreden in Zwolle waar een groot 

feest was. 

 

Ik heb heel veel zin in dit jaar, samen met mijn Secondant Ryan en  

Hofdame Jaylin maken wij er een mooi jaar van. 

 

Groetjes Bridget 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eindelijk mogen we het dan hardop zeggen. 
 
Bridget is onze nieuwe Jeugdprinses met naast haar zijde, Hofdame Jaylin & 
Secondant Ryan. 
 
Het was natuurlijk wel even spannend het opkomst weekend zo in de 
nieuwe samenstelling. 
We konden gelukkig de hulp kunnen gebruiken van oud jeugdcommissie 
leden, waar wij enorm dankbaar voor zijn. 
Uiteindelijk is het allemaal gesmeerd gelopen en werd dan het nieuwe 
drietal bekend gemaakt. 
 
Na de opkomst avond gingen we meteen door. 
Eerst natuurlijk de zondag, waarop ons drietal iedereen heeft opgenomen in 
hun hof huishouding. 
 
Vrijdag de 14e hadden we het muziek festival in de Sneker sporthal. 
Van te voren is Valerie met hen meegaan om de wederom weer prachtig 
gelukte portret foto's te maken. 
Hierna heeft ons drietal de zolen onder de schoenen vandaan gelopen in 
heel wat polonaises, 
en zelfs de volkszanger Django Wagner een onderscheiding mogen omdoen. 
Onze eigen prinses heeft toen ook nog de microfoon gepakt, en haar liedje 
gezongen op het grote podium. 
 
Twee weken later was het uiteraard tijd voor onze jaarlijkse Sinterklaas 
avond in de Hofnar. 
Sinterklaas en zijn pieten kwamen weer volop feestend en onder luid gezang 
de zaal in gelopen. 
Alle aanwezige kindjes waren hiervan natuurlijk onder de indruk, 
maar na een speciaal door Sinterklaas gegeven cadeautje zat de sfeer er al 
snel goed in, en vloeide de pepernoten rijkelijk. 
 
 
 
 



 
 
Het volgende uittrede van onze Prinses en haar gevolg vond plaats bij de 
Eileuvers in Zwolle. 
Eerst kwam het serieuze gedeelte, de felicitaties uitdelen aan de 
Jeugdprinses en haar hofdame. 
Hier heeft Prinses Bridget voor het eerst gespeeched, wat zij super knap 
heeft gedaan. 
 
Gelukkig ging al snel de grote zaal open, waar er nog wat dansjes gedaan 
konden worden. 
Geloof het of niet, onze Jeugdprinses Bridget heeft ook hier gezongen, op 
het grote podium. 
En ik kan je vertellen, de zaal zong uit volle borst mee. 
 
Je kan dus wel zeggen, dat het seizoen goed van start is gegaan. 
En dat wij als jeugdcommissie ervanuit gaande dat de sfeer er zo lekker in 
blijft zitten, 
verzekerd zullen zijn van een geweldig carnavals weekend. 
 
Ook willen wij natuurlijk Prins Menno I, secondant Bert, secondant Leroy & 
Hofdame Nynke een ontzettend fijn carnaval wensen. 
Maar daar twijfelen wij niet aan dat dit vast goed gaat komen. 
 
 
Wij kijken alweer uit naar de aankomende weken. 
 
Alaaf, 
De Jeugdcommissie. 
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Wat was het schitterende afsluiting van het seizoen 2025. 

 

Tijdens de abdicatie namen we afscheid van * Prins Sikko de Tweede* die 

ons een fantastisch jaar heeft bezorgd. 

Met zijn humor, enthousiasme en altijd aanwezige vape zette hij de toon voor 

een seizoen om nooit te vergeten. 

Sikko, namens ons allemaal *bedankt voor afgelopen seizoen!* 

 

Maar alsof dat nog niet genoeg was, stond ons een daverende verrassing te 

wachten… Want daar was hij dan: * Prins Menno de Eerste* Zijn opkomst 

kwam als een ware carnavalsbom binnen. 

De zaal ontplofte van enthousiasme en wij kunnen niet wachten om samen 

met hem dit nieuwe seizoen in te knallen. 

 

En dan nog een wonder dat bijna legendarisch te noemen is de 

*Raad van 11* was - jawel - * een heel uur lang compleet! * 

 

Met Johan én Sikko erbij was het alsof de tijd even stilstond. Daarna moesten 

we er helaas weer twee inleveren ( zoals dat bij ons nu meestal gaat) maar dat 

maakt het alleen maar meer typisch voor onze geweldige club. 

We kijken vol goede moed vooruit. Dit seizoen gaan we er weer alles aan 

doen om het bijna mythische doel te bereiken: de Raad van 11 echt 

daadwerkelijk compleet krijgen. Of dat lukt? Niemand die het weet… maar 

één ding is zeker: we  ** gaan er vol voor**! 

 

Met een dikke narre groet. 

 

*De Raad van 11* 

        Nanne 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Beste Oeletoeters en Oeletoeterinnekes 

 

Hier even een bericht van de vorsten. 

We hebben de afgelopen tijd druk gehad met het zoeken van de nieuwe. 

Maar met prins Menno is onze zoektocht goed geslaagd. 

We zijn nu al weer druk bezig om een weer mooie stunt te doen slagen. 

Zoals het nu lijkt gaan wij deze doen op zaterdag 31 januari, 

dus hou deze dag vrij als het kan. 

 

We kregen op 02-12 te horen dat vorst Geert is overleden. 

We zijn dankbaar wat hij voor onze vereniging en de vorsten heeft betekend. 

We hebben een waardig afscheid genomen van vorst Geert, 

met ook nog een mooi optreden van het Lus koor  

 

Namens de Vorsten wil ik iedereen een heel mooi kerstfeest toewensen, 

en natuurlijk een gezond en spetterend 2026. 

 

Ps wil iedereen bedanken voor alle apps en etcetera dat ik aan huis 

gekluisterd ben vanwege mijn gescheurde achillespees. 

En als jullie dit lezen ben ik geopereerd aan een nieuwe knie en wel  

op 15-12-2025 

 

Vr gr Grootvorst Henk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



                              

                              In memoriam  

                         Vorst Geert de Rijke 
1947-2025 

 
Op 1 december 2025 is overleden: Geert de Rijke. 

Geert was Prins van onze vereniging in 1996, en hij was een enthousiaste en 

vrolijke Prins, met oprechte aandacht voor alles en iedereen. 

Ook na zijn Prinsenjaar bleef hij een zeer gewaardeerd en actief lid van het 

Vorstendom en van onze vereniging de Oeletoeters.  Zo was Geert  o.a. 

jarenlang voorzitter van de commissie Aggemabokaal. 

Geert was een harde werker, een aanpakker en niet alleen bij de Oeletoeters. 

Alles wat Geert deed, deed hij met volle overgave en voor de volle 100%. 

Ook op het sportieve vlak stond Geert zijn mannetje. Fietsen, schaatsen, 

wandelen en zoals altijd met volle kracht en overtuiging.  

En als het moest, dan zag je de gebalde vuist van Geert, want hij kon ook fel 

zijn. Fel tegen onrecht en oneerlijkheid. Ja, zijn bekende gebalde vuist in de 

lucht en het vuur in zijn ogen, maar altijd zonder agressie. 

Ook toen Geert ziek werd, bleef hij altijd zichzelf. Hij ging met 

bewonderenswaardige moed en wilskracht zo veel mogelijk verder met zijn 

leven, ook al was het moeilijk. Hij bleef strijdbaar, zijn gebalde vuist deed 

het nog steeds.  

Tot het moment kwam, dat het niet meer ging en hij zijn jarenlange strijd 

moest staken. 

Geert zal binnen de Oeletoeters herinnerd worden als een groot mens met een 

groot hart. 

 

 Wij wensen zijn familie alle kracht toe om  

 dit verlies te kunnen dragen. 

 

            

  Lieve Geert, rust zacht. 
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De kop is d’r af...  

Zonder slagroomtaart, dat is dan weer jammer!  

Dinsdagavond startte de klopjacht... zonder succes.  

Waar Esther en Nynke samen in een auto gezet werden, om ergens te gaan 

posten in de Noorderhoek (mogelijk hebben we deze naam nog eens nodig) 

… had de rest van de groep, al voor langere tijd, vakkundig een tweede 

bondje gecreëerd om hun verdenkingen op Menno en Bert te kunnen 

bevestigen of te ontkrachten. Die avond bleef het uiteraard rustig op de lijn... 

Dat we Leroy ook mee hadden moeten nemen in de klopjacht, werd even 

gemist.  

 

Ik hoor U denken, en het klopt! Wederom hadden we ook dit jaar vrouwen in 

ons gezelschap zitten, die betrokken waren bij de geheimhouding van de 

Nieuwe. Niet 1, maar 3... niet te zuinig! Slim van die vorsten, daar kunnen 

we niks van zeggen.... op deze manier zullen we namelijk nooit voor de volle 

100% op jacht kunnen. Als dit de tactiek wordt...  

Zo'n 11 minuten na de onthulling werden dan ook de regels en verwachtingen 

gelijk duidelijk gemaakt. Zo'n dubbele agenda is prima, maar U moet niet 

denken dat de taken binnen zo'n Meidengroep dan ineens komen te 

vervallen...  

We kunnen weer eerlijk zijn tegen elkaar, hebben elkaar opnieuw vergeven, 

vinden elkaar weer aardig en hebben zin in het seizoen!  

 

Zo zijn we bijvoorbeeld druk bezig met de voorbereidingen van het "Holy 

Guacamole" Mexicaanse KerstInn buffet… weest wel, dat buffet wat niet 

doorging! We súden echt niet alleen brúne boon'n servere hoar, wij wille zelf 

ok niet de heule avond op 'e wc sitte…  

We moesten i.v.m. de kleine hoeveelheid aanmeldingen dan ook de plannen 

wijzigen. De "Holy Guacamole" KerstInn kerstborrel met een hapje en 

drankje…. maar daar hewwe jum al een mailtsje van had… En nee, geen 

brúne boon’n, dat beloven we!  

 

Buiten de organisatie van de KerstInn om, zijn we ook al druk aan het 

nadenken over de optocht en het Concour.. Ideeën genoeg, we kunnen niet 

wachten!  

Wij wensen Prins Menno I met zijn gevolg & Jeugdprinses Bridget I met 

haar gevolg dan ook een ontzettend mooi carnavalsseizoen toe!  

 

DE MEIDENGROEP 
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Beste Oeletoeters en Oeletoeterinnen, 

Polonaise nummer 2 van dit carnavalsseizoen alweer en dat vlak voor de 

feestdagen. 

Daar moet je dan, willens en wetens, een stukje proza aan wagen. Normaal 

ben ik niet zo snel met het dichten, wel als het lekt. En daarbij heb ik 

menigmaal enige van mijn ledematen verrekt. 

Het heeft vanzelfsprekend niets met Carnaval te maken de bovenstaande 

woorden. Ik kan je echter vertellen, dat je mij bij het verrekken niet wilt 

horen. Bijna zeker durf ik te stellen, dat mijn zeer korte gebeden, niet mis te 

verstaan zijn. Alhoewel ik zo veel variaties gebruik die niemand kent en wel 

helpen tegen de pijn. 

Volgt nog een stukje over commissies, groepen en uit te voeren 

werkzaamheden. Gelukkig wordt de Senaat weer goed gevuld met 

gemotiveerde leden. 

Van het Bestuur kregen de Senatoren over Optocht en Externe Receptie het 

verzoek om als Senaat dit te verzorgen, wat leidde tot Senatoren’s beperkte 

acceptatie. Nu vraagt u zich natuurlijk af:  Waarom beperkt? Daarop luidt het 

antwoord: We hebben als Optocht commissie al genoeg ballast aan boord 

De hamvraag: Wie voelen zich geroepen om de Externe Receptie Commissie 

te vormen? Het zou mooi zijn als de jongere generaties samen met een oud-

commissielid gaan brainstormen.  

Voor vragen hierover of deelname aan de 48e Optocht kunt u zich via 

secretariaat@oeletoeters.nl melden bij de Senaat. 

Met Carnavaleske Groet,  

Rixt, Pieter, Dennis, Alex en Gert (bereikbaar onder 

g.mengerink6@kpnplanet.nl ),  

ondersteund door Trijnie, Rieteke en Brenda 

 

mailto:secretariaat@oeletoeters.nl
mailto:g.mengerink6@kpnplanet.nl
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Hallo allen, 

Ik ben Leo Luimstra, jullie nieuwe penningmeester — oftewel de man die 

moet zorgen dat het geld sneller binnenkomt dan dat het verdwijnt in bier en 

confetti.  

Mijn motto: “wij vieren carnaval met snel geleegde glazen, maar een 

sluitende kas!” 

Met andere woorden: ik mag op de centen letten, terwijl jullie op de toeters 

blazen! Mijn doel voor dit seizoen: dat de kas niet helemaal leeg is voordat 

de eerste polonaise begint. Maar hé — bij de Oeletoeters weet je het nooit! 

Even over mij voor degenen die mij niet kennen (of het niet kunnen 

onthouden….): 

Getrouwd met Tineke – jarenlang actief in de Jeugdcommissie, vader van 4 

kinderen: 

Lennard – jeugdprins seizoen 2011 

Joanne – vaak aanwezig 

Valérie – voorzitster Jeugdcommissie 

Kevin – secondant van Jeugdprinses Noa seizoen 2016 

Al bijna 20 jaar ondernemer. Binnen de Carnavalsvereniging vele zaken 

gedaan, oa President Raad van 11, redactie Polonaise en hoffotograaf. Door 

verschillende redenen de laatste jaren meer op de achtergrond en nu dus 

penningmeester.                                                                                   

Gevraagd hiervoor (wel lang moeten nadenken want ik zit niet op activiteiten 

te wachten, ben druk genoeg). Ik wilde deze mooie vereniging niet laten 

zitten en vandaar ja op die vraag. Je zult mij daarom ook niet bij alle 

activiteiten zien, maar probeer wel zoveel mogelijk aanwezig te zijn. 

Hopelijk tot ziens 



De Pen 

Een concept dat ik toevallig pas een aantal dagen voor het ontvangen van de 

eerste polonaise dit seizoen uitgelegd kreeg. 

Wat ontzettend leuk om de pen te mogen ontvangen van Mirjam, en zo als 

eigenlijk nog "leek" een leuk stukje te mogen schrijven voor jullie. 

 

Zoals vele van jullie vast weten ben ik een 

geboren en getogen Brabander, carnaval is 

ons met de paplepel ingegoten. 

Als klein kreukeltje (zo worden de 

kinderen genoemd in Bergen op zoom) met 

z'n alle verkleed langs de kant om de 

optocht te zien met zijn grote wagens. 

Toen je wat ouder werd naar de Bergse 

dumphal om spullekes te kopen om aan m'n 

oedje te doen en m'n gedijnen op te 

pimpen. 

 

 

 

 

 

Mijn opa 

was vroeger de LaForce, dat kan je vergelijken 

met een secondant, alleen bij ons in het dorp 

zit je jarenlang in je functie in plaats van elk 

jaar een nieuwe. 

En elk jaar op zondag met de optocht in het 

dorp staat er zo'n 40 tot 50 man bij mijn ouders 

voor het huis te kijken, 

er worden hamburgers gebakken, de frituur 

staat aan, de schrobbeler koud, en er komt zelfs 

een heuse dweilband spelen. 

Ja je kan wel zeggen dat wij uit een echte 

carnavals familie komen. 

 



 

 

Daarom zullen jullie ook vast begrijpen dat het als echte Brabander toch best 

een hele stap was om te verhuizen naar het hoge noorden. 

Want ja, wat een gedoe dat je dan opeens zoveel weekenden op en neer moet 

voor je geliefde feest. 

Heb ik toch even geluk dat ik val voor een man die in een Friese carnavals 

vereniging zit. 

Nou ja, carnaval carnaval, ik moest toch wel even wennen aan de manier 

waarop het feest wordt gevierd hier. 

 

Maar hé, met een biertje in de hand, en een hoop gezellige mensen om je 

heen, went alles vrij snel. 

 

Dus ook ik ben verleden jaar aangesloten bij de Oeletoeters, en wat ben ik 

blij dat ik dat heb gedaan. 

Vorig jaar ben ik gevraagd om onderdeel te worden van De Meidengroep, en 

daarop heb ik uiteraard volmondig ja gezegd. 

Wat een ontzettend fijne groep met meiden/dames die ik inmiddels toch echt 

beschouw als mijn grote vriendinnen! 

Ook dit jaar zullen wij weer flink uitpakken voor de optocht, en zijn we 

inmiddels ons dansje alweer aan het oefenen voor het concours. 

Ook ben ik vorig jaar gevraagd om onderdeel te worden van zowel de 

jeugdcommissie als de barcommissie. 

En tuurlijk doe ik dat ook met alle liefde, de Jeugd te mogen begeleiden 

tijdens de carnaval is echt een feest om te doen. 

 

Je kan wel zeggen dat het een bewogen 2 jaar zijn geweest. 

We hebben ondertussen alweer heel wat polonaises in onze benen zitten, en 

er gaan er vast nog veel meer komen. 

 

Deze brabo wenst iedereen een ontzettend fijne carnaval.  

En zoals ze in Krabbegat zeggen: 

Agge mar leut et!    (ja Jos, linker duim aan de neus)          

 

De pen geef ik graag door aan: Leroy van der Zwaag. 
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Beste Oeletoeters en Oeletoeterinnekes, 

 

De 48ste carnavals optocht komt er aan en wel op 14 februari 2026. 

Je kunt je aanmelden via het secretariaat@oeletoeters.nl 

  

We zouden het heel leuk vinden als weer een fantastische mooie optocht 

kunnen maken met z'n allen. 

We zien jullie aanmeldingen graag verschijnen. 

 

Groet van de optocht commissie 
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Iën fanne eerstgeborenen wurde 40 jaar 
 

Ut is al jaren un prachtige gewoante fan de Oeletoeters: De eerstgeborene.Al 

jaren gaat de Carnafalsprins diet op dat moment aan ut bewind is, bij een 

gesin langs, wêr at op of omstreeks de 11e fanne 11e un baby geboren is. Un 

prachtige tradisie fien ik dat. De Prins en sien gefolg plus un delegasie fan ut 

bestuur, gaat dan op fisite bij sun gesin en brenge dan un aantal kadootsjes, 

un spaarbankboekje, un oorkonde en fanself ok un medalje. Ok heffe se altiid 

un flesse Joustra met, foor de fader. Die fader miënt dat hij un flesse 

beerenburg krijt, maar inne regel nemme de Prins, sien gefolg,ut bestuur én 

de fader altiid iën of meerdere glaskes foor de skrik. Toen ik nog met was as 

hoffotograaf, was aan ut einde fan ut besoek de flesse beerenburg inne regel 

un mooi eind heen leeg, al kan suks ok an mij leid hewwe fanself.  

 

Ut mooie fan disse tradisie, is dat alle eerstgeborenen diet besocht benne 

deur de jaren heen, nog alle jaren op hun jaardach un felisitasiekaart krije 

fan de Oeletoeters. Dit wurdt al jaren deen deur Leny Bones, wat foor hur un 

bealich fol werk is, wat dur komt hast alle jaren weer un kaart bij, diet se 

skriëve mut. Ik hef dur in ieder gefal diep respekt foor, foor Leny Bones. 

 

Nou kreeg ut bestuur fanne Oeletoeters, 

laatstendaags un berichtje fan de friendin fan Haye 

Boermans.  

Wie is Haye Boermans, hoor ik jum al fragen: 

Haye Boermans is de eerstgeborene uut 1985. Die 

Haye wurde dus dit jaar 40, en sien friendin wu 

dêr un groat feest fan houwe en ut leek  hur un 

aardig idee, om bij dat groate feest, ok de Prins 

Carnafal uut te noadigen diet toen bij Haye op 

kraamfisite het weest.  Al terugrekenend kwam 

men tot de konklusie, dat in 1985 Hilbert Jager 

oons Prins Carnafal was: Prins Hilbert de 1e . 

 
 

 

          

 



 

 

Dat ut bestuur informeerde bij (inmiddels) Vorst Hilbert, of at hij ok sin had, 

om naar dat ferjaardagsfeestje fan Haye te gaan.      

Iederiën diet Vorst Hilbert un bitsje kan, weet wel 

dat Hilbert altiid in is foor un feestje, dat Vorst 

Hilbert wu wel met. Dur wurde un kadootsje regeld, 

en oons eigen Fereniging-soorkondemaker maakte 

un prachtige oorkonde, met lijst. 

                                                                                                                 

 

Ut was folgens de meensen diet dur bij waren, un 

prachtig ferjaardagsfeest, in ut Reade Hynder in 

Wommels. Op de website fanne Oeletoeters kanne 

jum de foto’s nog bekieke. 

Op un gegeven moment lieten de ouders fan de jarige Haye Boermans, ut 

baby-album fan Haye siën an de aanwezige Oeletoeters. Wat un skrik. 

In dit album stonden ok foto’s fan ut kraambesoek fanne Oeletoeters.  

 

Prachtige foto’s, maar Prins/Vorst Hilbert 

stond op gieniën fanne foto’s. Ok de 

originele medaille diet se  

toen kregen hadden fanne Prins, hadden se 

in ut baby-album bewaard. Ok die 

medaille was niet fan Hilbert.  

De Prins diet op de foto’s stond was Prins 

Peer 1e en ok de medaille was fan Prins 

Peer. 

Ut bliekte dus su te wezen, dat 11 november 1985 op un maandag was. Prins 

Hilbert was die saterdag dêrfoor, 9 november outreden en toen was Prins 

Peer (opnieuw) aantreden as Prins Carnaval.   

 

Ik mocht dur fan Forst Hilbert beslist niet over prate, dus dat doën ik ok niet, 

maar over skriëve het hij ut niet had. 

 

 

 

 

 



Te koop: 
Smokingbroek maat 31 
Smokingjasje maat 30  
Zien er nog keurig uit. 
Interesse ? Bel met Jos Kroon: 06-25084920 
_____________________________________________________ 
 

Gehoord in de wandelgangen tijdens de Hofledenreceptie op 9 november 

2025: 

“De carnavalsvereniging is een studentenvereniging voor mensen die niet 

kunnen studeren “ 

______________________________________________________________ 
 
 

Wij hebben deze installatie niet meer nodig op onze Dames Carnavalswagen. 

Afmetingen: 94 cm x 43 cm x 49 cm en werkt op 12 v.   T.e.a.b.  

Interesse?  Bel met Rinske Koenen 06-505721 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

Beste Oeletoeters en Oeletoeterinnekes, 

 

Tijdens de externe receptie organiseren wij een enorm leuke en spannende 

loterij  “Menno’s prijzenpaleis”. 

 

De opbrengst is voor onze vereniging. 

We zijn al druk bezig met de voorbereidingen voor deze Super loterij.  

Maar … we zijn nog op zoek naar mooie, bijzondere en waardevolle cadeaus  

of waardebonnen.  

 

Oeletoeters en Oeletoeterinnekes hebben jullie nog mooie prijzen thuis liggen 

of kennen jullie bedrijven, organisaties die een cadeau of waardebon willen  

donderen voor deze loterij dan horen wij dit graag. 

Neem gerust contact op  met ons op. 

Alvast bedankt voor de medewerking. 

 

Fijne Feestdagen en een warme groet 

Namens de loterijcommissie. 

 

Prijzen mogen wel naar Rixt de Boer of het bestuur. 

 

Rixtdeboer78@gmail.com   0610410457 

 

secretariaat@oeltoeters.nl 
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                         Oeletoeters Kerstpuzzel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
           Wij wensen iedereen 
            Prettige Kerstdagen  
                  en een goed  
                       2026 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

            
 
 
 
 
 
 
            

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


