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Beste Carnavalsvierders, 

 

We maken ons op voor de Externe Receptie en het Carnavalsweekend 2023. 

Hoe mooi is het dat we nu zonder beperkingen dit feest kunnen voorbereiden. 

Geen voorwaarden dus dan kunnen we helemaal los. Prins Ubbo en Gevolg 

heeft al bij meerdere gelegenheden ‘acte de présence’ gegeven. Jeugdprinses 

Djenna en Secondant Jay bereiden zich voor op een jeugdmiddag , de 

schoolbezoeken en de receptie van de Eipiepers! 

 

Geen beperkingen dat betekent dat we er met z’n allen weer vol voor kunnen 

gaan en wij, als bestuur, kunnen ons verheugen op de inzet van vele helpende 

handen van de leden, groepen en commissies. Wij rekenen dan ook op jullie 

volle support bij de externe receptie en bij het Carnavalsweekend. Samen zijn 

we verantwoordelijk voor het welslagen van een prachtig feest. Samen 

zorgen we ervoor dat jong en oud het Carnaval kan meevieren. Dat doen we 

voor de Hoogheden, de inwoners van Sneek en natuurlijk ook voor ons zelf. 

Samen maken we er weer een prachtig feest van waar we met trots op terug 

kunnen kijken. 

 

Wij wensen iedereen een heel fijn Carnaval! Alaaf! 

 

Vriendelijke groet, 

 

Hetty, Rixt, Mirjam, Theo, Sikko, Ubbo, Pieter en Sander 

Bestuur CV De Oeletoeters 
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Harree,  

 

Op dit moment van schrijven is het nog voor alle feestelijkheden die komen gaan. 

Zoals het er nu voor staat gaan we dan na 3 jaren weer een "normaal" carnaval 

vieren. En een druk programma is er opgezet, geweldig! Samen met Jan Douwe, 

Pieter en onze vrouwen gaan we een leuke, mooie tijd tegemoet.   

de voorbereidingen van de externe receptie in ons eigen clubgebouw waar we een 

beroep doen op onze eigen leden vind ik stimulerend en bevorderd onze 

saamhorigheid want dat kunnen we na de corona jaren wel weer gebruiken.  

Ook de optocht die er weer aan gaat komen, er zijn veel  leden op de achtergrond 

actief om hier weer wat moois van te maken, prachtig. Het wordt een heel andere 

optocht en route als voorgaande keren maar ik vind dit prima ontwikkelingen in de 

steeds strengere regels die de optocht commissie krijgt opgelegd door de overheid. 

De uitreiking van mijn portret is vorig jaar al gedaan dus ook hier wordt er naar 

alternatieven gezocht en gaan we op de vrijdagavond voorafgaand het carnavals 

weekend na de Eekmolen, Stolp en de Ierse pub zelfs een nieuwe kroeg bezoeken, 

het Oude Vat. Daarvoor voor ons de hele dag al de verzorgingshuizen af, persoonlijk 

vind ik dit geweldig om zo de ouderen te vereren met een bezoekje om hun ook met 

het carnaval mee te laten doen. Ik hoop echt dat we met een grote groep dit kunnen 

en gaan beleven.   

We zitten met genoeg ideeën om zaterdagochtend aan te komen in Sneek, dit wordt 

vanzelf wel duidelijk. Hierna gaan we op het stadhuis de stadssleutel ophalen en een 

kleine rondgang maken door de binnenstad. Na de optocht en het feest in het 

convenant zijn we van plan om door te gaan naar Bakhuizen, CV de Blauwe Bok 

heeft dan ook een feest, een mooie vereniging met heel veel jongeren, ontmoet 

tijdens het prinsentreffen afgelopen november in Sneek en het lijkt mij leuk om hier 

met een groep naar toe te gaan.  

Zondag natuurlijk de carnavals mis in de RK kerk op de singel, 'smiddags het 

concours d'ouwehoer waar we hopelijk weer veel lol kunnen beleven met de acts die 

worden gehouden. En dan maandag, hopelijk met een volle bus naar Breda, het 

Kielegat waar mijn "moeders" familie vandaan komt. Een grote optocht waar we  

met z'n allen een gezellige dag gaan beleven met de nodige drankjes erbij. En dan de 

dinsdag daarna de stadssleutel weer inleveren met het haringhappen eindigen we 

weer de festiviteiten van carnaval.  

Ik vind het nog steeds een eer om samen met mijn secondanten Jan Douwe en Pieter 

zo het carnaval te mogen beleven. Dankzij de geweldige ondersteuning van onze 

vrouwen kunnen we dit ook zo meemaken. Ik hoop dat U als lezer dit ook zo mag 

meemaken en komen we mekaar de komende tijd nog wel tegen.  

Fijne carnavalstijd toegewenst en tot gauw. 

 

ALAAF, ALAAF,ALAAF.  

                                                        Prins Ubbo 1e  



Beste Oeletoeters en Oeletoeterinnekes 

 Ik heb het super gezellig gehad bij de kerst-in en super lekker gegeten, er 

waren heel veel leuke mensen. Toen moest ik een stukje voorlezen (best 

spannend!) het ging gelukkig hartstikke goed! Helaas was ik niet bij de 

nieuwjaarsborrel want ik was op vakantie naar Lanzarote! Het was heerlijk 

weer en het was er super mooi!  

 Ik hoop dat we een super gezellig carnaval seizoen gaan krijgen, en dat we 

veel plezier mogen maken!  

  

                                                 ALAAF! 

  

                                       Jeugdprinses Djenna 1e  
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CARNAVAL… HET KAN WEER. HET MAG WEER, OOK IN DE 

KERK! 

 

Op zaterdag 18 februari zal ook in Sneek het Carnaval weer losbarsten. Het 

kan weer. Het mag weer, ook in de kerk. Zuster Corona, die zo’n kleine twee 

jaar grote delen van de wereld in haar greep had, is grotendeels verjaagd of 

aan banden gelegd. Zo hopen we dit jaar met velen het leven met haar mooie 

en goddelijke kanten feestelijk te beleven in de jaarlijkse Carnavalsviering in 

de Sint Martinus aan de Singel op zondag 19 februari om 12.11 uur met 

hopelijk u allen erbij, samen met onze Prins, de Jeugdprinses, de Raad van 

Elf, andere hoogheden, gasten, muzikanten, zangers en zangeressen en een 

pastoor die er ook weer veel zin in heeft om met u samen te zijn in een 

feestelijke Huiskamer van God! 

  

Hopelijk bent u er bij op zondag 19 februari om dit te onderstrepen. Dan 

heeft u bij mij en velen een kleurrijk streepje voor! Alaaf! 

 

Pastoor Peter van der Weide 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 



Carnavalsviering 19 februari 2023 

 

Dit Carnavalsjaar pakken we de draad weer op als commissie 

Carnavalsviering in de Sint Martinuskerk aan de Singel te Drabbelterp. Op 

zondag 19 februari 2023 om 12.11 uur om precies te zijn. Het wordt een 

prachtige viering met een fantastische kapel en zangkoor. Het bestuur heeft 

de kapel “De Útlopers” gecontracteerd en we hebben Popkoor “Voor Schut” 

wederom uitgenodigd voor een bijdrage aan de viering. Natuurlijk is ook 

Frits Haaze alsbekende organist van de Parochie van de partij. Jan Kuipers en 

de Pastoor zullen weer een lied ten gehore brengen en vergeet ook onszelf 

niet bij de diverse meezingers. De Prins en Jeugdprinses leveren de bekende 

bijdrage aan het geheel. 

 

Na de gebruikelijke Eredienst die om 10.00 uur begint en naar verwachting 

om 11.00 uur is geëindigd wordt de kerk in gereedheid gebracht voor de 

Carnavalsviering. 

Om circa 11.44 uur zal de kapel beginnen met een muzikaal intermezzo en 

zal ook Frits Haaze van zich laten horen. 

 

De Commissaris van de Koning de heer Arno Brok, heeft aangegeven naar 

Drabbelterp te zullen komen om deze viering bij te komen wonen. We zullen 

hem natuurlijk van harte welkom heten. 

 

De Commissie Carnavalsviering ziet u allen graag in de kerk op zondag 19 

februari 2023. Kom op tijd want we weten dat het altijd zeer druk is. U bent 

dan verzekerd van een mooie plaats. 

 

Voor Hofleden zullen zoals gebruikelijk plaatsen worden gereserveerd. Wel 

moeten de Hofleden zelf aangeven dat zij aanwezig zullen zijn bij de viering. 

Dat kan rechtstreeks naar het mailadres: ejmensink@hetnet.nl Uw opgave 

kunt u doen t/m donderdag 16 februari 2023. 

 

Na afloop van de viering hebben we weer koffie en een slúkje in het 

parochiehuis 

.  

Commissie Carnavalsviering,   

Pastoor Peter van der Weide en Renate Dümmer (namens de Locatieraad Sint 

Martinus)Vorst Wibo en Vorst Edward (namens de Carnavalsvereniging) 

 

mailto:ejmensink@hetnet.nl
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Carnaval na de Corona-val. 

 

Het blijkt, dat tijdens de afgelopen 2 jaren, door de maatregelen, veel kapot is 

gemaakt bij heel veel verenigingen en ook de carnavalsverenigingen 

ontkwamen niet aan leegloop, die soms leidde tot opheffing van de 

vereniging. 

En nu worden de verenigingen, die ’t Convenant gebruiken, geconfronteerd 

met enorm gestegen energiekosten en ook CV De Oeletoeters ontspringt de 

dans niet. 

 

Tijdens de Hofvergadering zullen we wel te horen krijgen hoe het er nu 

voorstaat met CV De Oeletoeters. 

Bovenstaand relaas komt negatief over, maar biedt volgens mij ook een 

mooie uitdaging om er wat aan te doen, te beginnen met:  

 
1. De harde kern, die is overgebleven, is af te lezen uit de laatste toegezonden 

Hofledenlijst, maar gezien de activiteiten, die er dit seizoen plaats vonden 

en vinden, zie ik een grote inzet bij die harde kern om er hoe dan ook iets 

van te maken. Steek af!!..sorry Petje af!! En vooral doorgaan. 

2. De Carnavalsin- en optocht geeft een mooie aanleiding voor ledenwerving 

bij de Sneeker (beter Gemeente SWF) bevolking, dus optochtdeelnemers:  

“Doe uw best”. 

3. Punt 2 geldt ook voor de externe receptie. Ook ik werd ooit uitgenodigd om 

erheen te gaan en heb er geen spijt van gehad. Dus vraag familie, buren, 

collega’s om er “acte de presence”…wollige woorden…”aanwezig te zijn”.  

4. Bewustwording van de unieke positie, die CV De Oeletoeters inneemt in 

het Noorden, met een eigen residentie en hoe we denken dit zo te houden, 

ook na september 2027. Suggesties zijn welkom bij het bestuur of het 

bestuur van Stichting Multifunctioneel Verenigingsgebouw Sneek, dat 

momenteel veel energie steekt in het voortbestaan van ’t Convenant voor 

5. alle verenigingen op een alternatieve plek. 

Ik spreek hierbij de hoop uit, dat iemand een briljant idee heeft voor een 

nieuw Convenant en dat ook voorstelt.Ik wens iedereen een prachtige 

Externe Receptie, een druk bezochte In- en Optocht en een gezellig 

Carnavalsweekend. 

 

Alaaf, alaaf, alaaf!   Gert Mengerink, Senator 



Even een berichtje uit het kippenhok….  

 
Wie heeft het niet druk zo net voor de Carnaval. 
Oefenen voor stukjes voor concours of zelfs nog wat bedenken. 
Naaimachine op tafel voor het maken van kostuums. Op de grond spelden laten 
vallen waar je dan later weer in loopt en natuurlijk de veren van boa’s.  
MAAR wat is het allemaal weer gezellig. 

Op de woensdag 
avond bij de dames 
wordt er ook weer 
van alles bedacht, 
besproken en 
uitgevoerd. 
We zijn met een 
grote groep 
dames, maar 
alleen elkaar 

verstaan is nog wel eens moeilijk. Het kippenhok is nog 
wel eens luidruchtig. Maar daar hebben we wat op gevonden. We hebben 
microfoons. En dat in verschillende kleuren. Ze zijn uitschuifbaar en hebben geen 
kabel. Gewoon handige microfoons. Wie wat wil zeggen moet beslist de microfoon 
in handen hebben.  
En het werkt als een tierelier. 
 
U begrijpt het:  de dames hebben het druk, niet alleen met kletsen maar ook met 
verzamelen van spullen. Het maken van een stukje voor Concours D’ Ouwe 
Oer/Playbackshow. En voor de wagen moeten er stokken, emmers, hout en verf 
komen. Optocht kleding en concours kleding en muziek voor op de wagen en voor 
onze deelname aan het concours. 
Dat op dit  moment wordt menige doos op zolder en kelder opengetrokken. 
 
Ook onze mannen zijn actief hierin. Terwijl ik dit schrijf halen enkele mannen de 
dameswagen op uit Osingahuizen. Wordt de Prinsenwagen geïnspecteerd en  
brengen ze de dameswagen naar Sneek. 
Bij familie de Boer mag deze wagen weer staan. Wat natuurlijk een Super locatie is 
om  een wagen te bouwen. Dat bouwen doen de dames niet zelf maar enkele 
heren zijn weer bereid gevonden om dit voor ons te doen. TOP heren dat jullie dit 
weer willen doen. 
Wij wensen jullie allemaal een fijn carnaval toe. 
De Dames 
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Hoe Jos Kroon bij ut karnefal terecht kwam. 

 

Ut mut su om ut jaar 1987 weest hewwe, dat wij met un ploegje meensen in 

Wiekgebouw de Eekmolen an un bierke saten. Wij kwamen wel gauris in ut 

wiekgebouw, want we hadden dêr daansles fan ut echtpaar Cor en Gretha de 

Vries.  

Dur wurde meer ouwehoerd dan dat dur daanst werd, en ut was altiid 

supergesellig. Su ok die ene keer in 1987, al kan ut ok bêst un jaar eerder of 

later weest weze. Dur was al un ploegje meensen fan de hobbyklup, die al es 

metdeen hadden aan de karnefalsoptocht met un wagen. En wij wuden dêr 

wel bij helpe. Na un paar jaar fan wisselingen in de samenstelling fan de 

ploeg meensen diet an de wagens bouwden, hadden we un min of meer faste 

groep bouwers: Fokke Feenstra, Theo Koenen, Jan de Vries, Gerard 

Bergsma, Klaas de Jong, Yke Boomsma en Jos Kroon . Fan disse ploeg 

waren dur 5 mannen trouwd en ut duurde niet su lang dat de frouwen ok 

aktief met gingen doën.  Wij begonnen meestal in september al te 

brainstormen over wat we ditkeer bouwe suden en we stroomden alle jaren 

over fan de ideeën.  Elke woensdagavond en alle saterdagen wurde dur 

fanatiek timmerd, last en skildert . De bouwploeg W.S.T. 

was folges mij ok de eerste deelnemmer an de optocht diet met bewegende 

wagens kwam. ( Ja, alle wagens bewogen fanself, maar bij oons bewoog dur 

meer as allenig de wielen). 

In die tiid  hewwe de Oeletoeters ok un priës in ut leven roepen foor de 

mooiste bewegende wagen, de z.g. Vuist. Die hewwe wij menigmaal wonnen 

met oons bouwploegje. 

Op un gegeven moment besloaten wij dat we eigen boerekielen hewwe 

wuden. Dat wurden prachtige rooie kielen met achterom oons naam: 

Bouwploeg W.S.T. 

Op oons eigen karnefalsavonden in wiekgebouw de Eekmolen, droegen we 

die kielen met trots.  

In ut jaar 2001 wurde oons bouwploeglid en foorsitter fanne wiekfereniging  

Sperkhem-Tuindorp koazen as Prins Karnafal. En bovendien werd oons 

jongste soan Paul toen koazen as Jeugdprins.  

In dat jaar het de bouwploeg niet allenig un karnafalswagen bouwd, maar ok 

nog un Leugenbank. Die hewwe we toen plaatst oppe Eierbrugge. Dat was un 

geweldig gebeuren. 

 

 

 



In datselde jaar kocht ik mien 1e digitale kamera. Un Ricoh RDC-7, met maar 

liefst 2,3 megapixel. Kostte destiids sun 2000 gulden. Ik hef de kamera nog 

steeds trouwes. 

Un paar jaar later, toen we inmiddels al hoflid waren wurden bij de 

Oeletoeters, wurde ik 

fraagd of ik hoffotograaf 

wurde wu. Dat hat Gerard 

Hamersma bedocht. Ik 

ben sun jaar of 10 

hoffotograaf weest.  Alle 

jaren met alle Prinsen en 

iën Prinses overal met 

heen. Un prachtige tiid 

was dat. Ik hef ut even 

nakeken, ik hef in die 

jaren sun 66.666 foto’s 

maakt fan en foor de 

Oeletoeters. At dat geen 

digitale foto’s weest waren, maar analoge foto’s, dan had ik sun 1850 

fotoroltsjes fan 36 opnamen noadig had. 

 

 

Dit is iën fanne 1e foto’s, diet ik toen 

maakt hef. We siën hier Prins Marten 

Ferwerdamet sien frouw Elly, tiedens de 

Kerst-Inn. 

Folges mij ferslikt ie sich hier in un stuk 

broad of su. Ut sal wel geen stoofpeer 

weest hewwe, die gliede su naar binnen. 

Su langsamerderhand kwamen wij steeds 

faker bij de Oeletoeters, ok omdat oons 

jongste soan Jeugdprins weest was fanself. Paul had toen hofdame Joke 

Zijlstra en secondant Arnold Koenen( de soan fan Theo, ja, die ene, al kan ut 

ok die andere weest weze). Su langsamerhand wurde de hele bouwploeg 

W.S.T. lid fanne Oeletoeters. 
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Fotoreportage oudejaarsborrel 

 
Vrijdag 30 december organiseerde Prins Ubbo de 1ste 
samen met een aantal hofleden een gezellige 
oudejaarsborrel voor alle leden. 
De haardjes buiten en de warme chocolade melk 
zorgden voorwarm welkom.  
De kerstmannen of waren het nou kerstkabouters 
doken overal op en er werd een dansje gemaakt op 
de beats van DJ JD! Het glas werd geklonken en er 
volgden nog meer sapjes. HIK HIK! 
De surprise tasjes werden verkocht voor de verenging.  
Kortom het was een gezellige oudejaarsborrel!!!! 

 

 

 

 
 

 

 



De oorsprong van het Carnaval 
 

Carnaval is van oorsprong een katholiek feest, dat gevierd wordt voorafgaand 

aan de Vasten, de 40 dagen voor Pasen. 

Ze weten het niet precies ( ik weet het wel hoor), maar de oorsprong van het 

Carnaval ligt waarschijnlijk in Italië, de bakermat van het katholicisme. 

Vanuit Italië is het later verspreid over Europa en ook Zuid-Amerika. 

Het carnavalsfeest ging dus vooraf aan de vastenperiode, een periode waarin 

de katholieken geen vlees mochten eten. Er wordt dan ook wel beweerd dat 

het woord “Carnaval”, afstamt van de Latijnse( Italiaanse) uitdrukking 

“Carne vale”, wat zoveel betekent als “vaarwel aan het vlees”. 

Nadat het carnaval zich verspreid had over Spanje, Frankrijk, België en (het 

katholieke) zuiden van Nederland, ontstonden er  per regio verschillende 

tradities.  

In Brabant bij voorbeeld, wordt over het algemeen de Bourgondische variant 

van het carnaval gevierd, waarbij het feest in zalen en kroegen plaats vindt, 

terwijl in Limburg het carnaval over het algemeen meer op straat gevierd 

wordt. 

Ook geven de Brabanders vaak tijdens het carnaval een andere naam aan hun 

stad of dorp: Breda= Kielegat, Den Bosch = Oeteldonk etc. 

In Limburg komt dit veel minder voor. 

Sneek heet, zoals bekend, tijdens het carnaval Drabbelterp. 

Het carnavalsfeest wordt wel altijd gevierd met verkleedpartijen, veel 

(dweil)muziek, optochten en uiteraard genoeg alcoholische versnaperingen. 

Meestal is de start van het Carnaval op 11 november , de elfde van de elfde. 

Op die datum wordt vaak een nieuwe Prins of Prinses voorgesteld aan de 

mensen. 

In Sneek heeft een Prins(es) secondanten of hofdames. In Zwolle zijn dit 

adjudanten en in Limburg heeft een Prins zelfs soms een Minister en Hofnar 

als assistenten. 

Het “echte” carnaval begint officieel pas op de zondag of de zaterdag vóór 

Aswoensdag en het feest is in de meeste plaatsen ook afgelopen op de 

dinsdag vóór Aswoensdag om 12 uur ’s nachts. 

Op Aswoensdag wordt dan ’s morgens een Askruisje gehaald in de kerk,  als 

teken dat de Vastenperiode van 40 dagen is aangebroken 

 

 

 



Geef de pen door 

 

Ik ben Theo Ruis, marktkoopman en winkelier in bloemen en planten 

geweest. 

Ben in 1975 getrouwd met Janneke Houtman we hebben 3 kinderen ,  

Jolanda, Martijn en Carlijn en twee schoonzonen , Roel en Jacob en  

één schoondochter Wiepkje en als laatst vijf kleinkinderen. 

In 2018 ben ik gestopt op de markt heb toen 50 jaar op de markt gestaan, als 

je kunt rekenen ben ik 1968 begonnen toen ik 15 jaar was bij Brandsma 

bloemen. 

Verdere beschrijving heb ik al eens eerder gedaan in de Polonaise. 

 

Ben in 1992/1993 gevraagd om prins te worden van de Oeletoeters 

Was geheel nieuw in de vereniging en had wel eens bij de Spillebeentjes 

in de Spil geweest. 

Heb een fantastisch jaar gehad met de hofdame Myranda van Bekkem en 

secondant Marten Terpstra. 

Toen bij de vereniging gebleven in allerlei functies en nu zit ik in het bestuur  

en doe vooral de optocht regelen met Gert en Sikko. 

Verder ben ik druk bezig met het 50 jarig bestaan van de vereniging op  

1 feb 2023 samen met Henk Feenstra. 

We gaan alle Vorsten die we nog in ons midden hebben uitnodigen met hun 

vrouwen en hun secondanten en/of hofdames op  1 feb om 20.11 in de hofnar 

voor gezellig samen zijn met een drankje e.d. 

Er zijn nog 32 Vorsten die in Sneek en omstreken wonen en er hebben zich 

nu 22 Vorsten  en 4 dames die hun man hebben verloren aangemeld. 

 

Heb in al die jaren heel wat mensen leren kennen, als je maar respect voor 

iedereen hebt in zijn doen en laten. 

Help iedereen en maak met elkaar het mooie en het goede er van. 

We zijn niet hetzelfde maar we bedoelen het goed en help elkaar met de 

vereniging dan gaan we er weer een mooi jaar van maken. 

 

Veel plezier en lol in 202 

 

Ik geef de pen door aan Joukje Langius 

 

 



Gezocht… 

 

Het bestuur is al een tijdje opzoek naar het koperen fluitje met inscriptie 

“secretariaat” 

Vele leden en oud bestuursleden gevraagd maar helaas.. 

Wie weet waar dit fluitje zou kunnen zijn? 

Tips mogen naar Hetty en Rixt 
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POIESZ JEUGDSPONSOR ACTIE 
 
Vanaf 13 februari tot 9 april doet de Jeugd weer mee met deze geweldige 
Sponsoractie van Poiesz. Met deze opbrengst kunnen we weer een super 
leuk feest organiseren voor onze Jeugd. 

In de Poiesz 
vestiging op het 
Bosssplein staat 
onze koker waar 
de muntjes weer 
in mogen. 
In de Hofnar 
zullen we een 
bus neerzetten 
voor de munten 
maar ook bij 
leden van  de 
Jeugdcomissie 

mogen de muntjes ingeleverd worden.  
  
Samen kunnen we werken aan een geweldige opbrengst voor de Jeugd. 
 
 
 
Fijn Carnaval gewenst en veel muntjes sparen allemaal. 
 
Carnavaleske groet, 
De Jeugdcommissie 
 

 

 

 

 

 
Voor die paar personen, die zich misschien vervelen tijdens het carnaval. 

Nee, er zijn helaas geen prijzen te verdienen. 

 



 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
          

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

        

 

   

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


