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Beste Oeletoeters en Oeletoeterinnekers 
 

Tja, daar zit ik dan met de pen in m’n hand, sorry met m’n vingers boven het 

toetsenbord, en moet ik een stukje schrijven, sorry tikken, voor in de 

polonaise. 

Nou daar gaat ie dan. 

Sinds de laatste ALV  in mei j.l mag ik de voorzitter zijn van deze mooie 

vereniging, voor mij een hele eer, met name door het grote vertrouwen dat 

jullie, de leden, mij hebben gegeven. 

Ik zal dan ook mijn uiterste best doen om jullie niet teleur te stellen, dit kan 

natuurlijk niet zonder de andere bestuursleden en zeker niet zonder jullie, de 

leden. 

 

Ben niet iemand van ellelange verhalen (wen er maar vast aan). 

Mijn slogan is dan ook…. EN DOOR.\ 

 

Voorzitter Trijnie. 
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Beste Oeletoeters en Oeletoeterinnekes 

 

En Dan is het al weer oktober, Wat gaat de tijd toch snel. 

Nog even en dan is het voor mij en mijn secondanten al weer voorbij,  

8 november komt de nieuwe (en NEE ik weet niet wie hij of zij is) word mij 

van alle kanten gevraagd namelijk! 

 

Wij hebben natuurlijk nog 1 uittreden naar Amersfoort in de Kabouterhut 

waar we best wel zin in hebben en hopen dat er veel mee gaan zodat we daar 

een mooie opkomst kunnen hebben. Daarna 8 november aftreden en dan ben 

ik Asvorst voor het komende jaar, Wat hebben wij een mooi jaar achter de 

rug, wel druk maar zeker de moeite waard. Ik hoop dan ook dat de nieuwe 

prins of prinses dit ook gaat krijgen. .Het is zeker bijzonder om Hoogheid te 

zijn vooral op de momenten zoals het muziekfeest, de sleutel in ontvangst te 

mogen nemen, de nieuwjaarsreceptie bij de commissaris van de Koning, en 

natuurlijk de optocht.  

 

Ik wil alle Oeletoeters en Oeletoeterinnekes langs deze weg dan ook 

bedanken. 

Ga zo eerst nog even 2 weken op vakantie naar Gambia zodat ik opgeladen 

kan beginnen aan het nieuwe seizoen. 

 

Groet, 

Prins Sikko de 2e 

Alaaf! Alaaf! Alaaf !!!!!!!    
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Van (ex-) Jeugdprinses Charlene 
 
Hier nog een laatste stukje van Jeugdprinses Charlene. 
Ik vind het best wel een beetje jammer dat ik moet aftreden, want ik 
zou best nog wel een jaar Jeugdprinses willen zijn. Maar dat kan 
jammer genoeg niet.  
Ik heb een prachtig jaar gehad als Jeugdprinses van de Oeletoeters Ik 
vond alles heel 
erg leuk, maar 
vooral de optocht 
vond ik het 
allerleukste. 
Ik wil mijn 
secondanten Jari 
en Aram heel erg 
bedanken, dat ze 
er altijd bij waren 
en we hebben het 
samen heel erg 
leuk gehad. 
Ook met Prins Sikko de tweede en zijn secondanten hebben we heel 
veel gelachen en ze hielpen ons altijd met alles. Ook heel erg bedankt 
daar voor.  
Ook wil ik mijn opa Wietze en oma Joukje bedanken voor alles wat ze 
voor mij gedaan hebben. 
En natuurlijk niet te vergeten mijn moeder, die er bijna altijd bij was en 
me overal mee geholpen heeft. 
 
Ik wens de nieuwe Jeugdprins of Jeugdprinses heel veel plezier toe. 
En ook alle Oeletoeters nog bedankt voor de prachtige tijd die ik gehad 
heb. 
 
Groetjes van 
Jeugdprinses Charlene 
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Hallo Oeletoeters,  

 

Zoals de meeste van jullie vast al op de hoogte waren, bestaat de 

Jeugdcommissie vanaf dit jaar uit een andere samenstelling.  

Vanaf heden zal Valérie Luimstra het voorzitterschap op zich nemen.  

En maken Martijn Seinen & Naomi Coppens onderdeel uit van de 

Jeugdcommissie.  

 

Door deze verandering zullen jullie vast begrijpen dat het voor ons even 

inkomen was. Zo is het een hoop geregel en overleg de start van een nieuw 

seizoen.  

Gelukkig hebben wij altijd nog de oud leden/voorzitter van de 

jeugdcommissie die ons met alle liefde hebben helpen opstarten en ons goed 

op weg hebben geholpen door middel van lijstjes en schema’s van 

voorgaande jaren. Hiervoor vanuit ons natuurlijk enorm veel dank.       

 

Na alvast wat voorbereidende overleggen, wat we gaan verwachten van 

elkaar en wat er allemaal nog nodig zal zijn, kwam daar voor ons in 

September het moment suprême, het uitkiezen van de “nieuwe”. 

Gelukkig kwamen wij na een kort overleg al snel op een persoon uit.  

Waarna wij natuurlijk uiteraard met de jeugdcommissie de vraag zijn gaan 

stellen. Wil jij onze nieuwe Jeugd Prins of Prinses worden? 

Waarop het antwoord erg enthousiast en volmondig JA was. 

Daarom willen wij bij deze alvast de nieuwe jeugd prins of prinses veel 

plezier en een heel fijn aankomend carnavals seizoen wensen.  

 

Maar voordat er een “nieuwe” komt moeten wij ons natuurlijk eerst nog 

focussen op de Abdicatie van onze Jeugdprinses Charlene 1e  en haar 

secondanten Jari & Aram. 

Wij willen dan ook graag via deze weg hen heel veel plezier wensen voor 8 

november, en wij hopen dat jullie het leuk vinden wat ze voor jullie in petto 

hebben.  

 

Wij als jeugdcommissie hebben ook weer veel zin in aankomend seizoen.  

Wij zien jullie graag 8 november.  

 

Een fijn carnaval gewenst allemaal.  

Alaaf, 

De Jeugdcommissie.  
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Poiesz Sponsoractie 

 

In de vorige Polonaise stond een stukje over de Jeugd Sponsor actie. 

Onze toppers zijn op 29 maart naar het WTC 

Expo geweest om de cheque op te halen. 

Met optredens van Luna Sabella, Turfy Gang 

en DJ Winston Black werd het een super 

gezellig, swingend feest. 

En dan de cheque: € 1069,=  

Een geweldig bedrag wat er met munten 

allemaal is bij elkaar gespaard. 

 

De Jeugdcommissie bedankt iedereen voor het sparen van de munten en voor 

het ophalen van de Cheque. 

 

************************************************************** 

 

De damesclub steekt de handen uit de mouwen 

 

Afgelopen week hebben de dames van onze damesclub weer laten zien dat ze 

niet bang zijn voor een beetje sop en schuim. Gewapend met emmers, 

dweilen en poetsdoeken hebben ze de Hofnar schoongemaakt. 

 

De ramen glimmen weer alsof ze nieuw zijn, de bar blinkt je tegemoet en 

zelfs de keuken is weer spik en span. Geen hoekje werd overgeslagen !  

Tussen het dweilen en poetsen door was er natuurlijk tijd voor een hoop 

gezelligheid en een heerlijk bakje koffie. 

 

Al met al is De Hofnar weer klaar voor een nieuw carnavals seizoen. 

 

 
 

   
 

 

 



De dames hadden er al weken naar uitgekeken: De vakantie!                            

************************************************************** 

Na een druk (en vooral gezellig) carnavalsseizoen was het namelijk hoog tijd 

voor ontspanning. En dat deden ze, ieder op haar eigen unieke manier. Deze 

keer werd er groots uitgepakt!  

Van Costa del Balkonia tot Engeland: iedereen ging op pad  

Eén dame koos voor een exotisch oord: Costa del Balkonia. Een verre reis  

met maar liefst twéé koffers naar een plek vol frisse lucht, een vertrouwd 

uitzicht en een eigen koffieapparaat.  

Een andere dame trok naar het rustige Rondomhuizen. Geen stress, geen 

inpakstress ook, want met een kleine rolkoffer kwam ze er wel. Alles wat ze 

nodig had was daar al.  

De dame die dacht dat ze een relaxte thuisvakantie zou hebben kwam 

bedrogen uit. Haar kinderen hadden heel andere plannen! Ze werd overal mee 

naartoe genomen. Resultaat: wél vakantiegevoel, maar zonder koffers.  

In Gelderland ging een dame op familiebezoek én naar een reünie. We 

vermoeden dat er flink is bij gekletst en misschien zelfs nog meer dan op een 

gemiddelde dag.  

 

Met de boot het avontuur tegemoet  

Drie dames stapten aan boord voor een vaarvakantie. Rust, rietvelden, water 

en uitzicht om bij weg te dromen. 

Dame 1 ging naar het Skûtsjesilen van de SKS. Twee heerlijke weken lang...    

    tot het helaas abrupt eindigde na een stevige aanvaring. Hun favoriete  

    skûtsje moest afhaken.  

 Dame 2 voer met haar splinternieuwe boot naar de Kop van Overijssel.   

    Zoals zij het zegt: "Wij hebben altijd vakantie!"  

Dame 3 pakte het groots aan en stak zelfs over naar Engeland. Een   

    nachtelijke tocht van 19 uur varen, 5 dagen Londen, én een musical over   

    Michael Jackson. En als kers op de taart: een serenade op de trekzak voor  

    de jarige Keizer in Sneek. Wat een reis!  

 

 

 

 

 

 

 



 

Spanje, Spanje en nog eens Spanje 

  

Spanje was dé favoriet dit jaar: maar liefst vier dames kozen voor zon, zee 

en sangria.  

• Eén dame ging niet alleen om te ontspannen, maar moest ook 

nadenken over het abdicatie-lied. Gelukkig ging dat prima met een rosétje in 

de hand.  

• Een andere had iets minder geluk met het weer, maar dat kwam goed 

uit: ze kampte met een lekke gootsteen, een lekke fietsband én een lekke 

autoband. Want in de brandende zon is plakken  tenslotte geen vakantie.  

• Dan was er nog de stedentrip naar Barcelona – een mix van strand, 

cultuur en Gaudí-architectuur. Absoluut een aanrader!  

• En op Gran Canaria werd er volop genoten van het warme weer. 

Deze dames waren ook al op camping Poelzicht geweest,  dus lekker 

afwisselend: van boerenlucht naar zwembadlucht.  

 

Zweden en Turkije: ook goed vertegenwoordigd! 

  

In Zweden was het genieten van frisse lucht, eindeloze bossen en... weinig 

voet- of fietspaden. Maar met familie om je heen was het dubbel feest.  

De laatste dame koos voor Turkije. Een week lang géén boodschappen, géén 

koken, géén stress over wat je aantrekt. Zon gegarandeerd, kortom: ultiem 

ontspannen.  

 

En toen… was iedereen weer thuis. De koffers vol souvenirs, de telefoons 

vol vakantiekiekjes. Maar het allerbelangrijkste: de mooie herinneringen en 

de dames zijn helemaal uitgerust voor het nieuwe Carnavals seizoen. 

 

Carnavaleske groet 

De Dames 
 

 

 

 

 

 

 



 

Het is weer voorbij die mooie zomer…. 

 

Tijd om het carnavalsbloed weer langzaam te laten stromen, de boerenkiel 

vóór in de kast te hangen, je lever voor te bereiden op de komende maanden, 

je creatieve brein de vrije loop te geven en vooral tijd om elkaar weer te zien! 

 

Inmiddels zijn we alweer even bezig met het af strúnen van ieders 

Facebookpagina, proberen we gesprekken op te vangen, adressen te 

achterhalen en soms de vorsten eens even íets langer aan te kijken als dat 

mogelijk is. Eerlijk…. het is lastig dit jaar. Gelukkig hebben we een 

uitverkorene gevonden en halen wij dus ook maar weer onze verrekijkers uit 

de kast! Hopelijk zijn de vorsten in topvorm en belooft het weer een heerlijk 

kat-en-muisspelletje te worden. Alles voor de slagroomtaart! 

 

Ander leuk nieuws is, dat Mariska geheel vrijwillig bij onze meidengroep wil 

blijven plakken! Voor Naomi hebben we wel wat moeite moeten doen… een 

Brabantse tijdens het carnaval in Drabbelterp houden, is lastig. Maar ze heeft 

haar best gedaan en wij hebben het geaccepteerd. Wat ze er zelf van vond, 

vraagt u zich af? Ik zal het citeren: 

 

´Ik mot wel zegge’dak effekes heb motte wenne. Tis toch wel un bietje anders 

as dak in Berrege vastenavend gaan viere meej mń bulle oan, meej mń oedje 

op en mń gedijnen om.´  

 

Snapt U?.... Wij ook niet! We zullen eraan werken!  

Over een tijdje zal ze zeggen ´Ik mut de waterpoart siën kanne´.  

Dat klinkt ons dan weer vertrouwd in de oren. 

 

De uitnodigingen lagen er al en eigenlijk zouden we ook geen nee 

accepteren. Wij zijn er uiteraard enorm blij mee en kunnen ons, na afgelopen 

jaar, ook eigenlijk geen meidengroep meer zonder hen voorstellen.  

 

Blijft U nog even zitten? Het leukste nieuws bewaren we uiteraard voor het 

laatst! 

 

 

 

 



 
 
 

Van de zomer werd ons namelijk verteld dat er zich een klein meisje had 

aangemeld. Dat kleine meisje zit op dit moment nog heerlijk veilig en warm 

in de buik van Tsjennie en zal in januari 2026 geboren worden. Zo worden 

Tsjennie en Jelmer voor de tweede keer ouders en krijgt Sem een klein zusje. 

Wij kunnen niet wachten om haar te ontmoeten! 

 

We willen Prins Sikko II en zijn secondanten Geert & Johan nogmaals 

ontzettend bedanken voor het afgelopen seizoen. We hebben gelachen, 

gevierd en genoten! 

 

Bij deze wensen we ´de Nieuwe´ en zijn/haar gevolg dan ook gelijk heel veel 

plezier!  

Als jullie genieten, dan doet de vereniging dat ook! Oh ja, we zullen een 

stukje slagroomtaart voor jullie bewaren… 

 

 

Wij hebben er weer zin in!  

Tot snel. 

 

De Meidengroep 
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Beste Oeletoeters en Oeletoeterinnen, 
 

Een Senator was inmiddels helaas overleden en de gezondheid van de andere 

liet nogal te wensen over, waardoor de Senaat, op sterven na, dood was met 

slechts één actief (nou ja, actief?) lid: Ondergetekende. 

 

Dan vroeg ik me wel eens af: Wat is de functie van een Senaat? En dat staat 

in de Statuten zowaar: 

  

 

 

Als Hoflid en ex-voorzitter had ik dus een functie gehad en na mijn 

voorzitterschap functioneerde ik als aanvrager van de vergunning voor de 

jaarlijkse Carnavals In- & Optocht. 

 

Inmiddels heb ik de 48e Carnavals In- & Optocht aangemeld op de                   

Evenementenkalender van Gemeente SWF en nu hoop ik, dat de nieuwe 

Senatoren hun steentje gaan bijdragen aan het herzien van de papierwinkel 

t.b.v. de aanvraag van de vergunning. 

 

Dus Pieter en Dennis: “Aon ’t Wurk!” …. Ik doe in ieder geval mijn best om 

er wat van te maken. 

 

Met carnavaleske groet, 

 

Gert Mengerink 
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De Pen 

 

Bijzonder om de pen over te nemen van Johan de Jong, dit omdat ik als     

   schoolvriendinnetje van zijn  dochter zo nu en dan mee mocht naar het    

   jeugdcarnaval en zo de Oeletoeters leerde kennen. Een wondere wereld vol  

   verkleedpartijen en gezelligheid zo zag ik dat als jong meisje. 

En toen werd in 2003 mijn eigen vader gevraagd als Prins en mochten we als   

    familie het carnaval van heel dichtbij meebeleven. Zoveel bijzondere     

    momenten meegemaakt en vooral ook mooi om te zien dat hij zo lang   

    betrokken is gebleven bij de vereniging.  

Sindsdien altijd de Oeletoeters blijven volgen en op een gegeven moment  

   gevraagd bij het Soadsje. Een prachtige groep mannen met het hart op de  

   juiste plek en altijd in voor heel veel lol en gezelligheid. Het is elk jaar  

   weer een verrassing of en zo ja met wat we het toneel op gaan. Dus wie  

   weet wat er dit jaar uit de hoge hoed gaat komen! 

Toen er op een gegeven moment al een tijdje gezocht werd naar een  

   penningmeester in gesprek gekomen met Gert. Dit werd uiteindelijk een  

   bestuursrol die vijf jaar duurde. Waarin we de uitdaging kregen om de  

   vereniging door de coronatijd te loodsen, wat genoeg creativiteit vroeg. 

 

Misschien leuk om nog even iets over mijzelf te vertellen, al zal het voor            

   de meesten van jullie wel bekend zijn. Samen met mijn man Jasper  

   en kids Danique en Sven wonen we alweer 12 jaar in Sneek. En terwijl ik     

   dit schreef vroeg Sven zich al af: wanneer carnaval nu eindelijk weer eens    

   begon! 

In het dagelijks leven probeer ik als strategisch manager van de 6 fabrieken  

   van Cloetta (in Sneek beter bekend als de Kingfabriek) alle nieuwe  

   snoepjes, chocola en kauwgom in productie te krijgen. Een diverse baan  

   waarvoor ik ook geregeld in het buitenland ben.  

 

Volgens mij genoeg over mij, als je meer wilt weten vraag het gerust en wie  

weet krijg je een antwoord. 

 

Mirjam Visser-Hamersma 

 

De pen geef ik graag door aan Naomi. 

 
 



 

Mop  

 

Hierbij een mop die ik van een van mijn broers kreeg omdat ik bij de 

belastingdienst heb gewerkt.  

   

Komt een vrouw bij de dokter en zegt: Dokter, ik had graag dat u me 

vanonder eens goed onderzoekt.  

   

"Ga daar maar liggen, dan onderzoek ik u even" zegt de dokter.   

   

Na even gekeken te hebben zegt de dokter: "Weet u wel zeker dat u voor de 

vierde keer gaat trouwen ????  

   

U bent namelijk nog maagd !!!!!!  

   

Nou zegt de vrouw, dat kan ik uitleggen.  

   

Mijn eerste man was een gynaecoloog en die kijkt er alleen maar naar.  

   

Mijn tweede man was psycholoog, die praatte er alleen maar over.  

   

Mijn derde man was een aannemer en deze zei altijd "We beginnen volgende 

week."  

   

Maar nu ga ik trouwen met een belastinginspecteur en dan weet ik zeker dat 

ik genaaid wordt.  

   

   

Groetjes van Anton Silvius  

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uit de oude doos 

 

Toen ik in 1985 het genoegen heb gehad om als Prins Hilbert de Eerst de kar 

voor de Oeletoeters te  mogen trekken hebben wij als hofdame Willie Silvius 

en secondant Klaas Nobel  fantastische vele en spectaculaire evenementen 

mogen beleven. Een daarvan was het optreden op de televisie van het destijds 

zo populaire  programma; In de Hoofdrol van Mies Bouwman, waarin Hans 

Wiegel de Hoofdrol vertolkte en ik hem destijds heb onderscheiden in de 

Orde van de vergulde baanveger. Op zich al mooi om dit optreden op de 

televisie mee te mogen maken. Na de opnames konden we genieten van een 

uitgebreid stamppot buffet waarbij alle Bobo's Dries v.Agt , Ed Nijpels en 

heel veel van dat gepeupel aanwezig waren. Op een gegeven ogenblik stond 

ik dus zoals gewoonlijk vooraan bij de bar waar Dries v.Agt naast mij kwam 

staan en  drie glaasje rode wijn bestelde en uiteraard ook kreeg. Toen hij zich 

in de benauwde volle drukte probeerde om te draaien met die drie glazen 

rode wijn stond achter hem een mooie dame met een laag uitgesneden witte 

blouse waardoor  uiteraard al een groot gedeelte van de rooie wijn verloren 

was gegaan .Als heer vroeg hij daarom aan de dienstdoende barkeepster om 

een schoon doekje wat hij uiteraard ook kreeg waarna hij met zijn 

waarschijnlijk grijpgrage handjes bij die mooie dame bij de laag uitgesneden 

blouse naar binnen ging en daarbij meedeelde aan de betreffen de dame; die 

dit ook gewillig toeliet ; Zo ff een vlekje wegwerken waarmee hij naar mijn 

optiek wel extra lang werk  had en de dame daar waarschijnlijk ook geen 

problemen mee had naar mijn inzicht. Ik bedoel maar dat ik dit  

waarschijnlijk beter niet zou hebben kunnen doen om niet het risico te nemen 

om een klap voor mijn hersens te krijgen. Maar het was gewoon een van die 

vele en leuke ervaringen en anekdotes, die wij tijdens ons Prinszijn hebben 

mogen ervaren en meemaken. 

 

Ik wens en hoop dat alle toekomstige Prinsen en Prinsessen ook heel veel 

mooie en prachtige herinneringen aan hun periode zullen bewaren. 

 

Alaaf 

 

Hilbert Jager 

 

 



 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


