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Beste Carnavalsvierders,  
 
Ons seizoen gaat bijna los. Wederom anders dan anders want onze Prins Ubbo en 
Jeugdprinses Djenna mogen nog een jaar! Bestuur, Hoogheden  en Gevolg staan te 
popelen van ongeduld. 
 
Zaterdag 12 november starten we het seizoen met een feestelijke openingsavond. 
Spannend want het is anders en we hebben samen met de activiteitencommissie, 
dames en een bijzonder kwartet een leuke avond georganiseerd! Kleine tip: We 
wagen een gokje...wie weet u ook wel… Natuurlijk weten we één ding zeker: DJ 
Baggel is van de partij! Komt allen en support onze jonge kanjers Jeugdprinses 
Djenna en Secondant Jay en natuurlijk Prins Ubbo en zijn Secondanten Pieter en Jan 
Douwe!  
 
Laat dat het startsein zijn van een nieuw jaar met leuke activiteiten en samen feest 
vieren. We houden vast aan wat goed is en kijken tegelijkertijd naar nieuwe 
manieren om het Carnaval in Sneek te vieren. De samenleving verandert en dus 
moeten wij als vereniging ook zoeken naar nieuwe vormen. Dat gaat ons zeker 
lukken! Samen zijn en maken we Carnavalsvereniging De Oeletoeters! 
 
Laten we er een feestelijke start van het seizoen van maken! 
 
Tot snel! 
 
Sander Balk  
namens Bestuur CV De Oeletoeters 
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Advertentie 3 
 



 

 

Afscheid van 3 bijzondere Hofleden... 

 

In de afgelopen tijd hebben we afscheid moeten nemen van maar liefst drie 

Hofleden..  

 

22 juni is Jan Akkermans overleden. Hij was al een tijd ziek maar toch was hij er 

afgelopen carnaval en genoot van diverse activiteiten. Jan heeft heel veel functies 

bekleed zowel in bestuur als ook in de bouwcommissie. In Jan verliezen we een 

trouw lid van de vereniging. 

 

Jan Ringa overleed op 9 september. Samen met Jan Akkermans was hij veel actief 

voor de vereniging. Als lid van de Raad van 11 stonden ze altijd klaar om de zaal 

klaar te maken en tal van andere werkzaamheden. Daarbij was Jan Ringma ook lid 

van de Barcommissie. Jan Ringma was een kleurrijk lid van onze vereniging.  

 

Na een kort maar heftig ziekbed hebben we ook afscheid moeten nemen van Lidy 

Steenbergen. Een bijzondere vrouw met mooie verhalen en humor.  

 

Onze gedachten gaan naar de nabestaanden. Iedereen heeft zijn eigen herinneringen 

aan deze bijzondere Hofleden. Ze zullen gemist worden… 
 
Namens het Bestuur 

                      



 

 

 

 

     

      

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

Ingezonden. 
 
IN MEMORIAM 
 
 
 
 
Op 22 juni 2022 is na een lange periode van ziekte overleden ons zeer gewaardeerd 
Hoflid  
 

Jan Akkermans 
  
Vanaf het moment dat Jan lid werd van de Carnavalsvereniging was hij zeer actief 
betrokken bij de vereniging. Hij was overal inzetbaar. Zijn inbreng en creativiteit bij 
de Raad van Elf van de vereniging was groot wat er toe heeft geleid dat hij 
President werd van de RvE en statutair deel uitmaakte van het bestuur van de 
vereniging. Samen met Jan Ringma was Jan zeer actief bij het bouwen van 
Carnavalswagens en de door hen geheel gereedgemaakte bouwloods in 
Scharnegoutum waar gedurende een aantal jaren gebruik van werd gemaakt. Jan 
was nooit te beroerd om zich in te zetten voor de vereniging. 
 
Jan zal in onze herinnering blijven voortleven als een dierbaar mens, vriend en een 
bijzonder gewaardeerd Hoflid van de Carnavalsvereniging. Wij zijn hem dankbaar 
voor wat hij voor onze vereniging heeft gedaan. 
 
Wij wensen de kinderen en kleinkinderen van Jan Akkermans veel sterkte toe met 
dit grote verlies.   
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PROTEST ACTIE BIJ DE DAMES ??                                                                               
                                                                                                 
Tijdens de beroemde woensdag dames avond in de Hofnar  
waren de gordijnen dicht.  
 

Wat was er aan de hand ? 
Waarom lagen al die BH’s 
op tafel. 
Een nieuw spel ? 
Moest er geraden worden 
van wie een BH was welk 
op tafel lag? 
BH Bingo ? 
BRA Party ? 
Of kwam deze activiteit 
van de dames welk we 
deze avond mochten 
verwelkomen? 
 
Idee van Bertha…Uilkje of 
Brenda ?       
Wie van de dames had 
van deze frivole ideeën ?      
 
Misschien dat we het ooit 
vertellen. 
 

Een Carnavaleske 
groet van  de   
Dames van de                            
Oeletoeters.    
                                                                                   



 

 

                                                                                                                            

 

Dit  is de damesclub van 1995. Het jaar van Prins Evert de Eerste. 

Bovenste rij vlnr: Marianne Mensink, Cecilia van Oosten, Petra de Jager, Trijn 
Zoodsma, Mieke de Jong.  
Middelste rij vlnr: Jeltsje Alma, Lenie Bones, Anneke Bok, Janneke Ruis, Annie 
Ringma, Ineke Terpstra, Gerda Overeem, Henny Andringa, Gonny Woudstra.  
Voorste rij vlnr: Gerda Weda, Wietske Veenstra, Martha van der Meeren, Tjitske 
Kootje, Hiety Tiesma  
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Hallo allemaal,  
 

We hopen dat iedereen een leuke zomer heeft gehad�  

De “R” is weer in de maand en dat betekend dat we alweer volop bezig zijn met het 

komende seizoen. 

 

Een seizoen wat er toch nog een beetje anders uit ziet dan anders want ja de 

“Nieuwe” is natuurlijk al bekend en die hoefden we dus niet te zoeken dit jaar.. 

Wel hebben we inmiddels alweer vergaderd en we kunnen jullie vertellen, Wij 

hebben er weer zin in!!! 

 

We hopen dat Djenna en Jay de kleding nog passen van afgelopen jaar want ja we 

weten allemaal dat dat snel kan gaan dus we zijn heel benieuwd maar dat komt vast 

goed. 

 

Lieke heeft helaas besloten dat het voor haar genoeg is geweest dus die zal er 

komend seizoen niet meer naast staan maar wij weten zeker dat Djenna en Jay dit 

fantastisch zullen doen samen. 

 

We zien jullie graag allemaal op zaterdag 12 november a.s zodat we er weer een 

leuke en gezellige avond van kunnen maken met elkaar!!! 

 

Groetjes de jeugdcommissie     

 

                              



 

 

Advertentieblad 7 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

                      



 

 

Geef de pen door! 
Paul Kroon had het ook makkelijk, want de pen doorgeven aan een mede-
Eilander is voor hem ook, zomaar in het voorbijlopen of – fietsen, een korte 
klap. 
Die Eilander ben ik: Gerrit Jan Mengerink, meestal luisterend naar roepnaam 
Gert en op dit moment van schrijven nog maar 73 jaar jong, maar als jullie 
dit lezen dik 74. Mijn “roots” liggen in Twente, ja “roots”, want bij “wortels” 
denk ik…oooh vergeten op te eten, want ze liggen nog in Twente. 
Even wat meer intieme informatie: Twente wordt nogal snel gelinkt met 
Oldenzaal en dus carnaval, maar toen ik nog in Hengelo en Borne woonde, 
had ik helemaal niets met carnaval en dat is niet zo verwonderlijk, daar ik uit 
een niet-religieus gezin stam…..zo, die is er uit. 
Sneek, hoe kom je daar als Tukker terecht? Nou, dat had te maken met een 
Stork-bedrijf waar het niet zo goed mee ging in 1997 en daarom ik werd 
door de nieuwe directeur (oud-collega) gevraagd om te helpen het weer 
gezond maken, dus in 1998 verkaste ik naar Sneek en in 2000 werd ons huis 
opgeleverd op Het Eiland en daarmee werd mijn droom, wonen aan het 
water, vervuld. Mijn wederhelft Lidy volgde pas in 2004, omdat ze haar baan 
in de Fysiotherapie graag zo lang mogelijk wilde doorzetten i.v.m. opbouw 
pensioenrechten. Ja, mijn droom: Bootje bij het huis en zo weg kunnen 
varen, want ook in het Tukkerland wonen bootjesgekken en daar ben ik er 
één van, al vanaf mijn jongste jaren….en Stork Turbo Blading is het beste 
bedrijf van het concern, DUS! 
Hoe ik bij het carnaval terecht kwam? Nou, dat is snel vastgelegd, want een 
buurman, ene Vorst Edward de 1e , was in die tijd Voorzitter van CV De 
Oeletoeters en die stelde voor, om wat meer Snekers te leren kennen, door 
mee te gaan naar de externe receptie van “mijn” eerste Prins…hilarisch, 
want dat was de vader van Paul, die de pen doorgaf, ….Jos den Eersten in 
2010. 
Vond het erg gezellig en meldde mij aan als lid en het jaar erop werd ik 
Hoflid en het jaar daarna zelfs bestuurslid per 14-12-2012, technisch 
adviseur i.v.m. de verhuizing van De Hofnar naar ’t Convenant. 
Adviseurschap is heel makkelijk als je de adviezen ook zelf uitvoert, maar het 



 

 

ontaardde wel in werk….Overigens met heel veel plezier gedaan en laten we 
eerlijk zijn: Met goed resultaat, dankzij de inzet van een prachtige ploeg 
mensen of beter: Een ploeg prachtige mensen. 
En dan is er een Voorzitter, die het, na vele jaren, welletjes vindt en dat 
leidde ertoe, dat ondergetekende unaniem tot nieuwe voorzitter 
gebombardeerd werd in de ALV d.d. 22 april 2016,  wel met de opmerking, 
dat ik maximaal 1 periode van 3 jaar deze functie zou bekleden en ik werd  
opgevolgd door Vorst Sander de 1e , die Vice Voorzitter werd en daarmee de 
honneurs van een Voorzitter waar moest nemen….echter een 
gewaarschuwd mens telt voor twee, toch? 
Voorzitter, dat heb ik geweten, want mijn 1e volle jaar als voorzitter in 2017 
was ook het 44-jarig Jubileum van CV De Oeletoeters met Prins Hendrik de 
2e & Jeugdprins Douwe de 1e en dat had aardig wat voeten in de aarde. 
Maar dat is geweest en ook daaraan heb ik veel goede herinneringen. 
Tijdens het voorzitterschap heb ik de vergunning voor de carnavalsoptocht 
verzorgd en dat heb ik ook daarna nog voortgezet, maar helaas met beperkt 
resultaat, met dank aan SARS-Cov-2 en draconische beperkingen opgelegd 
door de overheid. Ik hoop, dat de optocht van 2023 eindelijk doorgang kan 
vinden en zal mijn uiterste best doen om nogmaals de vergunning te 
verkrijgen, maar ik hoop, dat er ondersteuning komt van 1 of 2 jonge 
Hofleden, die Sikko en mij gaan helpen en uiteindelijk opvolgen. 
Ik geef de pen door aan: Hendrik Feenstra.  
 
Met Carnavaleske Groeten, Gert Mengerink 
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Kort nieuws: 
 

Rabo Clubsupport: 
Zoals elk jaar heeft onze vereniging m  

eegedaan met de RaboClubsupport. Onze 

Jeugdprinses Djenna, Secondant Jay konden 

samen met Jeugdleden Danique en Sven een 

cheque met een waarde van liefst 524,62  

Euro in ontvangst! Bedankt allen!  

 

 

 

Jitze dubbel onderscheiden: 

Tijdens de ALV op 21 mei hebben we diverse 

afgetreden bestuursleden bedankt voor hun inzet, 

konden we eindelijk onderscheiden en werd Jitze 

Bok benoemd tot Erelid. Waarom omdat er 

eigenlijk niets is dat Jitze niet heeft gedaan. Ook al 

gaat hij uit het bestuur hij zal zeker blijven 

ondersteunen.  

 

Op 20 juni was het alweer feest voor Jitze want 

toen rad hij toe tot het illustere gezelschap van 

Waterpoorters. Een hele eer!                      

                         
 



 

 

70’s Party: 
Prins Ubbo en Gevolg hadden 
beloofd een leuke feestje te 
organiseren! Wat later dan gepland 
maar 18 juni gingen dan eindelijk 
de voetjes van de vloer bij de 70s 
party. Super georganiseerd door 
Prins Ubbo, Gevolg en een 
enthousiaste groep hulptroepen. Er 
waren niet zoveel gasten maar wat 
zag het er allemaal gaaf uit en wat 
was het tot de puntjes verzorgd. 
Gelukkig hebben we de foto’s nog 
zullen we maar zeggen.  

 

 

 

  



 

 

                                                       
     
 
 

          
    

                                                

   

                             

                                    

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


