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Beste Oeletoeters en lieve Oeletoeterinnekes, 

 

U bent nu aan het lezen in de 1e Polonaise van het carnavalsseizoen 2023-

2024. 

En dit is het eerste “stukje” van jullie nieuwe voorzitter. Ik kan jullie wel 

verklappen, dat ik op dit moment met het zweet op het voorhoofd achter mijn 

ouwe trouwe computer zit. Want het schrijven van ‘stukjes” is niet echt mijn 

hobby.  Het verkopen van kerstbomen, planten, bloemen en certificaten voor 

de carnavalsoptocht heeft mij altijd meer gelegen.  

 

Sinds dit seizoen ben ik dan officieel voorzitter van onze prachtige 

carnavalsvereniging de Oeletoeters. Ik had het afgelopen jaar al meegedraaid 

met het bestuur om te ontdekken wat er allemaal moet gebeuren in het 

bestuur. Er wordt door het hele bestuur veel werk verzet, maar gelukkig altijd 

met hulp en ondersteuning van vele (hof)leden. En zo moet het ook volgens 

mij. 

Ik ben blij en dankbaar dat jullie mij gekozen hebben als jullie nieuwe 

voorzitter. 

Vanaf deze plaats wil ik nogmaals de aftredende bestuursleden Mirjam 

Visser-Hamersma en Sander Balk heel hartelijk bedanken voor hun 

jarenlange grote inzet voor onze mooie vereniging. 

Samen met de andere nieuweling in het bestuur, penningmeester Pieter 

Kamminga, en de rest van de bestuursleden gaan wij onze uiterste best doen, 

om de vereniging gezond, sterk en gezellig te houden. Met jullie hulp gaat 

dat vast en zeker lukken. 

 

 

 

De eerste activiteiten zijn en worden al gepland. 

We beginnen het seizoen op vrijdag 13 oktober met een gezellige avond voor 

alle leden in onze eigen Hofnar. We maken hier met ons allen vast een mooie 

avond van. 

Dan volgt op vrijdag 10 november het aftreden van Prinses Djenna en haar 

secondant Jay. Wat hebben zij samen  met hun prachtige uitstraling op een 

positieve manier onze vereniging naar buiten mogen uitdragen. Djenna en 

Jay, heel erg bedankt, jullie zijn en blijven toppers.  

 

 



 

Na dit aftreden zal dan de nieuwe Jeugdprins(es) met zijn/haar gevolg 

onthuld worden. We zijn erg benieuwd en we hopen dat er veel Oeletoeters 

en andere belangstellenden aanwezig zullen zijn. 

De volgende dag,  zaterdag 11 november zal ’s avonds onze Prins Ubbo I, 

met zijn gevolg Pieter en Jan Douwe abdiceren ( aftreden betekent dat).  Ik 

denk dat de Raad van Elf al druk bezig is met het bedenken van een 

spectaculaire act om dit mooi te laten verlopen. 

Daarna zal, om elluf over elluf, de nieuwe Prins(es) Carnaval met zijn/haar 

gevolg onthuld worden. 

Ik kan en mag er uiteraard nog niets over zeggen, maar: Zorg dat je erbij bent 

!!!! 

 

Pfff……….. , ik heb al 3 zeiknatte zweetzakdoeken in de wasmand gegooid. 

Ik moet van Janneke nu ophouden. 

 

Graag tot ziens in de Hofnar, 

Vriendelijke groeten van uw voorzitter, 

 

Theo Ruis 
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Oeletoeters en Oeletoeterinnekes,  

 

Dit is dan het laatste stukje van mij voor in de polonaise als Prins Ubbo.  

 

Wat hebben wij met z'n allen, Jan Douwe en Uilkje, Pieter en Sanny en Petra 

en ik, genoten van deze tijd.  

Het afgelopen jaar was een "normaal" jaar waarbij we veel verenigingen 

hebben bezocht, oude maar ook nieuwe contacten hebben gelegd met daarbij 

de nodige sapjes. Een absoluut hoogtepunt was voor mij wel de optocht door 

Sneek waarbij wij, de Oeletoeters, met z‘n allen Drabbelterp weer op de kaart 

hebben gezet maar ook zeker de stunt van de raad van 11 en de damesclub 

die bij mij thuis is geweest.  

 

Graag wil ik iedereen bedanken die op welke manier dan ook bij heeft 

gedragen aan ons carnavalsjaar. Een speciale dank aan mijn secondanten JD 

en Pieter die het geweldig gedaan hebben en natuurlijk mijn Petra die mij 

altijd bij staat.  

 

Ik wens voor de "nieuwe" dan ook hetzelfde toe en we'll meat again.  

 

Ik su nog wel een groater stuk kenne skrieve maar zoals een oud prins al eens 

eerder het seit, je mutte carnaval viere, niet met lese of prate.  

 

Carnavalsgroet van Prins Ubbo 1e  
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Beste Oeletoeters en Oeletoeterinnekes, 

 

Lang niet gezien! 

Ik heb een leuke zomervakantie gehad en vind het jammer dat ik alweer bijna 

afscheid moet nemen. 

Ik heb wel fantastische “jaren” gehad en ben benieuwd wat de 

jeugdcommissie in petto heeft tijdens mijn aftreden. En ik hoop natuurlijk 

ook dat iedereen er zal zijn! 

Ik zie jullie op 10 november, alaaf! 

 

Groetjes Jeugdprinses Djenna 1e  
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                                 Jeugd Activiteiten Commissie. 

Jeugdprinses Djenna en secondant Jay. Wat hebben jullie het  geweldig 

gedaan de afgelopen 2 jaar. Bedankt voor jullie inzet.  Echt Super!                                                                    

Ouders van Djenna en Jay, bedankt voor alles wat jullie hebben gedaan.  

 

Als Jeugdcommissie gaan we nu afscheid 

nemen van Djenna en Jay in deze functie 

maar we hopen jullie nog lang te zien bij 

de Oeletoeters. Nu zijn  jullie natuurlijk 

erg nerveus wat de commissie heeft 

bedacht voor de abdicatie.  

                     Klein tipje…. 

Neem schone kleren mee want je weet maar nooit wat er gaat gebeuren. 

 

De nieuwe. 

U verwacht natuurlijk een foto van de nieuwe met haar/zijn gevolg. Helaas 

dit houden we nog even geheim. Maar willen jullie dit weten ??  

Kom naar de Hofnar op vrijdag 10 november en om 20.11 uur maken we dit 

bekend. 

       

                                      

????? 

 

 

 

 



 

Nieuws van de dames. 

Woensdag avond, damesclub. 
Een goed begin is het halve werk is het gezegde en laten we daarom maar 

met het goede beginnen. Niet dat 
heerlijk gebak nee… we  mochten deze 
keer Sietske Lok weer begroeten.   
 
Fijn om haar weer in ons midden te 
hebben na een lange tijd van ziek zijn. 
Natuurlijk moet Sietske nog rustig aan 
doen maar ze was blij weer bij ons te 
zijn. 

 

Grote schoonmaak. 

Als ik een aanval van schoonmaakwoede krijg ga ik op de bank 
zitten en wacht totdat het over is. 

 

Voor ons als dames was er geen bank in de Hofnar en konden we daarop ook 
niet zitten totdat de schoonmaakwoede over was.  
Dus met vereende krachten aan de arbeid. 
Ragen, poetsen, ramen wassen, stofzuigen, dweilen, afwassen, enz.  
Alle glazen uit de kast, afwassen en op een efficiënte manier voor de 
barcommissie er weer in zetten.  
 
En dan als alles weer spik en 
span is kijk je elkaar aan en zeg 
je: Dat hebben we toch maar 
even gedaan met ons allen. 
 

Groet damesclub 
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IN MEMORIAM 
 
Op 9 september 2022 is na een korte periode van ziekte overleden 
ons zeer gewaardeerd Hoflid  
 

Jan Ringma 
  
Vanaf het moment dat Jan lid werd van de Carnavalsvereniging in 
1996 was hij zeer actief betrokken bij de vereniging. Hij was overal 
inzetbaar. Zijn inbreng en creativiteit bij de Raad van Elf van de 
vereniging was groot en hij was nooit te beroerd om zich in te zetten 
voor de vereniging. Jan was zeer creatief als goudsmid. Zo maakte hij 
de prachtige Prinsenstaf voor de Jeugd, een Ceremoniemeesterstaf 
en voor veel dames van de vereniging een halsketting met het 
Sneeker Waterpoortje in zilver. Jan was Secondant in 2000 bij Prins 
Wibo en in 2006 bij Prins Richard. In 2009 werd Jan tweede 
Penningmeester van de vereniging en op 7 mei 2010 werd Jan 
gekozen tot Algemeen Penningmeester en in 2012 werd Jan opnieuw 
herkozen voor een periode van 3 jaar. Voor al zijn verdiensten werd 
Jan onderscheiden met de Orde van verdienste in zilver en in goud en 
als bekroning voor zijn inzet en vele werk werd Jan in 2014 
onderscheiden met de Gouden Oeletoeter.  
 
Jan zal in onze herinnering blijven voortleven als een dierbaar mens, 
vriend en een bijzonder gewaardeerd Hoflid van de 
Carnavalsvereniging. Wij zijn hem dankbaar voor wat hij voor onze 
vereniging heeft gedaan. 
 
Bestuur Carnavalsvereniging “De Oeletoeters” . 
 

 

 

 

 

 

 



 

Nieuwe website voor CV de Oeletoeters 

 
De nieuwe website van onze carnavalsvereniging de Oeletoeters is inmiddels 

online, of komt binnenkort online.   

De website is nog steeds te vinden op hetzelfde plekje : www.oeletoeters.nl.  

 

Waarom een nieuwe website ? De “oude “ website is ongeveer in 2003 

gemaakt door een aantal mensen die inmiddels niet meer betrokken zijn bij 

de Oeletoeters. De website is al een aantal jaren niet of nauwelijks 

bijgewerkt. Dit komt omdat het bijwerken van de site niet erg eenvoudig en 

niet gebruiksvriendelijk is.  

Daarom heeft het bestuur besloten een nieuwe website te laten maken, die 

wél eenvoudig  te bewerken én up to date te houden is. 

 

De afgelopen maanden is ondergetekende bezig geweest met het maken van 

de nieuwe website. 

Omdat ik nog nooit eerder een website heb gemaakt, heb ik gebruik gemaakt 

van een websitebuilder. Dat is een computerprogramma waarmee je zelf op ( 

min of meer) eenvoudige wijze, een website kunt bouwen. Ik heb gekozen 

voor het programma van jouwweb.nl. 

Hiermee ben ik aan de slag gegaan en na heel veel vallen en heel veel weer 

opstaan ( wat op mijn leeftijd niet eenvoudig is), staat de website dus 

inmiddels online of komt binnenkort online. 

 

De website is nog niet klaar, ik ben nog steeds zaken aan het toevoegen en 

wijzigen.  

Maar volgens mij is een website eigenlijk nooit helemaal klaar. Het is 

belangrijk om de website zo goed mogelijk up to date te houden.  

Omdat zelfs ik niet onfeilbaar ben, zou ik het fijn vinden, dat andere 

Oeletoeters met een carnavaleske en kritische blik naar de website kijken en 

mij informeren over dingen die niet kloppen, dingen die ontbreken, dingen 

die anders zouden moeten etc. 

Je kunt deze opmerkingen sturen naar mijn emailadres: 

joskroon@outlook.com, maar als je mij eens tegenkomt in de Hofnar, mag je 

mij ook altijd aanspreken.  

Ik kan het me haast niet voorstellen, maar ook complimenten zijn van harte 

welkom. 

 

http://www.oeletoeters.nl/
mailto:joskroon@outlook.com


 

Als de nieuwe website online is, zijn er 4 emailadressen die gebruikt kunnen 

worden.  

Dit zijn de volgende adressen: 

info@oeletoeters.nl 

voorzitter@oeletoeters.nl 

secretariaat@oeletoeters.nl 

penningmeester@oeletoeters.nl 

 

Alle andere emailadressen die in het verleden gebruikt zijn, kunnen dan niet 

meer gebruikt worden. 

 

Ik wens iedereen een heel fijn en gezellig Carnavalsseizoen en de hartelijke 

groeten van, 

 

Jos Kroon 

 

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@oeletoeters.nl
mailto:voorzitter@oeletoeters.nl
mailto:secretariaat@oeletoeters.nl
mailto:penningmeester@oeletoeters.nl
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Beste Oeletoeters en Oeletoeterinnekes   

 

Hier even een klein uiteenzetting over de ,, Nieuwe “ 

We zijn in mei als Vorsten bij elkaar gekomen om een nieuwe Prins of 

Prinses uit te zoeken. 

Ieder moet een naam op papier zetten en zo komen we op een persoon uit. 

Dan gaan we discussiëren over de persoon. 

Past die bij ons. 

Is die leuk. 

Is die niet te oud. 

Dan gaan we naar de persoon toe om te vragen of hij de nieuwe Prins , 

Prinses van onze carnavals vereniging wil worden.  

Wij zijn hier heel goed uitgekomen.  

Hij ,Zij is leuk , 

Past bij ons  

En is niet te oud. 

Dinsdagavond 3-10-2023 is hij , zij aan het vorstendom voorgesteld. 

Ook het gevolg was erbij. 

Wij zitten dan op een geheime plaats. 

Er was fris bier en lekker hapjes aanwezig de gene die dat geregeld heeft bij 

deze BEDANKT. 

De Nieuwe heeft er erg veel zin in en ook wij als vorsten hebben er zin in. 

Dus kom allen op 11-11-2023  

Wij wensen ieder een fijn carnavals jaar. 

 

Vr. Gr. De Vorsten  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Hallo Oeletoeters en Oeletoeterinnen, 
 

Ik had mezelf voorgenomen om, zolang als ik capabel ben, een bijdrage te 

leveren aan De Polonaise, dus bij deze. 

Eind oktober, begin november, stuur ik de formele aanvraag voor de 

jaarlijkse? Carnavals In- & Optocht naar Gemeente SWF. Dat is mooi vroeg, 

maar het heeft een reden, namelijk, de ervaring, dat er de afgelopen jaren, 

steeds meer uitbreiding van allerlei voorschriften was en dan is de kortste 

klap: OP TIJD STARTEN. 

“Kortste klap?” Vraagt u. Ja, want dan komen er op- of aanmerkingen, dat er 

iets ontbreekt of niet correct is en dan hoef ik niet de hele website af te 

zoeken of er ook nieuwe voorschriften zijn. 

Het gemak dient de mens en de aanvrager, want de mensen van “Team 

Vergunningen” weten beter dan ik, wat er veranderd of bijgekomen is. 

Voor mij is het altijd weer een uitdaging om zo compleet mogelijk de 

papierwinkel te verzorgen. 

Vorig seizoen hebben we een korte route gelopen, exclusief Kleinzand, 

Jousterkade en Oosterdijk en dat vonden de ondernemers van vooral de 

Oosterdijk jammer, dus daar wordt binnenkort stevig over gediscussieerd met 

de optochtcommissie en mogelijk ook, met aan zekerheid grenzende 

waarschijnlijkheid, met “Team Vergunningen”. 

Mijn verzoek aan Hofleden en leden is om vooral goed na te denken over 

deelname aan de optocht, om die weer het “stijlvolle” en de lengte van voor 

Corona terug te geven. 

Er zijn, hopelijk, al vergaande plannen in de maak vanuit bestuur en 

optochtcommissie. 

Zet uw beste beentje voor en begin nu al met “brainstormen” om CV De 

Oeletoeters te promoten. 

 

Met Carnavaleske Groet, 

Gert Mengerink, Senator 

 

  

 

 

 

 

Ja, ik weet het, maar ik kijk toch echt anders. 
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Van de penningmeester 
 

Vanaf dit carnavalsjaar heb ik het penningmeesterschap mogen overnemen 

van Mirjam. 

 

Ik wil dan ook als eerste Mirjam bedanken voor de goede overdracht en ik ga 

mijn uiterste best doen om het in elk geval zo goed te doen als haar. 

  

Bij een overdracht van het penningmeesterschap komt meer kijken dan je in 

eerste instantie zou denken en niet alle instanties werken altijd vlot mee bij 

zo`n overdracht. 

 

Zo moesten de machtigingen van de Rabobank, onze huisbankier, worden 

overgedragen, met de aanvraag van nieuwe passen.  

De inschrijvingen bij de Kamer van Koophandel moesten worden aangepast.  

De toegang tot SumUp, voor de PIN betalingen, gaf wel de meeste 

uitdagingen om te worden overgezet naar mij en mijn speciale 

telefoonnummer hiervoor. 

 

Om in de toekomst de overdracht makkelijker te maken is het bestuur bezig 

alles meer algemeen in te richten. Zo willen we alle relevante documenten in 

een online omgeving gaan plaatsen. 

 

Een voorbeeld van de algemene inrichting is dat na de lancering van de 

nieuwe website we gebruik gaan maken van vijf E-mail adressen voor alle 

communicatie naar instanties maar ook naar onze (hof)leden. 

 

De vijf E-mail adressen zijn; 

 

voorzitter@oeletoeters.nl voor alle mail gericht aan onze voorzitter. 

penningmeester@oeletoeters.nl voor alle communicatie naar en van de 

penningmeester 

secretariaat@oeletoeters.nl voor alle communicatie van en naar onze 

vereniging. 

info@oeletoeters.nl voor algemene communicatie naar onze vereniging 

welke gelinkt wordt aan ons secretariaat. 

 

mailto:voorzitter@oeletoeters.nl
mailto:penningmeester@oeletoeters.nl
mailto:secretariaat@oeletoeters.nl
mailto:info@oeletoeters.nl


 

Samen met Mirjam heb ik een begroting opgesteld welke tijdens de algemene 

ledenvergadering is gepresenteerd. Een begroting is erg belangrijk omdat 

deze aangeeft hoeveel financiële ruimte er is om uitgaven te doen op basis 

van de geschatte inkomsten. 

 

Uitgaven zullen dus door mij altijd eerst gecontroleerd worden aan de hand 

van de begroting. Om deze controle te houden moet er altijd vooraf 

toestemming zijn voor uitgaven.  

 

Achteraf bonnetjes inleveren zonder toestemming vooraf kan dus betekenen 

dat ze niet uitbetaald worden als deze afwijken van de begroting.  

 

Zorg dus dat je altijd vooraf even belt dan weet je zeker dat het goed komt. 

 

We proberen als bestuur meer financiële ruimte te creëren door kritisch te 

kijken naar onze uitgaven maar vooral om nieuwe bronnen van inkomsten te 

genereren. Naast de Rabo Club Support en Poiesz Sponsoractie hebben we 

ook subsidie bij de gemeente aangevraagd en doen we een beroep op de 

Sneker Zakenlieden voor een hogere bijdrage voor de Carnavalsoptocht. 

 

Samen met Shania Lanen en een denktank ga ik op korte termijn een plan 

ontwikkelen om te proberen meer subsidie binnen te halen. 

 

Wordt dus vervolgt 

 

Met vriendelijke groet 

 

Pieter Kamminga 

 

Penningmeester CV de Oeletoeters 

 

M: 06-51300873 

 

 

 

 

 



 
Geef de pen door, 
 

Leuk om te lezen een verhaal van een oeletoeter in de Polonaise (trouwens 

dat niet alleen hoor maar alles omtrent het gebeuren binnen de vereniging) en 

lees dat Joukje Langius de pen aan mij heeft doorgegeven. 

 

Nou ik ben Sanny Kerkhof en woon samen met secondant Pieter Kamminga. 

Ik heb twee lieve dochters, twee mooie kleindochters, twee stoere kleinzoons 

en ben “bonus oma” van de kleinkinderen van Pieter. 

 

Naast mijn werk als Verzorgende IG in de ouderenzorg doe ik af en toe 

vrijwilligerswerk bij Advendo zoals een bardienst (koffieschenken) en met 

een aantal dames de verloting welke gekoppeld is aan de jaarlijkse show- en 

concertavonden van Advendo. Ook mag ik graag een rondje lopen in ons 

mooie stad Sneek samen met Pieter, zo hebben we al heel wat kilometers 

afgelegd. 

 

Zo ook op een avond in juni 2022 totdat een ene Henk Feenstra belde. Pieter 

een beetje verbaast, ken jij een Henk Feenstra? Ik, jazeker dat is de melkboer. 

Nou die wu wel even lang kome ? 

 

Daar zat ik diezelfde avond samen met Pieter die de vraag kreeg om 

secondant te willen zijn van “de nieuwe” (Prins Carnaval). Het werd een 

gezellige avond en vanaf dat moment hadden we een zwijgplicht. Het mocht 

absoluut niet uitlekken wie de Prins en zijn secondanten waren. Ik ben toen 

meteen gaan googelen om het verhaal van carnaval beter te begrijpen nu ik 

ook werd meegezogen in de wereld van carnaval. 

 

Ik ben door Prins Ubbo opgenomen in zijn hof huishouding. Wat een trots, ik 

kreeg ook een prachtige ketting om welke door de prins werd uitgereikt. Wat 

volgde is met geen pen te beschrijven, dat moet je zelf meemaken en ervaren. 

Helaas door corona ging in 2022 veel gemaakte uitjes niet door maar dit is in 

2023 dubbel en dwars ingehaald. Prins Ubbo ging samen met secondant 

Pieter en Jan -Douwe naar uitnodigingen en wij dames van de secondanten 

gingen mee. Man O Man wat een feestjes. Het begon al onderweg in “het 

busje” van Evert op weg naar de plaats van bestemming.                 

 



 

Soms was een uittreden voor mij niet in te plannen in verband met mijn werk 

maar de meeste gelukkig wel. Wat hebben we een mooi jaar met elkaar 

gehad. 

 

Een weekend in februari, Sneek werd dan omgetoverd in Drabbelterp. Ik 

vond het altijd erg leuk om dan naar de stad te gaan. De carnaval stoet 

voorbij te zien komen en te kijken wat voor moois er weer gebouwd en 

gecreëerd was qua thema, praalwagens en kleding. 

  

Het afgelopen jaar tijdens een gezellig avondje met mede Oeletoeters in de 

Walrus kwam meedoen met de optocht ter sprake. Binnen no time was het 

thema bekent en het outfit al snel besteld. Nu liep ik zelf in de route mee! 

 

Met de bus naar Breda ( Kielegat ), de carnavalsmis, meedoen met concour 

de ouwehoer.De externe receptie met elkaar en familie, een mooi dag waarop 

ook onze kleinzoon Thijs is geboren.Thijs kreeg van een jonge “oud” prins 

zijn ketting voorzien van een groene peer met prachtige kleuren erin 

verwerkt, hoe mooi is dat. 

 

Henk bedankt voor het vragen aan Pieter als secondant en deel uit te mogen 

maken van een mooie vereniging, nee ik bedoel Oeletoeters familie. Ik hoop 

dan ook samen met Pieter heel wat jaartjes het feest mee te mogen vieren. 

 

Ik geef nu de pen door aan Petra de Boer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Even een voorstelrondje vanuit het bestuur. 

 
Ik ben Rixt de Boer, moeder van  Jurre  die Jeugdprins werd 2019/2020. 

Toen betrokken geraakt bij de vereniging. Voor mij niet onbekend, vroeger 

werd Carnaval gevierd bij mij opa en oma in de Wigledam. Ik ben 

opgegroeid in IJlst waar ik 28 jaar heb gewoond. Mijn ouders hadden een 

zaak in Sneek ’t Dropwinkeltsje in de Galigapromenade voor de meesten wel 

bekend. Sinds 2014 woon ik weer in Sneek en dat bevalt prima. 

 

Ik heb vele hobby’s, fietsen, wandelen, lezen, puzzelen maar we mogen er 

ook graag op uit het liefst naar de zon. 

 

Samen met mijn echtgenoot Siegfried hebben wij een partyboot “Klifrak”  Ik 

doe hier hand en span diensten als ik niet hoeft te werken. Ik werk als 

verpleegkundige op de revalidatie van Patyna. Daarnaast werk ik als 

begeleider bij JP van den Bent. 

 

In september 2020 het secretariaat overgenomen van Chris en ook de 

ledenadministratie van Alice. Deze twee samengevoegd wat een hele klus 

was. Nu voor het 4de jaar in het bestuur, een heel nieuw bestuur. We hebben 

frisse ideeën en we hebben er zin in! Tot ziens in de Hofnar. 

 

Gr Rixt 

 

                              



 
Beste Oeletoeterinnekes en Oeletoeters, 

 

Mijn naam is Hetty Visser – Oldekamp, 66 jaren jong en ik ben lid van de 

vereniging vanaf ong. 2011. 

 

Geboren in Meppel en opgegroeid in Wanneperveen. Een prachtig dorp met 

veel boerderijen vlak bij Giethoorn. Een heel waterrijk gebied en daarom 

voel ik mij in Sneek ook erg thuis denk ik. 

 

Getrouwd met Douwe Visser en we hebben 3 kinderen, 2 schoonzoons, 1 

schoondochter en 5 kleinkinderen. Douwe en ik hebben jaren samen op 

binnenvaartschepen gewoond en gewerkt. Sinds 2019 zijn we gestopt met 

beroepsmatig varen en wonen we op de Frya in een haven aan de Oude 

Oppenhuizerweg. Een prachtig plekje. 

  

Toen Douwe Hoekstra in 2011 als Prins werd gevraagd werd onze oudste 

dochter Dinie hofdame en zo kwamen we in contact met de Oeletoeters. Een 

wonderlijke wereld maar ik vond het direct leuk. 

 

Ook was het heel bijzonder om mee te maken dat kleinzoon Douwe 

Struiksma in 2017 jeugdprins werd. Daar wist ik helemaal niks van en dat 

was bijzonder grappig en ontroerend. 

 

Door lid te worden van de Damesclub, kon je als vrouw alleen heel goed 

meedoen met de vele activiteiten en werd het steeds leuker. Nu zit ik zelfs in 

het Bestuur en de Barcommissie en leer steeds beter de gang van zaken  

kennen. 

 

Ik ben aanspreekpunt van / voor de Damesclub binnen het bestuur.  

Ik hoop dat we met z’n allen weer een prachtig Carnavalsjaar zullen beleven. 

                                                                        

                               Alaaf en groeten van Hetty Visser   

 

 

 

 

 



                                          
Hallo, Oeletoeters en Oeletoeterinnekes  

 

Ik wil mij opnieuw even voorstellen,  

 

Ik ben Sikko van der werf en ben de President van de Raad van 11 

  

Ben een Oeletoeter geworden in het jaar van Prins Hendrik Feenstra in 2017 

dit was het jubileumjaar 44 jaar bestaan van onze vereniging. Omdat ik 

president van de raad ben zit ik ook in het bestuur wat soms best een 

uitdaging is om alles weer vlot te laten lopen, verder ben ik getrouwd met 

Jeanet van der Werf Jonker en wij hebben 2 dochters Marjan en Ingrid, 

Marjan is 35 jaar en Ingrid is 30 jaar, 

  

Ben vanaf mijn 15 e levensjaar begonnen met werken, eerst in de 

schilderswereld, daarna bij de technische dienst in de parkflat, waarvan de 

laatste jaren als hoofd technische dienst, door bezuinigingen werd deze dienst 

opgeheven en ben ik op mijn 50ste begonnen met een klussenbedrijf, dit 

loopt gelukkig goed, 

    

Ben zeer benieuwd wie de nieuwe word 11-11-23 en hoop op een leuk jaar 

met deze Prins (of misschien wel een prinses) maar dat zal vast lukken met al 

die vrolijke Oeletoeters en Oeletoeterinnekes en een drankje erbij………….. 

  

Groeten van Mij…….. 

 

                

                                      
 
 
 



 
 
 
15 augustus 2023, Een bijzonder en speciale dag. 
  
Los van het feit dat deze dag een katholiek hoogfeest dag is, namelijk Maria 
Tenhemelopneming, is het ook de dag van het herdenken van het einde van de 
Tweede Wereldoorlog. Als goed geaarde militair sta ik daar altijd bij stil, het is 
een moment van gedenken en herdenken.  
 
Maar op deze dag in 2023 was het een ander speciaal moment waarbij ik 
aanwezig mocht zijn. Deze dag werd ons Raad van Elf lid Chris Seinen, zoon van 
Hieko en Jelly, ingekleed in het noviciaat van de Orde van de Minderbroeders 
Franciscanen. En nee, daar is niets carnavalesk’s aan, alhoewel de pij die hij 
aangemeten kreeg het vast goed doet bij carnaval, in Megen vertolkt het toch 
echt iets totaal anders. 
 
Met het intreden in het noviciaat van de Orde van de Minderbroeders 
Franciscanen gaat Chris een ander pad in zijn leven volgen. Wetende dat het hem 
vele omzwervingen heeft gekost om hier te komen, past dit broederkleed hem 
goed. Hij gaat een jaar lang in de leer in het internationaal noviciaatshuis 
Killarney in Ierland. In een jaar zijn er vele cursussen te doen en gaat het onder 
meer om franciscaanse spiritualiteit en geschiedenis, liturgie, Bijbel, bidden, 
meditaties en kerkgeschiedenis en bovenal het meedraaien in het ritme van het 
“kloosterleven”. Na dat jaar doen de novicen hun eerste, tijdelijke geloften, de 
kloostergeloften, voor drie jaar. En dan gaan de novicen verder door met 
bijvoorbeeld een priesterstudie.  
 
Zoals ik al aangaf vond ik het heel bijzonder om 
mee te maken, want normaliter vindt de 
inkleding achter gesloten deuren plaats. Daarom 
is het mooi om te zien dat deze Orde met zijn 
tijd meegaat. Het was ook prachtig om te zien 
dat er zo’n vreugde, verbondenheid en warmte 
werd uitgestraald. Het zal niet gemakkelijk 
geweest zijn voor zijn ouders, die –ga ik vanuit- 
een totaal andere toekomst voor hun kind 
hadden voorzien. Maar dat heet loslaten, hoe 
moeilijk dat ook is. Weet dat hij in de toekomst 
mooie dingen gaat doen voor de medemens, 
Chris kennende met zijn sociale achtergrond. 
Wees vooral trots! Chris heeft zijn roeping 
gevonden, Chris past hierin, hier is hij op zijn 
plek. Moge ons lieve Heer hem goed gezind zijn. 
 
Diana Mensink 

 

 



 

Ledenadministratie en secretariaat 

 
 Even een paar weetjes vanuit het secretariaat:  

 

- Een Carnavals jaar loopt van 1-4 t/m 31-3 

- Lidmaatschap opzeggen moet voor 01-03 (1 maand voor het nieuwe 

seizoen) 

- Hoflid betaald jaarlijks € 40,00 

- Gewoon lidmaatschap € 15,00 

- En de jeugdleden zijn t/m 17 jaar gratis lid.  

- De incasso van het lidmaatschap is rond 1 oktober. 

- De polonaise verschijnt 4x per jaar, wil je wat plaatsen mail het naar het                

secretariaat. 

- De hofledenlijst wordt per mail verstuurd begin november, alleen naar de    

hofleden. 

- Hof vergaderingen, uittreden met de bus (1x per seizoen) en de slot avond is 

voor hofleden. 

- De algemene ledenvergadering is voor alle leden net als de andere uitjes in 

de Hofnar. 

 

Zijn er wijzigingen, of veranderingen in je gegevens? Mail ze naar het 

secretariaat en het wordt aangepast op de ledenlijst en of de hofledenlijst. 

 

Weet je nieuwe leden of heb je een vraag mail gerust! 

 

Met vriendelijke groet 

 
Rixt de Boer 

Secretariaat en ledenadministratie 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


