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Beste Oeletoeters,

De kop is eraf. Niet met een interne receptie maar een super leuk
openingsfeest voor jong en oud. Dit in plaats van de opkomstavond omdat
onze Hoogheden nog een jaartje door mogen gaan. Allemaal anders, maar
dankzij ieders bijdrage was het een leuke avond en eigenlijk ook weer
vertrouwde sfeer!

Vorig jaar na deze datum ging alles dicht, maar nu lijkt alles door te kunnen
gaan. De eerste uittredens naar andere verenigingen zijn al geweest en de
sfeer ook daar is als vanouds. Prins Ubbo en Secondanten vinden het leuk als
er leden mee gaan. We proberen je zo goed mogelijk op de hoogte te brengen
van de uittredens. Houd de lijst die is verstuurd in de gaten en sluit aan in het
feest!

Ons seizoen krijgt steeds meer vorm en een aantal vaste activiteiten staan al.
Op 12 februari is onze externe receptie. Houd die datum dus vrij want jullie
bijdrage is zeker nodig. Samen maken we er een mooi feest van voor onze
Hoogheden, Gevolg en gasten. Uiteindelijk is dat voor ons ook het leukste.
Laten we er iets van maken waar we allemaal trots op kunnen zijn. Het
bestuur hoopt er samen een mooi seizoen van te maken.

Nu eerst genieten van een prachtige decembermaand met gelukkig weer een
Kerst-inn verzorgd door de Damesclub. Wij wensen jullie allemaal hele fijne
feestdagen en een Carnavalesk 2023!

Vriendelijke groet,

Mirjam, Rixt, Ubbo, Pieter, Hetty, Theo R. en Sander
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Harree Oeletoeters en Oeletoeterrinnekes,

Ons eerste uittreden was op 30 oktober in de geweldig mooie locatie in de
Kabouterhut in Amersfoort, Kleintje Carnaval waar we zeer vriendelijk
werden ontvangen, met koffie/thee wat de meesten afwezen en gelijk aan het
gele schuim gingen. Helaas weinig opkomst van andere carnavals
verenigingen maar wel heel veel dweilorkesten.

Op 12 november 2022 hebben we een prachtig startfeest gehad. Wij werden
door de president van de raad van 11, ons aller bekende Sicco van der Werf,
opgehaald van huis. Aangekomen bij de Hofnar wachtte ons een skitterende
entree met de raadsleden voorop die met zelfgemaakte trommen de boel
wakker hebben geschud. Geweldig!! Na een welkomst woord van onze
vicevoorzitter Sander kon dan de avond beginnen.

Jeugdprinses Djenna en secondant Jay waren ook nog aanwezig en hebben
we gezamenlijk nog de polonaise gelopen.

De lootjes voor het draaiend rad werden al snel verkocht door Margriet en
Petra, die dit hebben georganiseerd, de stad door zijn geweest om alle prijzen
bijeen te krijgen. Met dank aan alle sponsors die hieraan mee wilden werken.
Dit heeft voor de club weer een mooi bedrag opgeleverd.

Zelf hadden ze bedacht dat ik mocht draaien aan het rad, samen met Djenna
is dat prima geslaagd.

De damesclub heeft het vooraf ook druk gehad met het maken van de mooie
(BH) mondkapjes en hun prachtige overals en hierbij hadden ze een mooi
lied bedacht. Wat hebben we hier enorm om gelachen. Dank hiervoor, we
hebben hiervan genoten.

Op de muziek van onze huis DJ Baggel, hebben we nog de heupen los
gemaakt om daarna door te gaan met de black light bingo welke werd
georganiseerd door de activiteiten commissie. Een gezellige bingo waarbij je
met behulp van neon stiften de cijfers weg kon strepen en ging het net zo
lekker werden we verzocht om je eigen bingokaart door te geven aan je
rechter buurman/vrouw.

Hilarisch, en Margriet die de ballen over de vloer liet rollen. Ook de
activiteiten commissie had hierbij prachtige prijzen te verdelen.

Vervolgens kregen we een prachtig optreden van het keizerskwartet die de
hele avond ook met ons hebben beleefd. Het welbekende nummer "At de
snert begint te pruttelen™” werd door ons luidkeels meegezongen en
vervolgens nog een aantal meezingers waarbij wij met elkaar de polonaise
konden lopen.



Hierbij wil ik onze barmedewerkers bedanken voor jullie inzet, die zelfs
speciaal mijn favoriete drankje hadden ingekocht.
Zonder al onze vrijwilligers was deze avond niet mogelijk geweest.

Hierbij benoem ik nog even de sponsors van het draaiend rad:

Sterk en Sveer

Weduwe Joustra
Halfords

Christmas Joy

Bodi

Bakkerij Haaksma

Dart, puzzel & spellenwinkel Sneek
Toverbal

Onder de Linden

Etos

Cigo Sneek

Slagerij de Vries

Het Stroopwafelmeisje
WABS Infra

Jovality Beauty & more
Versteegh

Circus Salto

Zuivelhoeve

Filsen Thee & Vintage
Bewegen zonder Grenzen
Theo Ruis kerstbomen Crew




Op dinsdagavond 22 november 2022 zijn we naar Beetgum afgereisd voor
een ontmoeting met de eerstgeborene Lieke Hansen.

We hadden een slukje mee om te proosten met de ouders Ciska en Marc en
een kadootje voor Lieke en niet te vergeten voor de oudere zusjes 0ok een
aardigheidje. Wij werden vergezeld door Hetty Visser en Theo Ruis. De
ouders waren zeer verrast en hadden dit nog nooit meegemaakt.

In dezelfde week op vrijdagavond naar het Bolwerk waar nu het
gehandicapten festival werd gehouden, een veel kleinere ruimte waardoor er
vanuit onze vereniging ook maar een beperkt aantal leden mee konden. Op
deze avond weinig aandacht voor het carnaval en kon er met moeite een
polonaise van af. Dit in verband met beperkte ruimte en ik hoop dat ze hier
volgend jaar anders mee om gaan, voor zowel onze vereniging als de
genodigden in een rolstoel.

Een week later gingen we vanuit Sneek voor het eerst naar Zwolle, jubileum
van de CV de Deurzakkers. 55 jaar bestaat deze vereniging en dat werd ook
goed gevierd. Het bekende travestieten Duo was ook aanwezig.

Ook hebben we kennis gemaakt met de nieuwe hoogheden van de
verenigingen van Zwolle. Het was echt een geweldige avond. Namens het
bestuur heb ik de felicitaties overgebracht aan de jubilerende vereniging en
hierbij een kruik weduwe Joustra aangeboden.

De volgende dag was het tijd voor het prinsentreffen in Sneek, wat een feest
in ons eigen stadsje Sneek. Kennis gemaakt met andere nieuwe hoogheden
die hierbij aanwezig waren. Ook hierbij muziek van DJ Baggel, het
Keizerskwartet en Jan Joost, Johnny Kay, Jouster Skomkoppen, smartlappen
koor LUS.

Een mooie locatie en een goed georganiseerde middag gehad.

Al met al een aantal leuke feestjes gehad en hopelijk volgen er meer.

groet van Prins Ubbo 1e
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Hallo Oeletoeters en Oeletoeterinnekes.

Ik vond het een super gezellig en leuk openingsweekend en ben blij dat het
carnaval weer is begonnen! Bij het openingsweekend kwam er ook een nieuw
gezicht, en dat is mijn vriendin Imre en ze vond het super leuk! Eerst gingen
we proosten en dansen en toen kwamen er opeens drie pietjes langs en gingen
we twister doen, best lastig met zo’n jurk. Daarna was prins Ubbo 1° aan de
beurt, en gelukkig mochten we blijven. We hebben toen gezellig bingo en het
draaiend rad gedaan! Super leuke avond!

Toen hadden we die vrijdag daarna het muziekfestival met gehandicapten. Ik
vind het best spannend! Maar het was daarna super gezellig! Er was ook een
bekende namelijk: Iris Kroes van The Voice. Ik heb haar toen een medaille
overhuldigd en met haar op de foto geweest!

Ik kijk uit naar het carnavalsseizoen! En hoop dat het gezellig wordt! Alaaf!!!

Groetjes Jeugdprinses Djenna 1°
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PERIKELEN CARNAVALSIN-/OPTOCHT 2023

Ik had me aangewend om niet 8 weken voor de datum van het
carnavalsweekend de vergunning voor de optocht aan te vragen, maar flink
veel eerder.

De reden is, dat er de afgelopen jaren telkens weer nieuwe landelijke
voorschriften bij kwamen en jawel hoor, er waren 2 nieuwe zaken voor 2022
en 2023, die erbij kwamen.

Maar ook de optochtcommissie deed een duit in het zakje met een andere
route, dus ik geef niet alleen Gemeente SWF de “schuld” voor extra werk
t.b.v. de vergunningaanvraag

Dit betekende, dat er zo’n 8 (acht) documenten moesten worden ge-update.
Dan zie je ineens iets voorbij komen als:

- Duurzaamheid
- Stroomplan

Daar moet je je als organisator goed in verdiepen, want je moet geldige
argumenten om iets wel en vooral niet te doen. Er zijn namelijk eisen, waar je
snel bij denkt: “Dit kan helemaal niet bij een optocht” en dan moet je het
goed verwoorden, waarom je bepaalde eisen afwijst, maar dat is me wel
toevertrouwd, had ik zo gedacht en stiekem hoop ik dat ook.

Er zijn inmiddels gereviseerde optochtprotocollen en die worden z.s.m. op
onze website geplaatst, zodat iedereen zich op de hoogte kan stellen en kan
voldoen aan de voorschriften. Even wat highlighten:

DUURZAAMHEID

- Vanuit de optocht geen snoepgoed of andere zaken strooien, wel uitdelen.

- Geen confetti, dus ook niet die spuit- of gooiguirlandes. Op het publiek
hebben we geen invloed, dus je er niet mee bemoeien, vooral niet als
kinderen ermee bezig zijn.

- Bij elke wagen of groep, die verwacht afval te produceren, een vuilniszak
gebruiken, die bij 't Convenant in de afvalcontainer gedeponeerd kan
worden.

- Onze wagens en trekkers zijn allemaal “vintage” en derhalve zeer duurzaam.



STROOMPLAN

- Hier hebben we het over stroomverbruikers en aggregaten zijn niet erg
“groen”, derhalve advies om Geluidsinstallaties op Accu te gebruiken, deze
zijn ook te huur. Bovendien wordt daarmee brandgevaar door hete
aggregaten en benzine uitgesloten.

- Dat was het voorlopig wat betreft mijn werkzaamheden voor de
optochtcommissie.

- De aanvraag is de deur uit en nu nog afwachten of de vergunning
verstrekt wordt, maar dat komt vast wel goed.

- ALAAF,
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FF EEN TOK TOK PRAATJE VANUIT HET KIPPENHOK

Wat hebben we een gezellig openingsfeest gehad. Compliment voor de
organisatie en één ieder die zich hier voor heeft ingezet.

Op onze eerste avond kwam Hinke al met het idee voor ons optreden. Hier
had ze twee jaar de tijd voor gehad, zei ze nuchter. En ja dan komt van het
één het ander. Ontzettend veel lol gehad met de voorbereiding onder het
genot van lekkere hapjes en drankjes.

De laatste maand van dit jaar, 2022 is alweer aangebroken. VVoor iedereen
altijd een drukke maar gezellige maand. Wij vieren met elkaar nog een
Sinterklaas Bingo, maar als jullie dit lezen is Sinterklaas met zijn pieten
alweer op weg naar Spanje. En is de Kerstman onderweg om cadeau’s onder
de boom te leggen. Wij gaan voor de kerst nog een kerststukje maken onder
leiding van Janneke. Verder hopen we dat het weer een ouderwets, gezellige
Kerst Inn/Brunch wordt met een grote groep. Tot dan!!

Fijne Kerstdagen en voor jullie allemaal een liefdevol, gelukkig en gezond
2023.

Lieve Groet, Damesclub



Pietenbezoek.

Eind november had de Jeugdcommissie een missie.

Sinterklaas had zijn Pieten ingeschakeld om een bezoekje te brengen bij al
onze Jeugdleden.

Natuurlijk hadden ze pepernoten meegenomen en ook een heerlijke letter.
Hieronder een kleine impressie van de bezoekjes.




Geef de pen door!

Graag wil ik Gert bedanken om deze digitale pen aan mij door te geven. Met erg
veel plezier lees ik keer op keer, dit onderdeel van de polonaise.

Voorstellen:

Voor sommigen bekend, voor onbekenden niet. Mijn naam is Hendrik Feenstra. 40
jaar jong. Getrouwd met Tina en samen zijn wij trotse ouders van Pien die
inmiddels 2,5 jaar is. We wonen met veel plezier in Sneek.

In 1982 geboren in de Kloosterstraat nummer 13 te Sneek. Als jongste ben ik
samen met mijn broer Johan en Zus 1Jbelina in een liefdevol gezin
opgegroeid in Sneek. Op mijn 9° levensjaar zijn we verhuisd naar Hommerts,
dit doordat mijn vader zijn rijdende winkel graag aan huis wil hebben.

Sinds 2005 woon ik weer in Sneek.

Werk:

Vroeger had geen idee wat ik wilde worden. Best lastig om op je 16°
levensjaar te moeten beslissen wat je voor de rest van je leven moet gaan
doen. Na verschillende baantjes te hebben gehad, bleef ik even hangen bij
“Coach”. Dit was dat kleine sportschoenen zaakje op de oosterdijk. Dit was
een goede zet geweest want het leverde mij in 2006 een baan met opleiding
tot opticien op bij de buurman, Pearle.

Inmiddels ben ik al meer dan 18 jaar werkzaam in de optiek. Begonnen als
leerling opticien bij Pearle, waar ik Tina ook heb leren kennen. Bij Pearle heb
ik ook mijn diploma “contactlensspecialist” behaald. In Oktober 2015 kreeg
ik de uitdaging om bij een zelfstandige optiekzaak in Franeker de afdeling
contactlenzen te runnen. Daar heb ik ontzettend veel geleerd (moest ook een
hoop afleren). Sinds mei 2021 werk weer lekker in Sneek bij Dikhoff &
Schurer opticiens waar ik het prima naar mijn zin heb. Kan weer heerlijk op
de fiets naar het werk en werk ik met een heel fijn en gezellig team.



Carnaval:

Vroeger kwam ik samen met mijn ouders altijd op de zondagmiddag in het
Hofnar voor het bijwonen van “Concour ‘D ouwehoer”. Elk jaar was dit vast
prik.

Het carnaval begon steeds meer door onze Feenstra aderen te stromen toen
mijn oom (Fokke) Prins der Oeletoeters werd in 2001.

Mijn vader was toen secondant bij Prins Fokke 1°. Tk had toen zo’n leeftijd
dat ik het allemaal wel aardig vond. Totdat in 2004 werd mijn eigen vader
Prins werd. Mijn broer werd secondant en was ik trots op hun. Begreep toen
dat het best een eer was om die titels te krijgen. In dat jaar sloot ik als jonkie,
aan bij de Raad van 11. Een superleuk tijd heb ik daar gehad.

In 2009 werd ik gepolst voor de functie van een ceremoniemeester. Hier
moest ik even over na denken en heb het aangepakt. Mijn debuut jaar was in
2010, bij Prins Jos 1°.

Het was in het begin even wennen voor me, maar heb er een weg in kunnen
vinden. Vond zelf dat een ceremoniemeester hoorde in het bestuur van de
vereniging. Dit werd eerst afgeketst. 2 jaar later heb ik dit nog eens
aangekaart en zo ben ik 6 jaar onderdeel geweest van het bestuur.

In 2016 ben ik gevraagd of ik Prins wilde worden van ons jubileum jaar
2017. Hier had ik geen bedenktijd voor nodig. Zonder overleg met thuis, heb
ik direct “JA” gezegd. Samen met mijn Secondant Paul en Hofdame Tina kan
ik zeggen dat dit mijn mooiste carnavals jaar ooit is geweest. Als ik het nog
eens mocht doen, deed ik het exact zo!

Wanneer plezier omzet in “moeten”, is dat niet een goed teken. Daarom heb
ik besloten om te stoppen met al mijn werkzaamheden binnen de vereniging.
Als ik iets doe, ga ik er 110% voor. Helaas zwakken de procenten af en komt
het woord afraffelen niet voor in mijn woordenboek. Komende periode wil ik
carnaval vieren wanneer het mag, en niet wanneer moet. Dat geeft me veel
rust zodat ik met kan focussen op andere dingen. Ik ga ervan uit dat er
iemand is, die de mooiste functie van de vereniging, namelijk
ceremoniemeester, met alle plezier oppakt.

Tot zover mijn stukje

Graag geen ik de pen door aan: Theo Ruis



Wij wensen iedereen

Prettige Feestdagen

























