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Beste Oeletoeters en lieve Oeletoeterinnekes 

 

Het carnavalsjaar is ondertussen al weer in volle gang, waarbij we kennis 

hebben gemaakt met onze nieuwe Jeugdprins Milan en zijn hofdames Lente 

en Rosa. Met een spectaculaire opkomst werden zij 10 november aan de 

aanwezigen gepresenteerd. 

 

De dag erna was het de beurt aan onze nieuwe Prins Carlo met secondanten 

Mats en Dennis. Ze lieten ons lang in spanning wie de Prins zou worden 

maar uiteindelijk werd dat de Carlo. 

 

Helaas hebben we niet alleen leuk nieuws te delen. Onze voorzitter Theo 

heeft aangegeven per direct te stoppen als voorzitter. Verderop in de 

polonaise legt hij uit waarom dat hij dit besluit heeft moeten nemen. Dit 

betekend dat we op zoek moeten naar een nieuwe voorzitter. Met het bestuur 

hebben we alvast een profiel opgesteld. We zoeken een `mensen-mens` 

iemand die de verbinding weet te leggen tussen alle groepen van onze mooie 

vereniging. Iemand die ook binnen Sneek bekend is en de nodige netwerken 

heeft. Een mooie opgave om aan te werken. Zodra we een kandidaat hebben 

komt er een algemene ledenvergadering. We hopen dit z.s.m. bekend te 

maken. 

 

Ondertussen gaan wel alle voorbereiding voor het carnavalsjaar verder. 

 

Zo is de optochtcommissie volop bezig met de vergunning, de muziek en 

overige zaken. Ook willen ze zoveel mogelijk deelnemers voor zaterdag 10 

februari. Hiervoor wordt in de Polonaise een oproep gedaan om je aan te 

melden zodat we weten waar we rekening mee moeten houden. Laat dus het 

creatieve brein werken en meld je aan. 

 

Het draaiboek voor het carnavalsweekend is weer afgestoft en wordt daar 

waar nodig aangepast. De eerste muziekgroepen zijn alvast geboekt. 

 

Maar voordat het carnavalsweekend er is zijn er nog veel andere activiteiten. 

 

 

 

 



 

Zo was zaterdag 2 december Sinterklaas met zijn Pieten te gast in de Hofnar. 

Hier werden ze opgewacht door een grote groep kinderen die al zingende 

hem naar binnen lokten. Iedereen werd door de Sint naar voren geroepen en 

kreeg een toespraak waarna ze met een cadeau weer plaats mochten nemen. 

JAC heel erg bedankt voor de goede zorg. 

 

Zondag 17 december is de Kerst-inn. Dit jaar georganiseerd door de Raad 

van 11. De heren hebben speciaal voor dit diner een kookboek aangeschaft 

om te zorgen dat de beste stampotten en snert worden geserveerd. We zijn 

benieuwd. 

 

Op zaterdag 30 december organiseert de Prins en zijn gevolg een groot 

eindejaarsfeest in het convenant. Het is iets waarbij meerdere steden zijn 

betrokken en ook de nodige drankjes horen. Hou dus de media goed in de 

gaten en kom allen langs. Het beloofd heel erg gezellig te worden. 

 

Dan als laatste nog een paar datums om alvast in de agenda te zetten; 

 
- 13 januari 2024. Het Hofuitreden is dit jaar naar de Gleuvenskoevers in 

Zwolle. We vertrekken om 19.00 uur vanaf het Convenant en hopen rond 

00.30 uur weer terug te zijn. De uitnodiging met aanvullende informatie 

komt van het secretariaat. Het zou mooi zijn dat we met een bus vol hier 

naar toe kunnen. 

- 19 januari 2024. Hofvergadering om 20.11 uur.  

- 27 januari 2024. Jeugdcarnavalsmiddag van 14.11 tot 16.00 uur in het 

Convenant, 

- 28 januari 2024. Externe receptie in het Convenant 

- 12 februari 2024. Rosenmontag naar Kielengat (Breda) 

 

Wij wensen iedereen een heel fijn Carnaval! Alaaf!  

 

Vriendelijke groet,  

 

Hetty, Rixt, Sikko, Carlo en Pieter  
Bestuur CV De Oeletoeters 
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Beste Oeletoeters en lieve Oeletoeterinnekes, 

 

Ik moet jullie helaas meedelen, dat ik wegens gezondheidsredenen aftreed als 

voorzitter van CV de Oeletoeters. 

Ik vind het erg jammer, dat ik mijn voorzitterschap niet langer kan doen, 

maar mijn gezondheid gaat voor.  

Ik hoop en verwacht dat jullie allen hier begrip voor kunnen opbrengen. 

 

Ik heb er alle vertrouwen in, dat de rest van het bestuur onze mooie 

vereniging door het lopende seizoen kan loodsen en dat ze er in zullen slagen 

een nieuwe voorzitter te vinden. 

 

Ik treed dan wel af als voorzitter, ik blijf uiteraard, net als voorheen,  bij de 

Oeletoeters betrokken, jullie zullen mij nog vaak tegenkomen bij de diverse 

activiteiten. 

 

Graag wil ik ook van deze gelegenheid gebruik maken, om alle Oeletoeters 

en Oeletoeterinnekes en al jullie dierbaren, alvast een fantastisch Kerstfeest 

te wensen en een gelukkig en vooral gezond 2024. 

 

Met hartelijke groeten, 

Theo Ruis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Advertentie 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Advertentie 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Beste Oeletoeters,  

 

Mij als Hoogheid was gevraagd om me nog even extra aan iedereen voor te 

stellen.  

Dat ga ik nu dan ook doen: Ik ben Carlo Serra 36 jaar en geboren en getogen 

in onze mooie stad Sneek. Niet echt een Nederlandse naam, maar dat komt 

omdat ik een Italiaanse vader heb.  

Ik ben al 21 jaar werkzaam bij Poiesz supermarkten Sneek-Noord in de 

functie als bakker. Verder heb ik nog twee baantjes die ik zo af en toe eens 

doe: barman bij Cafe Neighbours en ober/ pizzabakker bij pizzeria Il 

Nuraghe.  

 

Verder ben ik veel te vinden op het voetbalveld als trainer van LSC 1890 4, 

LSC 1890 JO15-1, 

MO17-1 en assistent-trainer van het eerste elftal. Kortom; druk, maar erg 

leuk.  

 

In juni werd ik benaderd om Prins te worden. Hier was ik verbaasd over en 

heb dus even een paar keer in mijn arm moeten knijpen of ik niet droomde. 

(De vorsten die bij mij waren zeiden we gaan niet eerder weg dan je JA 

gezegd hebt).  

 

Ik heb vervolgens gezegd ‘ik doe het maar wel met mijn twee beste vrienden 

Dennis Betten en Mats Landmeter.’ Gelukkig hebben deze mannen ja gezegd 

en zijn we dit mooie avontuur aangegaan, ook onder het toeziend oog van 

onze Prinsenbegeleider Wietze Langius.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



We hebben al mooie avontuurtjes gehad; de ritjes richting Deurningen naar 

Ria Bartels die ons mooi in de kleren heeft gezet. Plus het eerste 

Carnavalsweekend was geweldig!! Ook met name door de goede organisatie 

van de vrijwilligers in De Hofnar.  

Allen dank daarvoor.  

 

We gaan een leuk seizoen tegemoet met iedereen!!  

 

Alaaf alaaf .  

 

Vriendelijke groet, 

De Hoogheid. 
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Mijn naam Milan de Vries en ik ben 11 jaar.  

 

Dit jaar ben ik jeugdprins bij de Oeletoeters! Op 4 september werd ik 

s’avonds uit bed gehaald door mijn vader, want mijn moeder was gebeld door 

Tineke, met de vraag of ik prins wou worden. Mijn ouders dachten dat ik dat 

niks zou vinden, maar ik vond het een hele eer! Niet iedereen word hier 

namelijk voor gevraagd!  

 

Ik heb er niet lang over nagedacht en zei gelijk JA! Eigenlijk wist ik niet 

zoveel van de carnaval en dus kwamen Rinske en Tineke bij mij om er van 

alles over te vertellen, en ik vond het nog steeds leuk. Toen ik mijn gevolg 

moest uitkiezen wist ik gelijk wie ik zou vragen, dat zijn Lente en Rosa.  

 

Omdat het een geheim moest blijven hebben we op een briefje geschreven of 

hun ouders met ons wouden bellen. Gelukkig vonden Lente en Rosa het ook 

gelijk erg leuk.   

We hebben met ons allemaal toen bij mij thuis er over gepraat, dit was heel 

gezellig maar ook best wel spannend.  

 

Samen met papa en mama en mijn broertje ben ik toen naar Leeuwarden 

gegaan om een pak uit te zoeken, dit was wel moeilijk maar een aardige 

meneer in de winkel wist gelijk wat mij mooi zou staan en dus had ik al snel 

een mooi pak voor bij mijn cape en steek!  

 

We vonden het wel lastig om het voor 

iedereen geheim te houden zo lang, maar het 

is ons gelukt! Soms gingen we stiekem wel 

op het schoolplein erover praten maar 

niemand heeft dat gehoord.   

 

 

 

Gelukkig was het snel 10 november en mocht iedereen het weten! We 

werden stiekem naar binnen gehaald bij de hofnar en niemand had het in de 

gaten. Het was een heel gezellig feest, en na alle spanning voelde ik me wel 

een beetje een bekende Sneeker, want iedereen kwam naar mij toe en kende 

mijn naam!  

 

 



Ik heb er zin in! Ik hoop jullie ook want we gaan er een mooi jaar van 

maken!   

 

Alaaaaaaf, groetjes Jeugdprins Milan de eerste   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Hallo mijn naam is Rosa Dijkstra  

 

Ik ben 11 jaar en woon in Sneek 

Mijn hobby is paardrijden, 1x in de week les en hulpje op zaterdag. Ik spaar 

ook allemaal Schleich paarden, mijn kamer staat er vol mee. 

 

Ik zit samen met Jeugdprins Milan en hofdame Lente op de basisschool de 

Wyken, en ook bij elkaar in de klas.  Ik vond het eerst wel spannend toen ik 

werd gevraagd als hofdame. Ik weet niet veel van carnaval, maar vond het 

vanaf de eerste vrijdag gelijk erg leuk. 

  

Ook moesten wij een jurk uitzoeken en deze hadden wij al snel. Het was eerst 

wel spannend omdat we niks mochten zeggen, ik moest de jurk verstoppen 

op mijn kamer als er iemand kwam spelen.  

 

Ik ben benieuwd wat er allemaal nog komt, vooral de carnaval optocht daar 

zie ik naar uit.  

 

Groetjes 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Hallo, mijn naam is Lente Anema (11 jaar) 

 

Nu een van de hofdames van jeugdprins Milan de 1e. Op een normale middag 

na school kregen Rosa (andere hofdame + mijn vriendin) en ik een brief van 

Milan die we aan onze ouders moesten geven. Ik vond het best wel raar dat 

alleen Rosa en ik die brief kregen. Ik had geen flauw idee wat er in die brief 

kon staan. In die brief stond dat een van mijn ouders de moeder van Milan 

moest bellen. Dat deed mijn moeder. En toen zei ze dat Milan jeugdprins zou 

worden, en hij Rosa en mij vragen of wij zijn hofdames wilden worden. Het 

kwam als een verrassing, want ik had dat echt niet verwacht. Maar natuurlijk 

zei ik zei JA! 

 

We kwamen op een avond bij Milan thuis komen om te praten over wat er 

allemaal zou gaan gebeuren, bijv. over de kleren. En toen, op 10 november 

werd het bekend gemaakt. Ik vond het wel heel spannend, maar ik had er toch 

wel érg zin in. Er werden ook heel veel foto’s gemaakt. 

 

Ik heb ook heel erg zin in de komende activiteiten. 

 

Alaaf, groetjes van Lente. 
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SINTERKLAASFEEST 

Sinterklaas bracht op 2 december een bezoek aan de Oeletoeters. 

Jeugdleden en hun ouders hadden zich verzameld in de Hofnar in afwachting 

van de Goedheiligman en zijn helpers. 

 

Wachten duurt altijd lang maar deze tijd werd gevuld met een spel: het 

cadeau doorgeefspel. 
Gedurende de muziek een cadeau doorgeven en als de muziek stopt mag 

diegene die het cadeau in zijn/haar handen had, het cadeautje verder 

uitpakken. Helaas was het wel erg goed ingepakt en duurde het toch wel even 

voordat alle papier eraf was.  

Gelukkig had de inpak Piet wel wat verstopt tussen de vele lagen papier. 

 

En dan ineens… een geklop op de deur. De Hoofdpiet 

kwam binnen even later gevolgd door Sinterklaas met de 

Muziekpiet en 3 Pakjespieten.  

Sinterklaas verwelkomde iedereen met een handdruk en 

een paar lieve woorden.  

Helaas was Sinterklaas zijn staf zoek geraakt maar met 

hulp van alle kinderen was deze snel gevonden. 

 

Daarna was het tijd om de cadeautjes uit te delen. Nadat alle kinderen bij de 

Sint waren geweest, gingen we aftellen en mochten ze de cadeautjes 

uitpakken.  

Na de  groepsfoto nam Sinterklaas met zijn Pieten afscheid van iedereen. 
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Damesclub. 

Op het Spaanse strand zat Hinke in haar strandstoel 

met pen en papier in haar handen.  

Het lied van de Lawineboys: Sex met die kale. Dat 

zou wel een mooi lied zijn om een tekst op te 

maken. En zo in de Spaanse zon ging Hinke aan de 

slag met rijmen, dichten en schrijven. 

Binnen no time had ze een lied klaar voor de abdicatie van Prins Ubbo en 

zijn secondanten. 

Thuis in Sneek werd het lied uitgedeeld aan de dames en al snel werd er goed 

meegezongen. Hinke had alles goed voorbereid. Zelfs aan een opkomst-tune 

en kleding had ze gedacht: Het moest Advendo kleding worden. 

Met vereende krachten werden de kostuums op de woensdagavond gemaakt 

en Janneke bedacht een bijpassend hoofddeksel. 

Op de volgende bladzij volgt het lied wat we hebben gezongen tijdens de 

abdicatie. 

 

Dames zijn ook al druk bezig met de 

voorbereiding voor de optocht. De 

kleding is klaar, hier en daar wat 

opleuken maar dat is aan de dames wel 

toevertrouwd. 

 

De wagen is een ander verhaal. Gelukkig mag deze weer bij familie de Boer 

staan. Hoe we deze gaan opvullen is nog een verrassing. Wel hopen we op de 

hulp van een aantal heren. 

  



De dames in vol ornaat altijd paraat bij de abdicatie van de Prins. Mooi 

verkleed werd dit lied gezongen. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu al twee jaren, de prins waar we op varen 

Met Pieter Jan Douwe, ze zijn niet te houwen 

Begon op een vrijdag, wat een geluksdag 

Alles gesloten, een jaar naar de kloten. 

Zingen 

Heyeyooh Prins Ubbo gaat naar de vorsten 2x 

 

We gaan toch weer los, lekker aan de hos 

Wat’n geweldig feest , overal geweest. 

Van jong naar stok oud, het heeft je nooit benauwd. 

Je ging er altijd voor, zelfs bij meneer pastoor. 

1,2,3,4 

Heyeyooh Prins Ubbo gaat naar de vorsten 2x 

 

Natuurlijk ook en stunt, die was op jou gemunt 

Kaartjes en een roos, dit vond je grandioos 

De sleutel van de stad, voor jou een ware schat. 

Wat een fijn carnaval, eindigt met vis en bal. 

Kom op nou!! 

Heyeyooh Prins Ubbo gaat naar de vorsten 2x 

Springen 

Heyeyooh Prins Ubbo gaat naar de vorsten  

Nog een keer!! 

Heyeyooh Prins Ubbo gaat naar de vorsten 3x 
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Beste Oeletoeters, Oeletoeterinnen en Jeugd, 

Voor een Carnavalsoptocht heb je al heel lang een vergunning nodig en dat 

was pak ‘m beet zo’n 7 jaar geleden al niet eenvoudig, maar tegenwoordig 

bijna geen doen meer.  

Het pakket “overheidsvoorschriften” is niet alleen frustrerend, maar ook 

enorm kostenverhogend. 

Voor het gemak de meest recente eisen, zodat jullie meteen helemaal op de 

hoogte zijn: 

Voorschrift (ingekort uittreksel) Praalwagens Gemeente 
SWF 

  
1.       Deugdelijke omheining:  

Komt goed, was al een tijdje van toepassing. 
2.       Tijdens de rit in de optocht moeten de bestuurder en de zich op de praalwagen of 

platte kar bevindende personen zich houden aan de volgende regels: 

• Er mag maximaal 5 kilometer per uur (stapvoets) worden gereden: Ook dat komt 
goed met loopgroepen in de optocht en Advendo voorop en die lopen geen 
marathon. 
• Er dient minimaal één volwassene per 5 kinderen aanwezig te zijn op de platte 
kar/aanhangwagen; Geen probleem op de Prinsenwagen en we hebben geen 
jeugdgroep op een wagen, toch? 
• Er dient een auto met in werking zijnde alarmlichten voor en achter de optocht te 
rijden; Voorop loopt al jarenlang de Ceremoniemeester, gevolgd door Advendo, en 
zie mijn opmerking in de een na laatste alinea. 

 
3.       Ordelijk verloop en beperking overlast 

• De organisatie dient zorg te dragen voor een ordelijk verloop van de tocht. Ook dient de 
organisatie ervoor te zorgen dat de overlast in zijn algemeenheid voor de directe 
omgeving beperkt blijft. Wij hebben de afgelopen jaren geen onordelijk verloop gekend 
op 1 incident voor Corona na en ik verwacht ook dit keer geen probleem en voor de 
toeschouwers zijn wij niet verantwoordelijk. 
 

 



 
4.       Geluid 

• Er dient voldaan te worden aan het geluidsniveau wat gesteld wordt bij 
evenementen. Bij een muziekfestival met niet versterkte life-muziek, komt het af en 
toe boven de 85 dB en zelfs wel eens boven 100 dB. Met de Advendo-en andere 
korpsen en de installaties op de wagens komt het vast wel goed, net als alle 
voorgaande jaren. Nog nooit een klacht over gehad. 

  

Dit is dus ten dele NIEUW dit jaar en maakt inmiddels (uitgebreider) deel 

uit van het Protocol Carnavalsoptochten, want de optocht moet wel 

doorgaan. 

Ik ben vanzelfsprekend erg nieuwsgierig wat onze Hofleden er van vinden, 

want zelf heb ik er wel wat gedachten over, die ik nog niet allemaal kan 

uitspreken. Er is 1 zaak onder punt 2, die ik onderstreept heb, daar ik die 

absolute onzin vind, daar de beide Advendokorpsen voor en achter de optocht 

optreden en genoeg mooie “herrie” maken en glanzend koperen 

instrumenten, die extra auto’s met knipperlichten, waarvoor ook nog eens een 

kostenverhogende vrijstelling nodig is, m.i. totaal overbodig maken…..en er 

rijdt altijd achter de optocht een auto van EHBO/Rode Kruis. 

Graag uw op- en aanmerkingen naar g.mengerink6@kpnplanet.nl 

Met vriendelijke groet 

 

Rixt de Boer 

Secretariaat en ledenadministratie 
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En dan krijg ik zomaar de pen van Sanny en mag ik ook iets schrijven.  

 

Mijn naam is Petra de Boer getrouwd sinds 1988 met Ubbo de Boer en 

hebben 2 kinderen en (bijna Opa & Oma)  

Samen zijn wij barhoofd in het Advendo gebouw en waar mogelijk ben ik 

inzetbaar bij het barteam in het Convenant wat ik erg leuk vindt.  

 

Ik ben werkzaam bij de gemeente Sud West Fryslan waar ik het erg naar mijn 

zin heb.  

 

Afgelopen 2 jaar heel veel plezier en drukte gehad met "mijn'' Prins maar wat 

hebben we genoten.  

 

Ik was chauffeuse op het busje van Evert Wiggeman waar wij steeds voor 

een uittreden gebruik van mochten maken en de heren overal veilig naartoe 

kon brengen en op de terugweg natuurlijk even langs de Mac en een 

plaspauze na al dat bier.  

Ik heb elke keer weer genoten van de verhalen die dan voorbij komen en van 

JD als hij een paar bb cola op heeft komt hij los hoor....Geweldig!  

 

Ik kijk terug op 2 hele mooie jaren.  

 

Ik hoop dat Carlo met zijn gevolg Dennis en Mats er net zo van genieten en 

wens ze een prachtig mooi jaar toe.  

Ik wil de pen graag doorgeven aan Dennis Betten.  

 
 



 

Op zoek naar namen van secondanten/hofdames van 

Jeugdprinsen 

 
Op de website staan bij alle Prinsen ( en Prinses), de namen van hun 

toenmalige secondanten c.q. hofdames. 

Bij de Jeugdprinsen/Prinsessen is dit helaas niet het geval, simpelweg omdat 

ik van de meesten de namen niet weet. 

Om de website completer te maken, zou ik het heel fijn vinden om ook bij de 

Jeugd de namen van hun secondanten/hofdames toe te kunnen voegen. 

Wie kan mij  helpen aan de namen ( liefst voor- en achternaam) van de 

secondanten/hofdames van de volgende Jeugdprinsen: 

 

1975 Prins René Steunebrink 

1976 Prins Richard Lankreyer 

1977 Prins George Hoogma 

1978 Prins Marcel Terenstra 

1979 Prins Martinus de Jong 

1980 Prins Frank Oor 

1981 Prins Tjitte de Jong 

1982 Prins Richard Poiesz 

1983 Prins Peter van Dalsen 

1984 Prins Geerd Jan Smit 

1985 Prins Ronald van Bekkem 

1986 Prins Alfred Meijer 

1987 Prins Anton van der Meulen 

1988 Prins André Scheper 

1989 Prins Robert Jan Gras 

1990 Prins Robert Andringa 

1991 Prins Arvind de Jong 

1992 Prins Arvind de Jong 

1993 Prinses Hillegonda Pronk 

1994 Prins Johan Yntema 

1995 Prins Elroy van der Meer 

1996 Prins Jappie van der Pol 

1997 Prins Martijn Ruis 

1998 Prins Derwin Bosker 



 

1999 Prins Brian Balkema 

2000 Prins Arjen van der Zee 

2002 Prins Roy Koenen 

2003 Prins Jelmer Bosma 

2004 Prins Rick de Jong 

2005 Prins Mark Bosma 

2006 Prins Rick Poiesz 

2007 Prins Martijn Seinen 

2008 Prinses Josefien Dam 

2009 Prins Gerrit-Jan Tjoelker 

2010 Prins Daniël Scholte 

2011 Prins Lennart Luimstra 

2012 Prins Michiel Beukens 

 

Ja, inderdaad, dit zijn er nogal wat. Toch wil ik graag de namen hebben om 

deze op de website van de Oeletoeters te kunnen zetten.  

Iedereen die namen weet, mag deze sturen naar mijn emailadres: 

joskroon@outlook.com 

 

Alvast hartelijk bedankt voor de medewerking. 
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Ut Soadsje 

Ut Soadsje wie kent ze niet een ploegje mannen die al jaren optreden op het                   

Concour d‘Ouwe Oer.  Dit is een leuke en gezellige afsluiting van het 

Carnavals weekend waar vele Oeletoeters aan mee werken. Al jaren doen wij 

hier aan mee met vele oefenavonden in ons clubhuis aan de Hemdijk vooraf. 

Hier ontbreekt het ons niet aan een hapje en een drankje. 

Deze avonden zijn altijd gezellig en er word veel gelachen maar ook serieus 

geoefend, sinds jaren onder begeleiding van Mirjam Visser-Hamersma. Met 

veel geduld probeert zij  de door haar bedachte pasjes etc  ons bij te brengen 

en dat is een hele toer bij deze mannen . De leden van het Soadsje bestaat uit 

Foeke Bleeker, Gerard Hamersma, Hieko Seinen, Jos Kroon, Theo Woudstra 

en Theo Koenen. De eerste jaren was ook Evert Wiggemans van de partij.    

Vorig seizoen waren we er klaar voor om op te treden maar gooide de corona 

roet in het eten en werd het optreden  gecanceld. We zijn nu weer in volle 

voorbereiding en wij zien uit naar het volgende  Concour.                                                                                                                                                                                             

We hebben al vele creaties op de planken gezet en het was meestal wel een 

succes.   

En dit altijd met veel plezier. 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
          



 

 

 

 

 

 

 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


