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AANDACHT.  

Volgens de Dikke van Dale zitten hier verschillende betekenissen aan maar 

voor mij betekend het aandacht voor elkaar.   

En na zo'n drukke periode van het carnaval, waarin er veel aandacht is voor 

elkaar, vallen we nu in een enorm rustige periode na het carnaval waarin de 

aandacht veel minder is voor elkaar.  

Maar aandacht voor elkaar blijft ook nu nodig, vooral als het nodig is voor 

leden van onze vereniging die het moeilijk en zwaar hebben met bijvoorbeeld 

de gezondheid van diegene zelf of met een gezinslid.   

Aandacht kan je geven door iemand steun te betuigen door een kaartje te 

sturen, de telefoon te pakken om te bellen met diegene, een appje te sturen of 

als je elkaar tegenkomt een knuffel te geven of heel simpel een handreiking.  

   

Ik wil dan ook graag al onze leden oproepen om aandacht voor elkaar te 

hebben en te houden. Hiermee kunnen wij ons eigen gevoel op los laten maar 

deze vorm van aandacht is belangrijk voor onze vereniging.   

Als carnavalsvereniging houd je ook na carnaval aandacht te houden voor 

elkaar.  

Mijn oproep is dan ook als je weet dat iemand het moeilijk heeft binnen onze 

vereniging en niet iedereen weet het of kan dit weten, geef dit door. Zo 

kunnen wij ook aandacht houden voor onze leden en onze steun betuigen met 

een kaartje of een knuffel.  

   

Op de achtergrond gaan wij als bestuur verder met ontwikkelingen, evalueren 

over het afgelopen seizoen en zeker vooruitkijken waar we als vereniging 

naar toe kunnen gaan. Over een kleine 3 jaar moeten we uit ons huidige honk 

en omdat we nog geen inzicht hebben waar hier onze toekomst zal zijn is elke 

hulp welkom. Mocht je ideeën hebben geef het door want deze aandacht 

kunnen wij goed gebruiken. Over 4 jaar is er weer een jubileumjaar en ook 

hier hebben we aandacht voor, waar/hoe gaan we dit vieren en wat hebben 

we hiervoor nodig.  

Genoeg om over na te denken en te brainstormen, je mag altijd een keer 

langskomen met tips en/of ideeën bij een van onze bestuursvergaderingen.  

   

Groeten van jullie voorzitter,  

Ubbo de Boer   
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Beste Oeletoeters en Oeletoeterinnekes , 

We gaan  even terug naar juli 2023 de dag dat Wietze Langius en Boudewijn 

Wolthuizen bij mij thuis kwamen om te vragen of ik PRINS Carnaval wou 

worden . Ik wist niet wat ik moest zeggen en na aardig wat praatjes van de 

mannen heb ik besloten om het te doen , ze zeiden we gaan niet eerder weg 

dan jij JA !  hebt gezegd . Hier begon mijn avontuur ,wie moest ik vragen als 

secondanten  nou dat kon niet anders dan mijn beste vrienden Dennis Betten 

en Mats Landmeter  

. 

Maar dan rest de vraag hoe gaan deze mannen ja zeggen . Ik heb een brief 

voor ze geschreven en deze heeft Wietze meengenomen toen hij bij hun  

langs ging . Uiteraard moesten hier ook weer wat smoesjes voor verzonnen 

worden om ze over te halen . Wat hebben we gedaan Dennis gevraagd om te 

draaien op een feestje , en bij Mats hebben we gezegd dat Wietze wel met 

een ploegje wil komen voetballen bij LSC , Ze trapten erin en zo is het trio 

compleet gekomen .  

 

Het was een hele opgave om alles geheim te houden tot 11 november ,  

2 dagen daarvoor hebben we het toch maar de familie verteld niet wat onze 

rol zou zijn  maar wel dat ze aanwezig moesten wezen , dit was een 

spannende tijd maar wel leuk .  

 

Wat ons allemaal te wachten stond was een verassing we hebben het allemaal 

op ons af laten komen en een schitterende onthulling gehad .  

 

Na 11 november begon ons avontuur echt de uitredens waren ook allemaal 

nieuw voor ons maar daar zijn we door onze prinsen begeleider ( Wietze ) 

uitstekend op voorbereid . Het eerste uitreden was naar Zwolle naar de 

Oelewappers naar Prins LYONDER wat gebeurd hier allemaal dachten we . 

Nou we  keken onze ogen uit, wat staat ons te wachten , polonaise en ons 

opkomst nummer en mijn eerste toespraak . Het ging allemaal goed en de kop 

was er af na deze avond .  

Uiteraard hebben meer uitredens gehad het gehandicapten feest in het 

Bolwerk was in 1 woord GEWELDIG wat dankbaar om daar te mogen zijn 

en het die mensen naar hun zin te maken . Hier waren we met de vereniging 

ook weer goed vertegenwoordigd. 



 



Nog meer hoogte punten waren voor mij de stunten die uitgehaald zijn . 

DE JOE Show , Pizza’s verkopen in het centrum van Sneek , en het kranten 

artikel van de damesclub kortom allemaal geweldige dingen . 

 

Als ik alles moet vermelden ben ik nog wel even bezig met typen , ik stop 

nog ff niet met schrijven ik ga nog verder. 

 

Naar mate het seizoen liep zijn er zoveel dingen op ons afgekomen kranten 

en social media noem het allemaal maar op  allemaal mooi reclame voor de 

club .  

Wat is dat Carnaval mooi zijden we met zijn drieën . Vooral toen we naar het 

prinsentreffen in Nijmegen gingen dat was KIPPENVEL een volle 

schouwburg ik denk wel rond de 1200 mensen en allemaal voor de 55  

hoogheden  dat zal ik nooit vergeten .  

 

Op 28 januari stond onze receptie op het programma wat was dat ook 

prachtig geregeld door iedereen zoveel vrijwilligers die voor ONS 

klaarstonden echt heel erg bedankt daarvoor ook dit gaat de boeken in als 

onvergetelijk, eigenlijk is dat met alles zo want wat  hadden we op zaterdag 

een schitterende optocht in Drabbelterp weer kippenvel deze dag . En dan 

vergeet ik de rusthuizen nog dit moeten we altijd blijven doen de ouderen die 

vaak zo eenzaam zijn een mooie dag bezorgen . 

 

Ik wil als Hoogheid iedereen nogmaals bedanken voor alles wat jullie voor 

mij en mijn gevolg gedaan hebben  

Ik vind het een eer om Prins te mogen zijn tot november en daarna geef ik de 

scepter graag weer door aan een ander en ik hoop dat ie er net zo‘n mooie tijd 

aan beleeft als ons .  

Mijn Motto : LEEF JE LEVEN ZOALS  JE BENT ! 

 

Iedereen een hele fijne zomer gewenst  blijf gezond en tot later .  

Alaaf , Alaaf , Alaaf .  

 

Was getekend de Hoogheid . 

Prins Carlo de 1e  

 



                                  Van de Damesclub 

 
                                         Ons staat ook alles. 

 

Wat was het dit seizoen een prachtig feest ! 

De externe receptie, ongelooflijk, wat veel mensen. 

Door alle vrijwilligers van binnen-, maar ook van buiten de vereniging, werd 

dit een grandioos feest, iedereen verdient hiervoor een dikke pluim. 

 

Twee weken later was het 

dan zo ver: De optocht, 

gelukkig waren de 

weergoden ons goed 

gezind, droog, bijna geen 

wind en een voorzichtig 

zonnetje. 

De dames hesen zich in een 

kleurige outfit, een tijdloze 

combinatie in bonte 

kleuren, met een prachtige 

pruik en hoed. 

De wagen was ook zo mooi kleurig, met klokken, prachtig ! 

De hele optocht was trouwens van topkwaliteit, hele mooie loopgroepen en 

wagens. 

 

            
 

We kregen suver de bibbers, toen we de andere groepen zagen. Maar toen we 

halverwege de optocht een bordje “prijs” kregen, viel de spanning weg. 

 



 

We hadden de eerste prijs en ook nog de Publieksprijs. 

Na een bescheiden feestje, gingen de mensen naar huis en ons opmaken voor 

de zondag. 

 

Het Concour, nog zo’n hoogtepunt tijdens dit weekend. Weken lang hadden 

we hier voor geoefend, met heel veel plezier. 

Dit keer betraden we de zaal als nonnen, ons staat ook alles ! 

 

 

Met een prachtige solo van 

onze Dorini Hinke, sleepten 

we een tweede prijs in de 

wacht, met ons ons stukje 

“De nonnen van het 

Zuiden”. 

 

 

 

We hopen echt dat het volgend jaar weer zo’n 

topjaar wordt als dit jaar, en dat we dan weer 

compleet kunnen zijn. 

Hetty moest helaas afhaken i.v.m. de gezondheid 

van Douwe, wat heel begrijpelijk is. 

We wensen hen beiden veel sterkte en beterschap. 

Trijnie zat in warmere oorden, we hopen dat zij 

volgend seizoen ook weer aansluit. 

De laatste drie damesavonden, mochten we Rieteke Oppenhuizen  

(de moeder van onze Prins Carlo I), verwelkomen bij onze groep. Van harte 

welkom Rieteke. 

Helaas hebben Uilkje en Bertha te kennen gegeven, te willen stoppen bij de 

damesclub na dit seizoen. Uilkje en Bertha, bedankt voor jullie inzet, we 

houden contact 
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Alweer de laatste Polonaise van seizoen 2023-2024. 

 

Veel activiteiten in een kort Carnavals seizoen. 

Voor Jeugdprins Milan en hofdames Lente en Rosa een jaar vol van nieuwe 

indrukken. Zo waren ze ineens het middelpunt tijdens Carnaval bij veel 

activiteiten 

Dit natuurlijk samen met Prins Carlo en secondanten Mats en Dennis. 

 

Honderden carnavalsvierders 

kwamen langs bij de receptie en 

duizenden mensen in de stad bij de 

Carnavalsoptocht. 

Niet te vergeten de aankomst bij het 

station. 

Wat zaten Prins Milan , Rosa en 

Lente mooi achter in de bus van 

Betten met Prins Carlo , Mats en     

                                                                 Dennis voor hen.  

                                                                 Een hele belevenis. 

 

En dan is het alweer dinsdag 13 

februari , de laatste dag van het 

carnavals weekend. Tijd om 

iedereen te bedanken en om 

samen lekker patat te eten.  

 

Milan, Rosa en Lente bedankt 

voor afgelopen seizoen. 

Natuurlijk hopen we jullie 

binnenkort weer te zien bij het 

paaseieren zoeken en andere activiteiten van de Oeletoeters. 

 

                       

 

 

              De Jeugd en Activiteiten Commissie. 
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De pen.  

 

Ik heb de pen gekregen van secondant Dennis. Hij heeft het eerste deel van 

het carnaval beschreven van 2024. Dat ging over de uitredens naar andere 

verenigingen, de lol die we hadden met elkaar en over de lieve mensen van 

de vereniging.  

 

Ik ga het nu hebben over het carnavalsfeest in ons mooie drabbelterp. Wij als 

drie nieuwe leden van de vereniging waren natuurlijk niet op alles 

voorbereid, maar 1 ding wisten we wel: een kroegentocht dat hoort er ook bij. 

Dit zelf geïntroduceerd onderdeel vond plaats de vrijdag voor het echte 

carnavalsweekend. De lijst met kroegen en gelegenheden was te groot om dit 

in 1 avond te doen.  

 

Tijdens deze kroegentocht werden er ook verschillende portretten van Prins 

Carlo de eerste uitgereikt.  

Een bijzondere foto werd onthuld in het restaurant van LSC 1890. Carlo had 

geregeld dat ook Dennis en ik op deze foto moesten in ons clubhuis.  

Al met al een geslaagde avond als aftrap van het daaropvolgende weekend, 

waarbij ook de Leeuwarder courant een aantal foto’s heeft gemaakt.  

 

Vrijdag van het carnaval was het overdag een fantastische ronde langs de 

bejaarde tehuizen in Sneek. Een zeer gezellige , waardevolle en dankbare 

dag. Het feest kon in elk gebouw niet op en heel veel lachende en zingende 

mensen. Ook dank aan iedereen die mee was van de vereniging, we hebben 

van een ieder genoten. In de avond waren er mooie portret uitreikingen in de 

verschillende gebouwen. Het hoogtepunt was toch het bezoek aan de pizzeria 

Il Nuraghe.                                                                                               

                                                  

Een trotse papa ontving daar het 

portret van zijn zoon.  

Er werd gezongen, gedanst en 

gelachen in dit kleine restaurant. 

Het is dat er nog meer op het 

programma stond maar anders 

mochten we daar niet meer weg.  

 

 

              



              Dan naar de zaterdag: een aaneenrijging van hoogtepunten.  

 

                                                   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

1          Eerst op een dieplader gehesen van bergingsbedrijf Betten.  

2. Naar het toeterend binnen komen bij het station.   

3. De eerste meters op de fantastische prinsen wagen.  

4. De gezelligheid bij de gemeente.  

5. Het gezellig hapje bij vorst Wibo.  

6. Het hoogtepunt: de optocht zelf met zoveel mensen langs de                        

            kant was om kippenvel van te krijgen.  

7. Mijn blaas die het niet meer hielt en bij de Irish pub een             

 verlossing bracht. 

8. Het gehele slotfeest in de hofnar.  

 

De zondag was ook echt een mooie belevenis. Een super leuke en mooie 

kerkdienst met als hoogte punt de pastoor en Jan Kuijpers het lied Vivo per 

lei prachtig ten gehore brachten. Degene die nog moesten optreden in de 

middag waren nu niet meer helemaal op hun gemak.  

 

Die middag bij het concours was het 

een en al lol en gezelligheid met 

elkaar. Over de winnaar viel niet te 

twisten, maar de rest van de volgorde 

had wat mij betreft ook andersom 

kunnen zijn.  

 

 



                                  Maandag was een uitje naar Breda.   

 
In de bus was het net een schoolreisje en de hapjes en drankjes werden lekker 

genuttigd. Een mooie zonnige dag was het. We hadden ook nog de eer om 

met de stadsprins van Breda onderscheidingen uit te wisselen we hebben 

gekeken naar de indrukwekkende optocht. En in de kroegjes en op pleintjes 

hebben we een mooi feestje gevierd. Al moet ik zeggen dat het kopje nog wel 

wilde maar het lichaam wat protesteerde.  

 

De dinsdag avond was onze slot avond en we het heel gezellig met veel leden 

gesproken om het carnaval na te bespreken. Na de sleutel overdracht waren 

er de haringen en de gehaktballen om lekker naar binnen te laten glijden.  

Het was klaar, een super mooie periode. Ik heb van alles 100% genoten. Een 

belevenis om nooit meer te vergeten.  

 

Ik was het bijna vergeten deze pen moet nog doorgegeven worden. Dit gaat 

naar de sfeer maker in de bus met de accordeonist.  

 

Hij gaat naar Hieko Seinen dat heb ik beslist. 
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Wist u dit?: 

 

Waarom zijn Carnavalsgrappen alleen met Carnaval leuk? Ze zijn nuchter 

niet te verteren. 

 

Agent vraagt aan carnavalist achter het stuur: “Heeft u nog restalcohol?” 

Carnavalist: ‘Nee, we hebben alles opgedronken!” 

 

Op de achtste dag schiep God carnaval en sindsdien hoort men niks meer van 

hem. 

 

Carnavalist: “Ik wordt vader”. Vriend: “Waarom kijk je zo treurig” 

Carnavalist: “Ik moet het mijn vrouw nog vertellen”. 

 

Vrouw: “Je bent met carnaval steeds bezopen” Man: “Stil, ik word al genoeg 

gestraft, want ik zie jou dubbel”. 

 

Wat is het verschil tussen President Rv11 en de Kerstman? De Kerstman 

heeft een vaste baan. 

 

Lopen 2 carnavalisten op straat, zegt de ene: “Wanneer mag ik in het midden 

lopen?” 

 

Vriendin: “Was Lena ook op het gemaskerd bal en hoe was ze verkleed?” 

Andere vriendin: “Ja en ze is binnen gekomen als de Maagd van 

Orléans……”. 

 

Voor na Rose maandag: 

 

De Ideale maten van de man: 80 – 20 – 42: 80 Jaar oud, 20 miljoen op de 

bank, 42 graden koorts. 

 

Een echtpaar ligt in bed. Zegt zij: “Schat zeg eens wat smerigs tegen mij” 

Hij: “De keuken” 

 

Ober: “Mijnheer u heeft uw koffie omgegooid!” Man: “Nee, die was zo slap, 

dat ie vanzelf omviel”. 

 

 



 

De rechter: “Het is alcohol, niets dan alcohol, die u in deze toestand heeft 

gebracht” De aangeklaagde: “Hartelijk dank edelachtbare, u bent de eerste 

die mij niet de schuld in de schoenen schuift” 

 

Sommige schoonmoeders zijn net de krant. Ze verschijnen dagelijks.   

 

Vrouw op weegschaal: “Oh bah, alweer 2 kilo erbij!” De echtgenoot: “Maak 

je niet druk, je moet nog afschminken!” 

 

Psychiater: “Kent u in uw familie geestelijk gestoorden?” Patiënt: “Ja mijn 

zuster, die heeft het uitgemaakt met een multimiljonair”. 

 

Lerares bij grammatica-les: “Ik ben heel mooi, welke tijd is dat dan?” 

Scholier: “De verleden tijd”. 

 

Arts tegen patiënt: “Hoe gaat het met uw oude kwaal?” Patiënt: “Geen idee, 

ik ben sinds een half jaar gescheiden”. 

 

En daar laten we het bij.  

 

 

 

Tot volgend seizoen, 

Gert Mengerink   
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STALLING VOOR PRAALWAGENS GEZOCHT 
 

 

Beste Oeletoeterinnen en Oeletoeters, 

 

Alles heeft een eind zegt men, behalve een worst, want die heeft er twee. 

Helaas is Gemeente SWF van plan om in het najaar de loods van de oude 

Talsma werf in Osingahuizen, t.b.v sanering van het terrein, te slopen en 

vanzelfsprekend werd ondergetekende daarvan op tijd in kennis gesteld. 

Ik kan me de zoektocht naar stallingsruimte nog als de dag van gisteren 

herinneren, toen de boerderij aan de Ivige Leane 24 verkocht werd en wij nog 

redelijk tijd kregen, dankzij coulance van de nieuwe eigenaren, om te zoeken 

naar een alternatief. 

 

Gelukkig bleek Gemeente SWF bereid om de leegstaande loods in 

Osingahuizen beschikbaar te stellen per 30 jan 2019, echter toen met de 

opmerking tot eind oktober 2019 en dat werd uiteindelijk 5 jaar langer, maar 

nu is het einde echt in zicht. 

 

In principe zoekt het bestuur stallingsruimte voor de beide Prinsenwagens en 

dat hoeft niet perse op dezelfde locatie, wel graag onder dak, maar ook een 

plek voor stalling onder dekzeil is een optie. 

 

Helaas moet het bestuur de eigenaren van de overige praalwagens verzoeken 

zelf een stalling te zoeken, mocht een stalling voor de Prinsenwagens toch 

financiële consequenties hebben. 

 

Hoe dan ook, het bestuur vraagt wederom jullie steun bij het vinden van een 

alternatieve stalling en het zou mooi zijn als we alle praalwagens in 1 stalling 

kunnen plaatsen, maar dat is vermoedelijk  alleen maar wensdenken. 

Naast onze leden zal ik ook de trekker-chauffeurs in kennis stellen en vragen 

om met ons mee te zoeken. 

 

Let op: We hebben niet echt veel tijd. 

 

Namens het bestuur, 

Gert Mengerink, Senator 
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De zoektocht naar Jeugdsecondanten en/of 

Hofdames 

 
Mede dankzij een aantal meezoekende Oeletoeters, is de lijst van 

ontbrekende namen al weer een flink stuk kleiner geworden. 

 

Ik ben nog op zoek naar secondanten en/of hofdames van de volgende 

Jeugdprinsen: 

 

1975  René Steunebrink 

1976  Richard Lankreyer † 

1978  Marcel Terenstra ( of Teerenstra) 

2000  Arjen van der Zee 

2009  Gerrit-Jan Tjoelker 

 

Ik zou het fijn vinden als ik binnenkort alle ontbrekende namen kan invullen 

op onze website. 

 

Weet u nog één of meerdere namen, stuur dan een mailtje naar 

joskroon@outlook.com . 

 

Alvast bedankt voor de moeite. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:joskroon@outlook.com


 

 

 



Hoflidmaatschap 
 
Als je Hoflid bent ontvang je na een jaar een lidmaatschap een 

Hofonderscheiding. Deze onderscheiding heb je in bruikleen van de 

vereniging. Na opzeggen van je Hoflidmaatschap kun je deze onderscheiding 

inleveren bij een van de bestuursleden. 

 
Bestuur C.V. de Oeletoeters 

 

 

 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

 

 

Ingezonden stuk: 

Ik moest van de week het dak op. Bij de toegangsdeur tot de sporthal en 

Oeletoeters zag ik een tientallen sigarettenpeuken op de grond liggen. Ik baal 

hier enorm van. Ben ik meer bijna 2 dagdelen bezig met het parkeerterrein en 

de borders vrij van bladeren en onkruid te maken en zie vervolgens dit.  

Bij de tussendeur Oeletoeters en Rollinghome staat een grote asbak. Maar 

helaas. Men staat dus bij de deur te roken en gooien de peuken gewoon op de 

grond. 

 Morgen tijdens de vergadering hebben we het er nog wel over. Ik stuur deze 

mail, zodat deze aan de betreffende besturen kan worden doorgezonden. Mijn 

vraag is om deze a-sociale rokers op hun gedrag aan te spreken en dat er 

maatregelen worden getroffen om dit verder te voorkomen.  

In het bestuur is dit punt ook al een paar keer naar voren gekomen. Het 

is niet de bedoeling om bij de deur te roken, maar bij de tussendeur 

waar de asbak staat. De peuken op de grond is natuurlijk helemaal niet 

de bedoeling. Laten we elkaar hier op aanspreken. 

 



Jeugdsponsormunten 

  

Komt u ook boodschappen halen bij  Poiesz ???  

Zaterdag 6 april staan wij bij  Poiesz op het Boschplein om de Poiesz sponsor 

munten in ontvangst te nemen. 

Bij de spaarsprinter (altijd een gezond, fruitig artikel) krijgen we zelfs 15 

munten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Tot 6 april en help de Jeugd aan sponsormunten 

 

 

 

 
 

 



Foto’s uit de oude doos 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

            Dit is alweer de laatste Polonaise van dit seizoen . 

 

                   Iedereen een mooie zomer en tot ziens. 
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