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Advertentie 1



Alweer een stukje van de voorzitter.

Het einde is alweer in zicht van onze activiteiten van de Oeletoeters.

Voor mij de eerste keer als voorzitter van onze mooie vereniging is het best
spannend geweest.

Als ik terug kijk op de abdicatie van Prins Sikko en Jeugdprinses Charlene
met in m'n achterhoofd wie worden de nieuwe dan denk je toch wel jammer
dat dit weer voorbij is .

Maar dan de bekendmaking van de nieuwe.....ja hoor daar staat Jeugdprinses
Bridget met gevolg en later Prins Menno met gevolg ... Top!

Zelf, samen met Gert mee geweest naar de uittredens van Prins Menno met
zijn gevolg en daarnaast waar mogelijk mee geweest met Jeugdprinses
Bridget en gevolg wat ik als zeer gezellig en plezierig heb ervaren.

De externe receptie hebben we met z'n allen, ik noem alle hofleden, maakt
niet uit in welke groep of welke hoedanigheid dan ook, maar ook de mensen
van buiten onze vereniging hebben we een mooie receptie voor onze gasten
georganiseerd....dan zie je toch de saamhorigheid van de Oeletoeters.

Mijn complimenten daarvoor.

Ik ga even door, Jeugdprinses Bridget met gevolg en Prins Menno met gevolg
ophalen van het station, ook dat moet je maar afwachten. Komen ze met de
trein of iets anders!!!!

Door naar het gemeentehuis, stadssleutel ophalen, zelf een woordje doen,
zenuwachtig, pff maar het ging gelukkig goed. De Aggemabocaal ging dit
jaar naar de gemeentelijke reinigingsdienst. Hoe mooi is dat.

‘s Middags de optocht, altijd weer een belevenis en na afloop de
prijsuitreiking en veel gezelligheid met z'n allen in de Hofnar.

De volgende dag de carnavalsviering in de kerk, wat ieder jaar weer een
mooie gebeurtenis is.

‘s Middags het concour, dat behoeft geen verdere uitleg is en blijft altijd weer
hilarisch. Maandags met z’n allen naar Oeteldonk, blijft ook altijd een mooi
uitje voor ons. Dinsdagavond de sleutelteruggave en niet te vergeten het
haring happen.

Nog een ALV en dan ZIT HET EROP.

Trijnie.




Beste Oeletoeters en Oeletoeterinnekes,

Zo! Dit was allemaal wel even een belevenis! Voor je het weet is het weer
voorbij. In het vorige stukje was ik gebleven bij het uitje naar CV
Sleutelveugeltjes, hier waren wij nog nooit geweest maar het was zeer de
moeite waard! Ook wat nieuwe contacten op kunnen doen, en Leroy heeft
zelfs zijn eigen nummer daar gepromoot!

In de ochtend vooraf hadden we
trouwens in de stad de stunt van de
Vorsten, hier wil ik het eigenlijk niet
meer over hebben hahaha. Gelukkig
herkende door de vermomming ons
niemand, en werd het zwembad op
tijd weer terug gevonden! Maar deze
stunt was ook zeer geslaagd!

Toen volgde het onheil.. de Hoogheid moest plotseling onder het mes voor
een “netvlies loslating”. Daardoor heb ik helaas bepaalde bezoekjes moeten
overslaan, maar gelukkig heb ik een geweldig gevolg die dit vlekkeloos
oppakte! Onze eigen receptie moest en zou ik doen, achteraf niet heel
verstandig, maar ik heb genoten! Prima georganiseerd door de vele
vrijwilligers van onze mooie vereniging! Applaus!!

Ook zelf de portret uitreiking nieuwe vorm bij Advendo laten gaan, maar
hofdame Nynke deed het prima! Ook de bejaarde tehuizen was een dag met
een goed gevoel, net als de lunch bij Mari ( vrouw van Bert) dik voor
mekaar! De Stolp was, net als de Eekmolen, erg blij
met dat mooie portret van mij. Ook de verzorging
bij de Stolp was als vanouds!

Na een kort nachtje stonden we in de ochtend,
samen met de Jeugdprinses en haar gevolg, te
wachten op de trein. Het begin van een geweldige
dag, het stadhuis goh wat was ik eerst zenuwachtig!
Heb ik anders nooit last van.. maar na de eerste
zinnen van m’n toespraak was het weg, en zat ik er
helemaal in!




De optocht kan ik niet beschrijven, vele
malen al mogen meemaken maar nu sta
je 3 meter hoog en eigenlijk komt
iedereen voor jou daar.
Indrukwekkend!! Ook de de
carnavalsviering verdient een
compliment, toch altijd weer een hele
toer om dit allemaal rond te krijgen!

Het concour in de middag was goed
bezocht, en zo zie je maar hoeveel
talent er allemaal rond loopt in Sneek,
zelfs wij vielen met een 3° prijs in de
prijzen.

Als ik de verhalen geloven mag was
het bezoek in Den Bosch ook weer
zeer nat verlopen, en toen was het
alweer tijd voor het Haringhappen.

Zo krijg je de stadssleutel en zo is die ook weer weg.. Al met al moeilijk te
beschrijven wat mijn gevoel is, maar ik had dit jaar niet willen missen!! En
op het moment van schrijven denk je, dit was het, maar niks is minder waar!
Morgen, 15 maart, Het Noordelijk Prinsentreffen in IJsbrechtum waar zo’n
7 verenigingen komen. Ik heb er zin in! Dan volgen de lente en zomer en
zullen we elkaar niet zoveel meer zien, maar daar geloof ik niks van!
Oeletoeters vinden en zoeken elkaar altijd weer op!

Tot ziens en heel erg bedankt allemaal voor dit seizoen!!

Alaaf , Prins Menno 1°¢
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Toespraak van Prins Menno 1° in het stadhuis

Goedemorgen alle aanwezigen, in het bijzonder natuurlijk burgemeester
Jannewietske de Vries en Jeugdburgemeester Anne Boukje.

Ook dit jaar, zoals elk jaar, wederom een toespraak van de Prins Carnaval
van CV de Oeletoeters, van mij dus.

Wees niet bang, ik zal het niet te lang maken.

Ik wil mijn toespraak graag positief houden, dus ik begin met positief nieuws
Het Antonius ziekenhuis in Sneek, heeft tijdens de afgelopen jaarwisseling
géén vuurwerkslachtoffers hoeven te behandelen,

en dat is wat mij betreft goed en positief nieuws... Alaaf!

Over het Antonius ziekenhuis gesproken: Ik heb begrepen dat dit ziekenhuis
nog wel een flink aantal jaren open blijft. We hoeven dus voorlopig nog niet
naar Joure te reizen. Ook dat is positief nieuws,

al hebben de Oeletoeters wel trek om het ziekenhuis te betrekken als hun
nieuwe verenigingsgebouw.

Dan kunnen we flink lange polonaises lopen door de prachtige lange
gangen... Goh, ik heb er nu al zin in!

Nog meer positief nieuws : Er zijn prachtige plannen om de Singel weer zijn
oude allure terug te geven. Wij als Snekers, kunnen zelfs kiezen uit 3
verschillende opties.

Wat mij betreft zou er nog een 4° optie moeten zijn: De Singel moet weer
bevaarbaar worden.

Vanaf de Waterpoort tot aan de Suupmarkt. En dan bij Min 12 een mooie
rime bocht, zodat ik met mijn eigen rondvaartboot, de Toerist VI, kan
aanleggen aan het Schaapmarktplein.

Wat zou dat mooi zijn.

Over water gesproken: Ik stel voor dat we alle beweegbare bruggen in Sneek
vervangen door aquaducten. Dan hoeft er niemand meer voor een brug te
wachten en stroomt het verkeer prachtig door.En komt er per ongeluk een
aquaduct omhoog, nou dan hebben we toch weer een brug.

Tevens wordt er dan een ander groot probleem opgelost, namelijk het
dreigende personeelstekort bij veel gemeentes. Binnen nu en 10 jaar, gaan
veel gemeente-ambtenaren met pensioen en het wordt steeds moeilijker om
vacatures ingevuld te krijgen.



Als er geen bruggen meer zijn in Sneek, hoeven we ook geen brugwachters
meer, dus die kunnen allemaal het personeelsgat opvangen, wat een mooie
oplossing voor onze gemeente.

Ik hoorde laatst op Omrop Fryslan dat in het Zwettebos de Espetiikesiekte
rond gaat. Ik moest eerst even goed nadenken over het woord
“espetlikesiekte”, maar volgens mij gaat het over de takken van de esp,
oftewel de “Populus tremula”. Als ze nou meteen gezegd hadden dat het om
de Populus tremula gaat, dan had ik het meteen wel geweten. Dat Frysk is
natuurlijk prachtig, maar we moeten het niet overdrijven. Maar ook hier
kunnen we van de nood een deugd maken: Alle zieke bomen kappen, en het
Zwettebos vol Zwettewater laten lopen. Dan krijg je zonder veel moeite het
Zwettemeer.

Ik zie dat wel zitten, want ik houd erg van water.

Dan kan ik daar met mijn Toerist VI mooi ruim keren.

De prachtige Toerist VI waar ik en mijn gezin supertrots op zijn. Ik ben dan
ook al de 4° generatie schipper op het grootste en enige rondvaartbedrijf hier
in Sneek.

Sorry, er moest even een reclameblokje tussendoor.

Na al mijn positieve berichten, vind ik dat ik nu ook wel even een klein
beetje mag zeuren.

Wat zou het mooi zijn, als er over de 1° Oosterkade wat minder auto’s
zouden rijden. Dat kan door deze straat alleen toegankelijk te maken voor
bewoners (en natuurlijk de hulpdiensten). Dus fut met het sluipverkeer.

Wat ik ook zou willen, is dat al onze gasten die per touringcar komen, deze
op de Pampuskade kunnen parkeren in plaats van aan de rand van Sneek. En
dat we zo voorkomen dat al deze “bussen” vluchten naar 058.

Dat su sonde weze, niet alleen voor het toerisme in Sneek maar ok for mien
eige portemonnee.

Ook beste burgemeester ben ik geschrokken dat in onze voorbereidingen naar
dit carnavals weekend onze President van de Raad van Elf, Mats Landmeter,
aangehouden is door de handhaving. Dit gebeurde afgelopen
donderdagavond in de late uurtjes bij het ophangen van onze Drabbelterp
bordjes bij de invalswegen in Sneek.



Gelukkig is dit, na wat telefoontjes de volgende dag, met een waarschuwing
afgelopen, maar de kans was groot dat wij onze president moesten opzoeken
in Vucht of wat eerder waarschijnlijk is in het Pieter baan centrum..
Misschien mevrouw de Burgemeester kunt u in het vervolg een oogje dicht
knijpen, zodat deze mooie traditie in ere kan blijven.

U snapt dat onze president nog steeds erg van slag is..

Zoals ik aan het begin van mijn toespraak al zei, wil ik het graag positief
houden, daarom sluit ik af met nog twee leuke wist u datjes...

Wist u dat?
Vorst Theo 1° exact vandaag 33 jaar geleden hier de stadssleutel in ontvangst
mocht nemen... Alaaf!

Wist u dat?

In de Leeuwarder courant van 28 januari j.I. stond dat de financiéle situatie
van de gemeente Sudwest Fryslan een 8 scoort!

Daarom kunnen we zo allemaal gerust een extra consumptie nemen... Alaaf!

Ik denk dat ik nu wel genoeg gepraat heb, ik heb er zelfs een droge keel van
gekregen. En al ben ik dan wel gek op water, ik zou nu ook wel een koud
biertje lusten. Dank jullie wel, dat jullie allen naar mij wilden luisteren.

En ik wens iedereen dan ook een fantastisch carnaval toe en pas op elkaar...

Driemaal Alaafl!
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Damesclub.

Binnen onze vereniging speelt de damesclub een onmisbare rol. Met inzet,
creativiteit en betrokkenheid zorgen we dat het ook aan gezelligheid niet
ontbreekt. We zijn bij de vele activiteiten van de Oeletoeters aanwezig zowel
bij interne als externe activiteiten. Maar...

Woensdagavond dat is en blijft onze avond.

We hebben ook elke woensdag wel wat te vieren. Er staat altijd wel een
verjaardag op de kalender of anders bedenken we wel een festiviteit.
Zoals het winnen van de beker bij het Concour d’Ouwe OER of de mooie
beker voor onze mooie kleurrijke Carnavals wagen.

Want gebak zal er komen bij de koffie of thee.

Dit geeft nog al eens praatjes. Willen er ook heren bij de dames want ja een
gebakje slaan ook zij niet af. Maar helaas geen heren bij de damesclub. Al
mogen ze zeker wel eens meegenieten van het heerlijke gebak welk op tafel

staat.

Nog 1 keer uit eten en dan is het seizoen voor de dames afgelopen. Het zal
wel wennen zijn om elke woensdagavond thuis te zijn maar ach alles wend.

We wensen jullie allemaal een mooie zomer toe.

De Dames




Hallo allemaal

Nou het is weer voorbij seizoen 2025/26.
Maar wat hebben we genoten.
Het carnavals weekend was weer een drukte als jewelste.

Vrijdag: We begonnen al vroeg, we verzamelde om 08.00uur om met de
jeugd de scholenronde te openen bij de St Bonifatius-School, Hierop volgde
de Thomas van Aquino school (Tevens de school van hofdame Jaylin) om af
te sluiten op de school van onze Jeugdprinses Bridget en Secondant Ryan
OBS de Oudvaart.

In de middag zijn ze aangesloten bij prins Menno voor de bezoeken langs de
verzorgingstehuizen, en alsof dat nog niet genoeg was zijn in de avond ook
nog de voetjes van de vloer gegaan in de Eekmolen.

Zaterdag: Je zou denken dat ze na zo’n lange dag verschrikkelijk moe
zouden zijn, maar niks is minder waar, Zaterdag ochtend stonden ze alle 3
alweer fris en fruitig te popelen om op de prinsen wagen te mogen stappen.
Eerst de aankomst op het station, waarnaar ze van niemand minder dan de
jeugdburgemeester de jeugd sleutel van de stad hebben mogen ontvangen.

In de middag was het natuurlijk eindelijk tijd voor de lang verwachte optocht.
Er zijn inmiddels al wat nieuwe veren besteld voor de prinsenwagen, want
man man man wat hebben ze staan hossen op die wagen, gelukkig hielp dat
tegen de kou.

Zondag: we konden even een beetje “uitslapen” voordat de viering in de
kerk begon.

Waar ze alle 3 een stukje hebben voorgelezen, en wat hebben ze dit goed
gedaan, wij kunnen niet meer dan apen trots op hen zijn.

Na de middag was het tijd voor het volwassenen Concour d’Ouwe OER, hier
hebben ze de ogen uit kunnen kijken wat er weer allemaal verzonnen was.
Maandag: hé hé even niks voor onze jeugd, voetjes omhoog, languit op de
bank, en even relaxed.

Dinsdag: Helaas alweer de afsluiter, we hebben gezellig met z’n alle onder
het genot van een patatje nog even het weekend door kunnen nemen.

Prins Menno had ook nog een heel mooi “jeugdig” stukje geschreven als
bedankje, en toen was het alweer voorbij.



Ook de sponsoractie ochtend bij de Poiesz was weer geslaagd, de munten
vlogen ons om de oren, want zeg nou zelf, wie wilt de jeugd van CV de
Oeletoeters nou niet sponsoren? (en LET OP, de actie is nog niet voorbij dus
vergeet zeker niet de muntjes in de buis te deponeren bij Poiesz Sneek
Boschplein)

Wij willen Prinses Bridget, Hofdame Jaylin & Secondant Ryan enorm
bedanken voor het geweldige seizoen, we hebben van jullie genoten.
Jullie enthousiasme en energie werkte aanstekelijk op ons als
Jeugdcommissie.

Wij kunnen er niks anders van maken dan dat het een enorm geslaagd
seizoen was.

En nee we zijn nog niet klaar, we kunnen zondag 15-03 stickem nog even
genieten van een extra dagje feest, namelijk het Halfvasten in [Jsbrechtum.
Wij willen ook nog even de gelegenheid nemen om iedereen die ons dit
seizoen heeft ondersteunt en geholpen enorm te bedanken.

Jullie zijn toppers!

Wij van de Jeugdcommissie zeggen hiermee weer ALAAF, en we zien jullie
allemaal snel!

Groetjes,
Valerie, Martijn & Naomi.



ATTENTIE !!! ATTENTIE !!!

Menno’s dreamteam komt de tent afbreken...

Het dreamteam van de Hoogheid werd weer opgetrommeld om te zorgen dat
de “’Love Boat’’ zonder moeite door de binnenstad van Drabbelterp kon
trekken. In alle vroegte gooiden we de boot op de trailer en namen we de
wagen van onze Hoogheden mee op sleeptouw om er een waanzinnige
optocht van te maken. Zo’n boottocht is altijd lekkerder met wat zonnestralen
op het smoeltje! Wat hebben we het getroffen niet?

MENNO'S DREAMTE A p " I8
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We oefenden ons spierpijn op het nummer “’Captain Jack’’, van Vieze Jack.
Zoveel, dat we zelfs in alle enthousiasme een stukje opvoerden tijdens de
afterparty van de Kerst-Inn. Jaaaa, we weten het... niet heel handig wanneer
onze Hofdame, na 2x luisteren het nummer en dansje mee staat te hossen! We
waren even vergeten dat er nog wat gevolg aan de bar hing...




Daarbuiten hadden we ook ineens onze twijfels over het idee om Jeanet in
een vieze witte onderbroek en Esther in een zeemeerminnenpak

op een stretcher op het podium te zetten. Dan hadden we die mannen van de
Raad deze keer alsnog gek, zonder een 18+ titel vooraf!

We bedachten dan ook, om 3 weken van tevoren de plannen te wijzigen,
Nynke in haar Captain Jack gedachte te laten en onze kuiten te trainen achter
een boot, die na 2 minuten besloot uit elkaar te vallen. Zo, dat waren best
lange zinnen... er waren wel meer dingen die lang waren.

Zo ook de gehele act... net iets te lang om gehurkt te zitten en vervolgens met
een goed humeur achter het gezonken schip vandaan te komen.

Ach ja... geen prijs, wel gelachen!

Ohja! Een polonaise stukje van ons, is geen polonaise stukje... als we de
Raad en de Vorsten niet even hebben benoemd! Dussss Vorsten.... De
President van de Raad heeft jullie nog net niet gesmeekt om de Raad
volgend jaar intact te houden. Het zal jullie dan ook niet verbazen dat de
Meidengroep dit ook voor onze groep wenst! U wordt alvast bedankt!

Het was een heerlijk carnavalsseizoen! We willen Prins Menno 1, zijn
Hofdame Nynke en Secondanten Bert & Leroy dan ook enorm bedanken
voor deze mooie tijd. We kunnen onze zingende Jeugdprinses Bridget I, haar
Hofdame Jaylin en Secondant Ryan natuurlijk niet overslaan! Jullie waren
fantastisch!

Schip ahoy luitjes!

Dit schip legt binnenkort aan in Volendam, een Meidengroep weekendje!
Wederom excuses aanbieden, beloven dat we geen geheimen voor elkaar
hebben, misschien een optreden van onze vrouwelijke Vieze Jack en vooral
genieten.

SAIL !
DE MEIDENGROEP



Beste Oeletoeters en Oeletoeterinnen,
Wat, als......

1) CV De Oeletoeters geen alternatief voor de Hofnar vindt?

Nou, dat alternatief vinden we, hoe dan ook!

2) De Singel een fiets- en wandelgebied wordt?

Nou, dan gaan we te voet (deden we toch al vaak) of we gaan, net als vroeger
in het Goor’s School- & Volksfeest, met krankjoreme fietsen door Sneek.
Parkeer-ontheffing vervalt, evenals de premie’s extra verzekering van de
praalwagens.

3) We het sneeuwkanon toch willen gebruiken?

Ja, dan is een bakfiets of het autootje met aanhanger van de Eekmolen ook
een optie...verdorie, parkeer-ontheffing??? Wagenverzekering????

4) De Intocht en sleuteloverdracht zonder de Prinsenwagen is?

Zie antwoord 3. Autootje voor de Prins(es) plus 1 secondant als chauffeur en
de bakfiets voor de overige secondanten/hofdames.

5) De Hofnar aan de andere kant of een eind van het centrum ligt?

Dan zetten we de shuttles in samen met de bakfietsen en de gewone fiets is
ook een optie.

6) De nieuwe Hofnar niet groot genoeg is voor de externe receptie?

Wel, het bezetten van de Marktstraat is dan een afweging waard, maar dan
wel met speciale prijzen voor de consumpties (Horeca-ondernemers, dat is
toch bespreekbaar?)

7) Voorgaande allemaal onzin is?

Tja, dan heb ik aardig wat punten voor de kat z’n staart bedacht.



8) Ik geen 11 punten vol krijg?

Beter je best doen.

9) Ik dat al doe?

Goed nadenken.

10) Je er bijna bent?

Gewoon doorgaan.

11)Het einde van dit epistel nadert?

GELUKT en ALAAF voor een mooi seizoen 2026-2027.

Met carnavaleske groet,

Gert Mengerink, Senator.
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De pen...

De pen had in de vorige polonaise een open einde... ik heb de pen daardoor
overgenomen voor de laatste polonaise van dit seizoen.

Waar het allemaal begon... ooit in 1973 op de Wiggledam in Sneek bij mijn
opa en oma vele actieve herinneringen hebt ik daar niet meer aan, alleen nog
foto’s en verhalen. Een mooi aantal
jaren terug in 2019 werd Jurre
gevraagd om jeugdprins te zijn...
Dat antwoord was volmondig JA!
Met Hoogheid Elroy en gevolg
werd het een geweldig jaar. Wat
hebben we toen veel gedaan met
elkaar en zo doende blijven
plakken samen met Jurre, Alex,
Brenda en Boudina.

Datzelfde jaar had ik een bestuursfunctie als secretariaat en
ledenadministratie. Met vice voorzitter Sander en Penningmeester Mirjam
hebben we vele avonden gezeten om van verschillende bestanden en
personen weer één te maken. Het was een hele klus maar met z’n drieén
waren we een goed team.

Het werden vijf jaren in het bestuur wat ik voor het grootste gedeelte met
veel plezier heb gedaan. Later met Voorzitter Ubbo en penningmeester Pieter
vormden wij het dagelijks bestuur. We hebben veel gedaan en geregeld wat
helemaal in mijn straatje past.

Dit jaar voor het eerst zonder echte functie dat
voelde eerst wel wat kaal. Maar ook daar was een
oplossing voor. De senaat is uitgebreid met Pieter,
Dennis, Alex en ik. Afgelopen seizoen zijn we
aangesloten bij de optochtcommissie. Met elkaar
hebben we de optocht uitgezet.




In mijn dagelijkse doen ben ik
verpleegkundige op de revalidatie. Ik werk
nu 28 jaar bij Patyna en heb het nog altijd
naar mijn zin. Ik ga dagelijks met plezier
naar mijn werk. Als ik dan nog tijd over heb
spring ik bij in ons bedrijf. Siegfried is het
meest op de Klifrak te vinden achter de
schermen zijn meer mijn taken. Maar is er
nood met personeel dan help ik zeker mee.
Sinds januari zijn wij de trotse eigenaar van
een kleine jachthaven in Terhorne waar we
verschillende plannen hebben. Op het
moment van typen zijn we aan het klussen op
de woonboot die daar ligt waar we zomers
zullen vertoeven.

Ik ben graag in de natuur te vinden op mijn fiets, ik ben een

trouwe geochacher ( wereld wijdt spel op codrdinaten zoeken) en kom
daardoor op de mooiste plekjes. Ook lees ik graag een boek, puzzel graag en
ben fan van marktplaats en handelen!

Jurre is ondertussen 17 jaar en werkt 24 uur bij Attema in Heeg en gaat 1 dag
in de week naar school in Emmeloord. Sinds kort heeft hij zijn trekker
rijbewijs en vindt dit helemaal geweldig. Hij komt af en toe langs in de
Hofnar en vindt het gezellig, al hoopt hij snel 18 te kunnen zijn zodat hij
“legaal” een biertje kan drinken.

Ik wens ieder een goede lente en zomerperiode toe, dat we elkaar in Oktober
weer in goede gezondheid mogen ontmoeten.

Ik geef de pen door aan Marijke!

Liefs, Rixt



Als reactie op het verzoek van het secretariaat stuur ik een stukje in voor de
Polonaise.

Z0’n 50 jaar terug bestond er een Friese Federatie van
Carnavalsverenigingen. Daar was ikzelf voorzitter van. De Federatie bestond
uit de volgende verenigingen:

C.V. De Tobbedansers — Harlingen (B. Nadema - Vice-voorzitter)
C.V. De Fyfkes — Blauwhuis
C.V. De Siepelstampers — Sloten
C.V. De Geitebreiers — Vlieland
C.V. De Brulboeiers — Harlingen
C.V. De Duitekluivers — Lemmer
C.V. De Sterrekiekers — Franeker
C.V. De Pompers — Berlikum
C.V. De Skieppekoppen — Tietjerk
. C.V. De Waldkneuters — Roodkerk
. C.V. De Blaaspijpers — Lekkum (P. Vonk - Secretaris/Penningmeester)
. C.V. Reiziger hwer hinne — Menaldum
. C.V. De Skarrehoepers — Hyppolytushoef
. C.V. De Hoannekneppelers — Roordahuizum
. C.V. De Oeletoeters — Sneek (E. Mensink - Voorzitter)
. C.V. De Blauwe Bok — Bakhuizen (H. v.d. Geijn - lid D.B.)
. C.V. De Sotte Paerden — Wolvega
. C.V. De Pleatspletters - Bergum
- (O. Faber uit Beetgum — Lid D.B.)
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Voorzover men kon ging het bestuur van de verschillende verenigingen en de
Prinsen met hun Gevolg bij elkaar op visite. Ook was er een
Federatiemedaille die men bij langdurige inzet in ontvangst mocht nemen bjj
een voordracht. De Federatie is opgeheven. De verenigingen onder nrs 2, 15
en 16 zijn nog actief.

Wel is er nog een mooie anekdote te vertellen. De Federatie werd, in de tijd
dat Hetzer Rijpstra nog Commissaris van de Koningin was, ontvangen op het
Provinciehuis voor een nadere kennismaking. De Carnavalsvereniging De
Geitebreiers uit Vlieland namen een geit mee naar het Provinciehuis en
boden die geit aan aan de CdK.



Hij zat er mee in z’n maag want hij raakte lichtelijk in paniek. Uiteindelijk
werd de geit door de Provincie naar een verzorger gebracht in Leeuwarden.
Het mooiste komt nog. De geit deed zijn plas in de statenzaal. Dat vond ik
natuurlijk als voorzitter van de Federatie niet prettig en ik verontschuldigde
mij aan de bode voor de overlast met de geit.

De bode vond het helemaal niet erg. Hij zei, het was een van zijn mooiste
bezoekjes gedurende de jaren dat hij daar werkzaam was. Wat mij betreft
komen jullie elk jaar weer terug.

Dat doen wij nog steeds maar dan als C.V. De Oeletoeters bij de
Nieuwjaarsreceptie. Ik hoop dat wij dit nog jaren kunnen volhouden.

Vorst Edward, Prins in 1979.
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IN MEMORIAM

Op 4 februari 2026 is ons zeer gewaardeerd Hoflid en oud Prins Carnaval

Uiltsje de Jong

overleden. Uiltsje de Jong werd gekozen en geinstalleerd tot Prins Carnaval
in het jaar 1977 en hij was aanwezig bij de eerste vergadering van de
Carnavalsvereniging.in 1973. Hij was zeer actief betrokken bij de
Carnavalsvereniging en lange tijd lid van het bestuur. Hij was overal
inzetbaar. Zijn inbreng en creativiteit in het Vorstendom van de vereniging
was groot en hij was nooit te beroerd om zich in te zetten voor de
vereniging.

De grasdrogerij in Scharnegoutum was zijn werkterrein en daar werden vele
jaren in de winterperiode wagens gebouwd voor de Carnavalsoptocht.

Uiltsje zal in onze herinnering blijven voortleven als een dierbaar mens en
een bijzonder gewaardeerd Hoflid van de Carnavalsvereniging. Wij zijn hem
zeer dankbaar voor alles wat hij voor onze vereniging heeft gedaan.

Bestuur en Vorstendom Carnavalsvereniging “De Oeletoeters” .



Uitslag Concour d’Ouwe Oer 2026

1% prijs: De damesclub met café 't Happy end




Onze Oeletoeter paparazzi.

Waar iets gebeurt.... Staan zij al klaar !
Onze fotografen zijn altijd paraat. Met de handen aan de camera leggen zij
alles vast wat er binnen onze mooie vereniging gebeurt.

Wat ze allemaal uitspoken?

e Ze duiken overal op: van receptie tot after party.

e Ze zetten de Jeugdprinses en de Prins met gevolg nét iets mooier op
de foto.

Ze vangen spontane lachbuien, polonaises en gekke bekken.

Ze staan midden in het feestgedruis zonder zelf op de foto te willen.
Thuis begint de 2% ronde: Honderden foto’s uitzoeken.

Rode ogen wegwerken, kleuren oppoetsen en knip en plakwerk.
Alles netjes ordenen

Foto’s klaarzetten voor website en socials.

Beelden aanleveren voor krant of andere promotie.

Kortom: terwijl iedereen al lekker op de bank voor de tv zit zijn zij nog druk
bezig met de foto’s.

Dankzij onze toppers achter de camera kunnen we elk Oeletoeter moment
keer op keer beleven.

En zeg nou zelf... Zonder foto’s is het net of is het niet gebeurd.




Wij wensen iedereen
mooie vakantie

en een mooie zomer
















